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Tarih boyunca büyük medeniyet merkezlerinin su kenarlarında kurulduğunu, gündelik hayatın içinde deniz, akarsu ve su kuyularının büyük önem kazandığını görürüz. Hayatın asli kaynağının su olduğuna yönelik inanç, çok eski dönemlere dayanır. 
Antik Yunan'dan Babil'e, Hint kültüründen Avrupa'ya, Orta Asya steplerinden Afrika kıtasına kadar geniş bir alanda yaşamın kaynağı olarak görülen suya, maddi olduğu kadar manevi değerler attedilmiş, su çevresinde çeşitli inançlar, destanlar, söylenceler meydana getirilmiştir. 


Çölün ortasında bir susuzluk vahasında doğan İslamiyet, ilk günden itibaren temizliğin ve suyun kıymetini bilmiş, onlara hak ettiği değerini vermiş ve suyla ilgili kıyamete kadar bütün insanlara ölçü olabilecek evrensel kaideler getirmiştir. 
Su kelimesi Kur'an-ı Kerim'de altmış üç yerde geçer ve doğrudan doğruya insanın yaratılışıyla ilişkilendirilir:. “Canlı olan her şeyi sudan yarattık.” (Enbiya, 21/30) Su hayattır, su yenilenmedir, su temizliktir. Su yeryüzündeki bütün nimetlerin başında gelmektedir. Çünkü onun vesilesiyle pek çok bitki, meyve ve hayvan hayatta kalabilmekte ve hayat suyla devam etmektedir. 


Mübarek bir nimet olarak su, Müslümanın abdestinin ve temizliğinin de temel gereksinimlerindendir. Bununla birlikte Arap Yarımadasının su bakımından kit imkânlara sahip olduğunu, su kaynaklarına ulaşım noktasında pek çok zorluk barındırdığını biliyoruz. Peygamber Efendimiz, böylesi öneme sahip suyun kavgaya, savaşlara neden olmamasına gayret etmiş, suların umumi istifadeye açılmasını teşvik etmiştir: “Üç şey vardır ki bunlar asla yasaklanamaz: Su, ot ve ateş.” (ibn Mace, 2473.) Sadece insanların değil, hayvanların da susuz bırakılmamasını tembihleyen Efendimiz (s.a.s.) bir hadisi şerifte, susayan bir köpeğe pabucuyla kuyudan su çıkarıp içiren bir kişinin, sırf bu hareketinden dolayı Allah tarafından bağışlandığını anlatmıştır. (Buhari, 2363, 2466) 


islam dini genel bir kaide olarak israfın şiddetle karşısında durur. Bu hassasiyeti, su konusunda da azami ölçüde göstermiştir. Peygamberimiz, abdest almakta olan Sad Bin Ebi Vakkas'ı, suyu israf etmemesi için uyarmış, o da “Abdestte de israf olur mu ki?” diye sorunca Hz. Peygamber, “Evet, akarsuyun kenarında abdest alıyor olsan bile.” şeklinde cevap vermiştir. (İbn Mace, 425.) 


Diyanet Dergisi olarak bu ay suyun önemine dikkat çekmek, onun anlamını yeniden hatırlamak için “Hayatın Kaynağı: Su” başlıklı dosyayı sayfalarımıza taşıdık. Prof. Dr. 
Ali Avcu, “Yaratılışın Mayası: Su”; Enbiya Yıldırım, “Ruhun Kaynağı İslam, Hayatın Kaynağı Su”; Prof. Dr. Talat Sakallı, “Su Medeniyeti: İslam”; Doç. Dr. İlhami Günay, “Su: Gökten İnen Nimet” yazılarıyla dosyamıza katkıda bulundular. Bu ayki söyleşiyi su konusunda dünya çapında araştırmalara imza atmış önemli bilim insanı Prot. 
Dr. Zekai Şen hocamızla gerçekleştirdik. 


Bizlere emanet verilen suyun ve tüm diğer tabii kaynakların israf edilmeden kullanılması ve sonraki nesillere temiz bir dünya bırakma temennisiyle iyi okumalar diliyor, önümüzdeki günlerde idrak edecek olduğumuz Miraç ve Berat kandillerinizi tebrik ediyor, ülkemiz ve tüm İslam âlemi için hayırlara vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. 


Doç. Dr. Fatih KURT 
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Prof. Dr. Ali ERBAŞ Diyanet İşleri Başkanı 


Kevni ayetler içerisinde özel bir yeri bulunan; nezaftetin, zaratetin, sınhatin ve bereketin sembolü olan su, Allah'ın yeryüzüne ihsan ettiği büyük bir rahmet ve eşsiz bir nimettir. Yaratılmışlar için varlık ve rızık sebebi, refah ve bereket kaynağı olarak başta insan olmak üzere bütün canlılar için en hayati unsurdur. Yüce Allah, “Canlı olan her şeyi sudan meydana getirdiğimizi görmezler mi?” (Enbiya, 21/30.) uyarısıyla bir yandan kudret-i ilahiye dikkat çekerken diğer yandan da hayatın temel kaynağının 





Rahman ve Rahim olan Allah'ın Adıyla. 


SU 


su olduğunu beyan etmektedir. Cenab-ı Mevla, “Rabbiniz ki sizin için yeri döşek, göğü bina kılmıştır; gökten su indirmiş, bununla sizin için rızık olarak çeşitli ürünler çıkarmıştır...” (Bakara, 2/22) beyanıyla, yeryüzünde hayatın devamı için bütün canlıların suya muhtaç olduğuna işaret etmektedir. 


Bu anlamda Kur'an-ı Kerim'deki birçok ayette, gökten suyu indiren, insanların ve tüm canlıların ihtiyacını gideren ve ölümünden sonra yeryüzünü tekrar diriltenin Allah olduğu vurgulanarak insanlar, bu konuda tefekküre ve tedebbüre davet edilmektedir. (Bakara, 2/164; Enam, 6/99; Casiye, 45/5.) Çeşitli vesilelerle Allah'ın kudretinin ve yeryüzüne merhametinin bir tecellisi olarak takdim edilen (Hicr, 15/22.) suyun en büyük şükür sebebi olduğuna işaret edilmektedir. Bu anlamda Yüce Allah'ın “Söyleyin bakalım, suyunuz çekiliverse size kim temiz bir akarsu getirir?” (Mük, 67/30) uyarısı, son derece dikkat çekicidir. Zira bireysel hayatın olduğu kadar toplumsal gelişimin ve değişimin de en önemli faktörü olan suyun yokluğunda insanların büyük bir çaresizliğe mahküm olacağı izahtan vareste bir hakikattir. İnsanlık tarihi, 


bu hakikatin en açık şahididir. 
Nitekim tarih boyunca bütün medeniyetler daima su kaynaklarına yakın yerlerde kurulmuş; su ile bayındırlık kazanmıştır. 
Her zaman hayatın merkezinde yer alan suyun azalması, çekilmesi veya kullanılamaz duruma gelmesi ise kıtlığa, yoksulluğa, sosyal çözülmelere ve kitlesel göçlere sebep olmuştur. 


Diğer taraftan su, sağlıklı ve nezih bir hayatın da asli unsurudur. Zira sağlıklı bir hayatın en önemli şartı olan temizliğin yeryüzündeki en ideal aracı sudur. “Sizi temizlemek için Allah sökten su indiriyor.” (Enfal, 8/11) ayeti ile bu gerçeğe işaret edilmiştir. Haddizatında temiz ve temizleyici olma vasfı ile su, başta namaz ibadeti olmak üzere Yaratıcı'ya kulluğun birçok formunda maddi manevi arınmanın ve ibadete hazırlanmanın en temel vasıtası kılınmıştır. Peygamberimizin “namazın anahtarı” (Tirmizi, Tahâret, 
1) olarak nitelediği abdest ve gusül gibi manevi temizliklerin yanı sıra beden ve çevre temizliğinde de yeri doldurulamaz bir değere sahiptir. Ayrıca İslam'ın son derece önemsediği bir husus olan koruyucu hekimlikte de suyun işlevi ve etkisi büyüktür. Bu anlamda su, temizleyici 


özelliğiyle hem tedbir hem de tedavi vasıtasıdır. Canlıları birçok hastalıktan koruduğu gibi hastalar için de şifa kaynağıdır. Bunun için İslam bilginleri, tarih boyunca fiziksel, zihinsel veya duygusal birçok olumsuzluğun ve hastalığın tedavisinde suyun teskin edici ve rahatlatıcı özeliğinden istifade etmişlerdir. 


Bu yönüyle canlıların varlık ve sıhhat sebebi olan suyun bireysel, toplumsal ve küresel boyuttaki önemi, her geçen gün daha da artmaktadır. Her anlamda hayatın merkezinde yer alan bir nimet olarak su, esasen yeryüzündeki bütün canlıların ortak paydasıdır. Dolayısıyla su ve su kaynaklarıyla ilgili olarak başta insanlar olmak üzere diger bütün canlıların erişim ve istifade imkânını ortadan kaldıracak bir tasarrufta bulunmak, ne insani ne de ahlaki bir yaklaşımdır. Bu gerçek, aklı ve iradesiyle diğer canlılardan ayrılan insana önemli bir sorumluluk yüklemektedir. Bu itibarla, her şeyden önce suyu, canlılar için bir ihtiyaç olmaktan öte, teslim edilmesi gereken evrensel bir hak olarak görmek gerekmektedir. Zira böyle bir yaklaşım, insanoğlunun suyla alakalı tasarrutlarında daha bir hassasiyet ve sorumluluk bilinciyle hareket etmesinin zeminini oluşturacaktır. Aksi hâlde, mahlükatın ortak paydası olan suyun kullanımında benmerkezci bir anlayışın esemenliği, gezegenimizin geleceğinde telafi edilemez sorunlara sebep olacaktır. 


Bu bağlamda suyun varlığını ve kolektif kullanımını, medeniyetn bir göstergesi kabul eden Peygamberimiz, insanların ve 


canlıların su ihtiyacının giderilmesini “en üstün sadaka” olarak nitelemiştir. Başta su olmak üzere ateş ve otlak gibi hayati öneme sahip doğal imkânların bireysel mülkiyete hapsedilerek tekelleştirilmesine karşı çıkan Peygamberimiz, bunların diğer canlılarla paylaşılmasının bir zorunluluk olduğunu ifade etmiştir. (Ebu Davud, Büyü” (İcâre), 
60) Bu meyanda göl, dere, ırmak gibi kamusal suların kirletilmesinin Allah'ın lanetine sebep olacağını bildirerek (ibn Mace, Tahâret, 21.) suyun kirletilmesini (Ebu Davud, Tahâret, 14.) ve israf edilmesini (Tirmizi, Tahâret, 43.) yasaklamıştır. Abdest alırken veya guslederken bile suyun ölçülü kullanılmasını istemiştir. Nitekim abdest alırken suyu ölçüsüzce kullanan bir sahabiyi “Bu ne israftır!” diyerek uyarmış ve akmakta olan bir nehirde abdest alınsa bile gereğinden fazla su kullanmanın israf olacağını bildirmiştir. Aslinda burada Peygamberimiz, insanın, ilahi bir lütuf olan suyla ilişkisinde gözetmesi gereken zarafet ve nezakete işaret etmiştir. Kendisi de bu alandaki tutum ve davranışlarıyla Müslümanlar için en güzel örnekliği ortaya koymuştur. 


Bu sebeple Müslümanlar, tarih boyunca suya büyük bir hürmet ve değer atfetmişlerdir. Gerek Allah'a kulluğun bir parçası olması, gerekse hayatın su ile kaim olmasından mütevellit, islam medeniyetinde suyun daima özel bir yeri olmuştur. 
Kullanılması, korunması, temiz tutulması, ikram edilmesi vb. 
hususlarda Müslümanların su ile kurdukları ilişki, büyük bir özen, fedakârlık ve ciddiyetle 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kurumsallaşmaya  vardırılmıştır. İnsanlara su ikram etmenin en faziletli amellerden sayılmasına istinaden kurulan su vakıfları, bunun en açık örne-Sidir. Bu çerçevede inşa edilen çeşmelerden şadırvanlara, sebillerden hamamlara, su yollarından havuzlara kadar sayısız eser, İslam medeniyetinin en dikkat çekici mimari unsurları arasında yerini almıştır. Nitekim bugün, tarihin kısa bir kesitinde olsa bile Müslümanların egemenliğinde hayat bulan her bir yerleşim yerinde suyun izzetine dair eşsiz bir sanatsal yapıya rastlamak mümkündür. 


Ne var ki özellikle sanayi devrimiyle birlikte her geçen gün etkisini daha da artıran bir yozlaşma, suyu ve dolayısıyla doğal hayatı açıkça tehdit etmektedir. 
Bu bağlamda endüstriyel, kimyasal ve nükleer atıklarla havanın ve toprağın yanı sıra tüm canlıların hayat kaynağı olan denizlerin, göllerin, ırmakların ve su kaynaklarının da kirletildiğine şahit olmaktayız. Dahası, canllar için temel bir hak olduğu serçeği göz ardı edilerek suyun gitgide bir ticari mal hüviyetine büründürülmesi riskiyle karşı karşıyayız. Bu yüzden insanlık, yeryüzünün hayat kaynağı olan su ile ilişkisini yeniden gözden seçirmeye mecburdur. Dünya, bir yandan suyun korunmasının diğer yandan da insanların ve canlıların bu temel haktan eşit bir şekilde istifade edebilmesi- nin imkânlarını yeniden sorgulamak zorundadır. Zira suyu ve her canlının suya erişim hakkını korumak, müreffeh bir hayat, temiz bir çevre ve güvenli bir gelecek için vazgeçilmez bir sorumluluktur. m 





İnkar edenler, göklerle yer bitişikken, bizim onları ayırdığımızı ve diri olan her şeyi sudan meydana getirdiğimizi görmediler mi? Halâ inanmayacaklar mı? 


Enbiya, 21/30 
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YARATILIŞIN MAYASI: SU 


| Prof. Dr. Ali AVCU 
DİB Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi 


nsanoğlu, kadim zamanlardan beri eşyanın mahiyetini ve kaynağını sorsulamıştır.. Zira insan, nereden geldiğini, nereye gideceğini, uçsuz bucaksız evrenin nasıl meydana geldiğini ve kaynağının ne olduğunu her daim merak etmiştir. Aslında bu merak, insanın anlam arayışının bir neticesidir. Çünkü insan bu çabasıyla kendisini ve hayatını anlamlı kılmaya çalışmaktadır. 
İnsanoğlunun bu sorgulama ve anlama gayreti, varlık hakkında pek çok farklı yaklaşımın ortaya çıkmasına sebebiyet vermiştir. 
Filozoflar ve bilim insanları bu doğrultuda varlığın ve hayatın kaynağını açıklayacak bazı teoriler öne sürmüşler ve belki yüzlerce farklı tez geliştirilmesine rağmen bunlardan bazıları ön plana çıkarak farklı toplumlarda ve dönemlerde kabul görmüştür. İnsanoğlunun bu kadim sorununa dinler de bigâne kalmamış ve kendi zaviyelerinden çeşitli izahlar getirmişlerdir. Dinlerin ve kültürlerin geliştirdikleri izahlarda su asli bir unsur olarak öne çıkmıştır. 


Her dinde ve kültürde hayatın asli unsuru olduğuna inanılan su, evrensel bir sembol (arketp) olarak hayat, sonsuzluk, yenilenme, iyileşme, temizlenme, doğurganlık ve kutsallık 


özellikleriyle ilişkilendirilmiştir. 
Özellikle Hint ve Grek felsefelerinde su, bütün mümkün varlıkların, kâinattaki her şeyin kaynağı ve özü, bütün biçimlerin kendinden çıktığı esas madde, yaratılışı önceleyen ve onu sağlayan şekilsiz unsur, maddenin ilk şekli olarak kabul edilmiştir. 
Kur'an'da da her canlının (her şeyin) sudan yaratıldığı (Enbiya, 21/30) ve Allah'ın arşının suların üzerinde bulunduğu (Hud, 11/7) ifade edilmektedir. 


Kadim kültürlerin pek çoğunda suyun eşyanın ve hayatın kaynagı olarak algılandığını görürüz. 
Hint kültüründe var olan Vişnu Purana mitolojisinde yaratılış; Tanrı Brahma, Vişnu ve ilk insanla özdeşleştirilen Narayana'nın sularda uyku hâlinde yüzdüğü sırada göbeğinden hayat ağacı- nın çıkmasıyla başlar. Yine Babil kültüründe var olan Enuma Eliş mitolojisinde ve Ahd-i Atik'teki yaratılış hikâyesinde (Tekvin, 1/2) kâinatın başlangıcı, sudan oluşan kaosa dayandırılır. Her şeyin karanlık ve kaos durumundaki uçsuz bucaksız sudan neşet ettiği veya yaratıldığı inancı eski Mısır, Aztek ve İnka, Ural-Altay, Güney Asya ve Kuzey Amerika'nın yerli kültürlerine ait yaratılış destanlarında da mevcuttur, 


Suyun hayatın başlangıcı ve kaynağı olarak kabul görmesi, 


beraberinde farklı kültürlerde suyla alakalı pek çok inanç ve uygulamanın ortaya çıkmasına sebebiyet vermiştir. Bunların en önemlilerinden birisi kutsal su kaynağı inancıdır. Kutsal kabul edilen nehir, pınar ve kaynak suları, buna bağlı tapınma ve ritüeller (su ilahlarına yiyecek, elbise ve hayvan türünden takdime sunma, su kenarlarında mabet inşa etme, inanç sınaması yapma, hitabet ve kehanette bulunma vb.) başta Grek ve Hint-Avrupa toplumları olmak üzere diğer bazı kültürlerde karşımıza çıkar. İzleri hâlâ devam eden bu inanca göre su kaynakları canlıdır ve hareket eder; onun için etkileme, iyileştirme, hayat verme, hatta geleceği bildirme gücüne sahiptir. 
Bu inanışın bir sonucu olarak eski Türklerde her ırmağın ve gölün ruhu olduğuna yönelik inanç ve buna bağlı olarak onlara kurban kesilmesi, günahlarından temizlemek adına ölülerin suya gömülmesi ve suya bakarak kehanette bulunulması gibi uygulamalar yer almıştır. 
Hindistan'daki Ganj nehri Hinduların yıkanmak ve suyundan içmek için rağbet ettiği, ayrıca mabetlerini yıkamak için suyunu taşıdıkları kutsal bir kaynak özelliğine sahiptir. 
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Diğer kültür ve medeniyetlerde olduğu gibi İslam dini de suya özel bir önem vermiştir. “Su” anlamına gelen mâ kelimesi Kur'an-ı Kerim'de altmış üç ayette geçmektedir. Bunların çoğunda bilinen anlamıyla kullanılan “su” kelimesi ayetlerde, insanın yaratıldığı su (Furkan, 25/54; Secde, 32/8; Mürselat, 77/20; Tarik, 86/5-7.), cehennemliklere içirilecek sıvı (İbrahim, 14/16), yağ-MUT (Nur, 24/43; Rum, 30/48; Lokman, 31/34; Şura, 42/28), nehir (Enam, 6/6; Rad, 13/3; İbrahim, 14/32; Neml, 27/61, Nuh, 71/12), pınar (Bakara, 2/60, 74; Yasin, 36/34; Kamer, 54/12.) ve deniz (Nahl, 16/14; Fatır, 35/12) gibi farklı anlamlarla ifade edilir. 


Bazı ayetlerde Allah'ın insanı ve bütün canlıları sudan yarattığı (Enbiya, 21/30; Nur, 24/45; Furkan, 25/54), gökten rızık, rızık sebebi ve temizlik aracı olarak temiz ve bereketli su indirdiği, böylece insanlara ve hayvanlara temiz ve tatlı su içirdiği ve yeryüzünü su ile canlandırıp insanlar ve hayvanlar için her türlü yeşil bitki, ekin ve meyveyi çıkardığı belirtilerek suyun yeryüzündeki varlıkların hayatı açısından önemine dikkat çekilmektedir. 
(Bakara, 2/22, 164; Enam, 6/99; Hicr, 15/22; Nahl, 16/10-11; Furkan, 25/48- 49; Secde, 32/27; Zümer, 39/21; Casiye, 45/5; Kaf, 50/9-11) Suyun belirli bir tat ve ölçüde yeryüzüne indirilmesinde ilahi kudretin rolü olduğu ve susuz bırakılması hâlinde insanın çaresizlik içine düşeceği vurgulanarak bu nimete şükredilmesi ve üzerinde ibretle düşünülmesi istenmektedir. (Kehf, 18/41; Müminun, 23/18- 19; Ankebut, 29/63; Rum, 30/24; Zuhruf, 43/11; Vakıa, 56/68-70; Mülk, 67/30.) 
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Gerek kadim kültürler ve medeniyetlerde suya verilen değer ve mitolojik birtakım kıssalar gerekse Kur'an ve sünnette dikkate değer bir yer tutması dolayısıyla Müslüman toplumu suya özel bir önem attetmiştir. Bunun bir sonucu olarak mitolojide, şiirde, sanatta ve halk inançların- da su kutsal bir öge olarak yerini almıştır. Müslümanlara göre su insanlığın ortak malıdır ve bu sebeple azizdir. Allah'ın ilk yarattığı şeylerden biri olması dolayısıyla su, O'nun cemâl ve celâl sıfatlarını temsil eder ve Hay ismine işaret eder. Müslü- 


Suyun belirli bir tat ve ölçüde yeryüzüne indirilmesinde ilahi kudretin rolü olduğu 

ve SUSUZ bırakılması hâlinde insanın çaresizlik 

içine düşeceği vurgulanarak bu nimete şükredilmesi ve üzerinde ibretle düşünülmesi istenmektedir. 


manların suya bakışı yalnız bu dünyayı değil ahiret âlemini de ilgilendirir. Nitekim “kevser”in ve “selsebil”in ahirette müminlere bir mükâfat olarak sunulacağına inanılır. 


Kevser kelimesi “cennette bir havuz, ırmak, çok hayır, bereket, ümmetin çokluğu, Kur'an, ilim, şeref, amel” olarak yorumlanmışsa da halk onun baldan tatlı, sütten beyaz, kardan soguk, kaymaktan yumuşak bir su olduğuna ve cennettekilere ikram edileceğine inanır. Selsebil de cennette akan tatlı sudur. İslam mimarisinin hemen her şehirde örnekleri bulunan su yapıları olan selsebiller ve sebiller cennette akan suların bu tatlı özelliğine işaret eder. 
Nitekim Türk su mimarisinde önemli yer tutan şadırvan ve meydan çeşmeleriyle mahalle aralarındaki sarnıç ve su haznelerinin çok güzel biçimde inşa edilmesi bu sebepledir. Su vakıfları ve su adakları da yine Müslüman Türklerin cennet özlemiyle geliştirip yaygınlaştırdıgı bir uygulamadır. 


Tasavvufta su, marifeti ve ilahi feyzi temsil eder. Külli akılla kâmil nefis suya benzetilir. Damla kesret, deniz vahdettir. Kemâli Efendi bir dörtlüğünde bunu şöyle dile getirmiştir: 


“Temevwvüc eylemiş deryâ-yı vahdet, 

Çoğalmış dalgalar her yana düşmüş. 

Köpürmüş kaynamış o bahr-ı kudret, 


Onun bir katresi imkâna düşmüş.” 


Musluman muhayyilesinde yer alan sulardan biri de hayatin, canlılığın ve ölümsüzlüğün kaynağı olduğu inancının bir göstersesi olarak görülen ab-ı hayattır. İskender-i Zülkarneyn'in kumandanlarından olan Hızır ile İlyas'ın karanlıklar ülkesinde bulup içtiklerine inanılan ab-ı hayat, içen insana ölümsüzlük verir. Ab-ı hayat eski Asur ve Babil efsanelerinde de (Endigu ile Gılgameş) mevcuttur. Yine Anadolu efsanelerinden olan Bingöl söylencesinde Köroğlu'nun atının da bu sudan içmiş olduğu ifade edilir. Uzakdoğu kültürlerinde ölümsüzlük suyu inanışı Yuşiva ile Fumi efsanesinde yaşar. 


Sözlü geleneklerde ve bunların yazıya geçirilen kaynaklarında Müslüman toplumunda suya dair pek çok kültürel malzeme bulmak mümkündür. Nuh tufanı, Hz. İsmail'in zemzeme kavuşması, Hz. Musa'nın geçişi sırasında Kızıldeniz'in yarılması, Hz. Peygamber'in (s.a.s.) Hudeybiye'de susayan ashabı için parmaklarından su akıtması gibi peygamber kıssalarına dair rivayetler olduğu gibi; Aziz Mahmud Hüdayi'nin, şeyhi Üftâde'ye bağrında ısıtıp sunduğu abdest suyu evliya menkıibelerinin örneklerinden biridir. Gökten inen su Türk medeniyetinde “rahmet” diye anılir ve bilhassa bahar mevsimin- de bereketi temsil eder. Toprak onunla yeniden hayat bulur, tabiat canlanır. 


Sonuç olarak su, insanlık tarihi boyunca hayatın, canlılığın, yenilenmenin, arınmanın, saflığın ve temizliğin kaynağı olarak gö- 


rülmüş ve bu doğrultuda pek çok menkıbe ve mit üretilmiştir. Suyla ilgili ayet ve hadisler, üretilen menkıbe ve mitler ilgili toplum muhayyilesinde suyun kutsal olduğu anlayışının yerleşmesine sebebiyet vermiştir. 
Bu nedenle İslam kültüründe ve özellikle toplumumuzda suya özel bir ihtimam gösterilmiş ve saygı duyulmuştur. 
Suya duyulan bu saygı, pozitif bilim anlayışına sahip olan modern insana anlamsız ve yersiz gelebilir. Ancak suyla ilgili oluşturulan bu menkibelerin, mitlerin ve kutsallaştırma faaliyetlerinin suyun ve su kaynaklarının korunması, bilinçli kullanılması, israf edilmemesi ve sonraki nesillere sağlıklı bir şekilde aktarılması noktasında ciddi bir bilinç oluşturduğu unutulmamalıdır. Su kaynaklarının kirletildiği, bilinçsizce tüketildiği, dünyamızın hızla kirlendiği ve kuraklığın arttığı şu günlerde insanoğlunun suya duyduğu hürmet ve saygının hayatın devamı açısından ne kadar anlamlı ve gerekli oldugunu görmemiz gerekmektedir. 
Müslümanların suyla ilgili olarak geliştirdiği kültürün ruhunu anlamak gelecek nesillere daha sağlıklı ve yaşanabilir bir dünya bırakmamız açısından son derece önemlidir. Ecdadımız suyun hayatın ve devamlılığın kaynağı olduğunu anlamış, buradan hareketle gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakmanın fikri ve zihni altyapısını suyla ilgili olarak geliştirdiği menkıbeler ve kültürel ögelerden hareketle oluşturmuştur. 
Bugün büyüklerimizden daha temiz bir dünya devraldıysak 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bunda ecdadımızın geliştirmiş olduğu bu anlayış ve bilincin mutlak etkisi vardır. Onların bu anlayışını acımasızca eleştirmeden önce gelecek nesillere bize bırakılandan daha temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakıp bırakmadığımızı sorgulamamız gerekmektedir. Cevabımız olumsuzsa, bir Müslüman olarak başta su olmak üzere tabiatla ilişkimizi ve tabiata bakışımızı tekrar gözden geçirmeli ve hayatın devam etmesi için en asli kaynağın su olduğu gerçeginden hareketle yeni bir bilinç ve kültürlenme geliştirmeliyiz. 
Bunu yapmak bizlere bu güzel evreni bahşedene, eşyaya, tabiata ve gelecek nesillere karşı bir borcumuz olsa gerektir. m 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RUHUN KAYNAĞI İSLAM HAYATIN KAYNAĞI SU 


| Enbiya YILDIRIM 


erek Kur'an ayetlerini ve gerekse HZ. 

Peygamber'in (s.a.s.) 

sözleri ile fiillerini daha iyi anlayabilmek için kendimizi Allah Resulu' nun zamanina götürmek durumundayız. 
Bunu yapmayıp yaşadığımız dünya gerçekliğinden hareketle ayetleri ve hadisleri anlamaya çabalarsak çoğu kez hikmet boyutlarını idrakte eksik kalırız. 
Tersini yapıp Hz. Peygamber zamanında olduğumuzu farz ederek ayet ve hadisleri anlamaya gayret ettiğimizde ise hem Rabbimizin buyruklarındaki ilahi hikmetleri hem de Allah'ın son elçisinin ne kadar büyük bir insan olduğunu çok daha iyi kavrarız. Bu nedenle her iki nassı okurken mutlaka miladi yedinci asra uzanmamiz gerekir. Dile getirdiğimiz husu- su netleştirmek açısından yetimler ve öksüzler örneğini ele alalım: 


Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminde Medinedeki yapı site devleti idi. Devletin bugünkü anlamda kurumları yoktu. Örneğin günümüzde devletler yetim ve öksüzlerle ilgili olarak sosyal projeler uygulamakta ve bu çocuklara sahip çıkma- ya çalışmaktadır. Hz. Peygamber döneminin şartlarında ise 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böyle bir imkân söz konusu olmadığından bahsettiğimiz çocukların himayesi daha ziyade bireysel ilgilere kalıyordu. Devlet başkanı olarak HZ. 
Peygamber'in kendisinin veya site devletinin bu çocuklarla sürekli ilgilenerek çocuk yuvası ve benzeri yerlerde koruma- ya alması mümkün değildi. Bu nedenle kişilerin öncelikle kendi akrabalarından başlamak üzere velisi olmayan yavruları sahiplenmeleri ve her sorunlarıyla ilgilenmeleri sürekli teşvik edilmekteydi. Kuran'da yirmi civarında ayetin bu konuya tahsis edilmesi ile Allah Resulu'nun onlarca hadisinde aynı meseleyi ele alması bu açıdan dikkat çekicidir. İşte bu gerçe-Ši göz önünde bulundurursak olduğumuz İslam'ın insanlığa getirdiği bir güzelliğin daha salt gerçeğiyle karşı karşıya oldugumuzu anlarız. 


Arap yarımadasında suyun anlamı 


Rabbimiz bir ayette “Canlı olan her şeyi sudan yarattık.” (Enbiya, 21/30) buyurmaktadır. Dolayısıyla bir yerde hayattan bahsedebilmek için orada mutlak surette sudan da bahsetmek gerekmektedir. Elbette su kaynaklarının bol olduğu bir yerde 


sudan bahsetmek ile söz konusu imkânların kısıtlı olduğu bir coğrafyada bahsetmek arasında uçurum vardır. Örneğin benim köyümün üç yanında ırmaklar akmakta, bunun yaninda yeri kazmanız durumunda çok kisa mesafede su kaynağına ulaşmaktasınız. Böyle bir ortamda sudan ve onun kıymetinden bahsettiğimizde oluşacak etki ile su kaynaklarının kısıtlı olduğu, insanların yeri kazdıklarında su değil de petrolün çıktığı bir coğrafyada suyun ehemmiyetinden söz ettiğimizde oluşacak etki aynı olmayacaktır. Bu yüzden Son Elcrnin kendi döneminde suyun ehemmiyetine yaptığı vurgular, bunun etrafında anlattığı kıssalar ile suyun kullanımıyla ilgili getirdiği hukuksal kurallar olağanüstü değer kazanmaktadır. Bunlar aynı zamanda Allah Resulü'nün pek çok yönünü tanımamıza da imkân tanımaktadır. 


Allah Resulü'nün (s.a.s.) dönemine baktığımızda tablo şöyledir: İçme suyu kuyulardan sağlanmakta, yağdığı zaman sele bile neden olan yağmur suları büyük havuzlarda saklanmaktaydı. Dere yataklarında ise oldukça su kalmaktaydı. Nitekim Hz. Peygamber'in ve dönemin- 





deki çocukların bu havuzlarda yüzmeyi öğrendiğini biliyoruz. 
Onun ebeveynlerden çocuklarina öğretmelerini istediği işler arasında yüzmeyi sayması bu açıdan mühimdir. (Beyhaki, 19742) Medine ile Kızıldeniz arasındaki mesafenin yaklaşık 
130 km olması hasebiyle sahabilerden bir kısmının balıkçılık ve ticaret nedeniyle deniz yolculukları yapması (Ebu Davud, 
83) durumu söz konusudur. 
Kur'an'ın yanı sira (Maide, 5/96.) 
Hz. Peygamber'in de deniz hayvanlarının durumu ile ilgili hükümleri dile getirmesi (Ebu Davud, 3815, 3840.) O coğrafyanın suyla haşir neşir olduğunun bir başka göstergesidir. Dolayısıyla Kutlu Elçi, hem boğulmaları önlemek hem de bir spor ve eğlence olması hasebiyle çocuklara yüzme öğretilmesini teşvik etmiş gözükmektedir. 


Su kuyularının insanların istifadesine sunulması 


Dünyada pek çok ülke arasında sorun olan, bazı bölgelerde aşiretler ve aileler arası çatışmalara neden olan su tüm canlılar için en değerli ve temel hayat kaynağıdır. Hz. 
Peygamber (s.a.s.) insanların su ihtiyacının karşılanması ve bu vesileyle toplumsal barışın bozulmaması için suyun kimsenin tekelinde olmaması ve herkesin ihtiyacının karşılanması hususunda çok titizdi. Bu nedenle özel mülkiyet arazilerindeki suyun herkesin istifadesine sunulması için çabalardı. Nitekim Rüme kuyusunun sahibi suyu paralı sattığından Müslümanlarca satın alınıp hizmetlerine sunulması üzerinde hassasiyetle durmuş ve 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bu hayrı yapana Allah'ın cenneti ikram edeceğini, günahlarının bağışlanacağını, cennette ona daha güzel bir su kaynağı ikram edileceğini müjdelemiştir. Bunun üzerine Hz. Osman kuyuyu satın almak istemiş, sahibi tamamını satmaya yanaşmayınca yarı hissesini alarak kuyuyu nöbetleşe kullanmak üzere onunla anlaşmıştır. Daha sonra ortağı kendi hissesini de satmayı teklif edince hepsini almış ve Allah Resulü'nün talebini karşılamıştir. (Buhari, 2778; Tirmizi, 3699; Beyhaki, 11935.) Böylesi su kaynakları yanında Medine'nin civarında Budâa gibi umumi su kuyuları bulunmaktaydı. İnsanlar buralardan su temin etmekteydi. 


Allah Resulü suyun umumi isti-İadeye açılması üzerinde bu derece hassasiyetle dururken yol üzerindeki ihtiyaç fazlası suyu yolculara kullandırmayan kimsenin kıyamette Allah'ın lütfundan mahrum kalacağını beyan etmiştir. (Buhari, 2358.) Ayrıca Şöyle buyurmuşlardır: “Üç şey vardır ki bunlar asla yasaklanamaz: Su, ot ve ateş.” (İbn Mace, 2473.) 


Sulamada suyun adaletli taksimi 

Medine'nin civarı keza Hayber gibi yerlerdeki su kaynakları tarıma imkân sağlamaktaydı. 
Bunun yanında çok yağmur yağ- 


dığında Akik vadisi gibi yerlerde yoğun birikintiler oluşmaktaydı. 
Bu sayede kanallarla sulama yapılabilmekteydi. Hz. Peygamber (s.a.s.) toprağa hayat veren kaynağın tarım arazisi olanlar arasında adaletli bir şekilde kullanılmasına çok önem verirdi. 
Sulamada sıralamanın gözetilmesini önemser, menbaa yakın arazi sahibinin sonrakilere haksızlık yapmasına mani olurdu. 
Hatta sulama tartışmaları nedeniyle bazı olaylara müdahale etme durumunda da kalırdı. (Buhari, 2359.) Ayrıca o Şöyle ferman etmiştir: “Fazladan ot bitmesini engellemek için ihtiyaç fazlası suyun akışına engel olmayın.” 
(Buhari, 2354.) 

Suyun içilmesi 

Allah Resulü'nün (s.a.s.) suyun nasıl içileceği hususunda ahlaki kurallar getirmesi yanında sağlık açısından da mühim hususlara dikkat çekmesi çok ilginçtir. Sadece bu tavsiyeleri bile onun ne kadar büyük bir insan olduğunu anlamamıza yetmektedir. Etendimiz insanın ayakta yemesini içmesini tasvip etmezdi. İstisnai olarak şartlar gereği bazen farklı davransa da (Buhari, 5627.) genel itibarıyla insanın oturarak yiyip içmesini benimser ve tavsiye ederdi. Bir anlamda vakara yakışanın bu olduğunu göstermiş olurdu. Nitekim ayakta su iç- 


Allah Resulü suyun umumi istifadeye açılması üzerinde hassasiyetle dururken yol üzerindeki ihtiyaç fazlası suyu yolculara kullandırmayan kimsenin kıyamette Allah'ın lütfundan mahrum kalacağını beyan etmiştir. 
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mekten sakındırırken çok keskin ifadeler kullanması ve “Unutarak ayakta içen kussun.” (Muslim, Eşriba, (2026) 116.) demesi bu katı tutumunun göstergesidir. Şüphesiz burada insanın elini ağzına sokup kendisine eziyet etmesini istemediği açıktır ancak neredeyse bu boyutta bir yasaklama ile karşı karşıya olduğumuzu anlamak zor değildir. Aleyhisselamın bu tavsiyesi İslam ümmetinin temel özelliklerinden ve geleneklerinden biri olmuştur. 
Nitekim nerede oturarak su içen bir insan görürsek bu kişinin Hz. 
Peygamber'in sünnetini devam ettirmeye çalışan bir Müslüman olduğunu anlarız. 


Su içmeyle ilgili olarak ümmetn geleneği olan bir uygulama daha vardır ki bizlerin değişmez vasıflarından biridir. O da suyu üç yudumda içmek. Sevgili Elçi'nin her sözünde ve her yaptığında bir hikmet olduğu göz önüne getirilecek olursa neden böyle bir tavsiyede bulunduğunu anlamaya gayret etmemiz gerekir. Öncelikle kendisinin de belirttiği gibi suyu deve gibi degil de besmele çektikten sonra dinlene dinlene üç yudumda içmek insanı suya daha çok kandırır ve beden için daha sağlıklı olur. (Muslim, Eşribe, (2028) 123.) Su birden boğazdan aşağı salınmamış olur. Allah Resulü'nün bu konudaki tavsiyesinde dikkatimizi çeken bir hikmet boyutu vardır ki o her şeyden önemlidir. 
O da şudur: Peygamberimiz zamanında su genelde kırbalarda saklanırdı. Bunların içine her türlü haşeratın düşmesi ihtimal dâhilindeydi. Dolayısıyla kırbayı veya başka bir nesneyi ağzına alan insanın görmediği ve farkında olmadığı haşereyi midesine 


göndermesi her zaman mümkündü. Nitekim geceleyin uykudan kalkan bir sahabinin ağzını kırbaya dayadığı ve içinden yılan çıktığı zikredilmektedir. (ibn Mace, 3419.) Burada Hz. Peygamber'in kırbaların ve kapların ağzının kapalı tutulması buyruğunun ardındaki hikmetleri zihnimizde canlandırmaya çalışalım. (Muslim, Eşribe, (2012) 97.) 


Suyu kullanırken israftan kaçınmak 


Kur'an yenilen ve içilen şeylerde israfa kaçılmamasını emreder. 
(Araf, 7/31.) Son kitabın temsilcisi Hz. Muhammed (s.a.s.) de her konuda olduğu gibi suyun kullanımı konusunda da iktisatlı davranılması hususunun üzerinde durur. Yaşanan bölgenin coğrafi özellikleri de dikkate alındığında onun bu uyarıları çok daha fazla önem arz eder. Kanaatimce, onun direktiflerine bu zamanda her dönemdekinden daha fazla muhtacız. Yağmurların istenilen seviyede seyretmemesi, barajlarda düşen su seviyeleri, oluşan obruklar ve kuruyan göller bizleri bekleyen tehlikelerin habercisi olduğundan Allah'ın Elçisi'nin buyrukları onu daha da yüceltmektedir. Nitekim bir gun abdest almakta olan Sa'd b. 
Ebi Vakkas'a rastlar. Sa'd suyu dikkatsizce kullanmaktadır. Ona “Nedir bu israf?” diye sitem eder. Şaşıran Sad “Abdestte de israf olur mu ki?” diye sorar. 
Hz. Peygamber ona şöyle cevap verir: “Evet, akarsuyun kenarında abdest alıyor olsan bile.” (ibn Mace, 425.) Böyle buyuran Allah Resulü'nün kendisinin de aşırıya kaçmadan yetecek miktarda su ile abdest aldığını sahabe bizlere haber vermektedir. (Buhari, 199, 201; Muslim, Hayd, (325) 50; Tirmizi, 


Hz. Muhammed 
(s.a.s.) her konuda olduğu gibi suyun kullanımı konusunda 

da iktisatlı davranılması hususunda durur. 
Yaşanan bölgenin coğrafi özellikleri de dikkate alındığında onun bu uyarıları çok daha fazla önem arz eder. 


609.) Allah, peygamberinde bizim için mükemmel bir örneklik olduğunu belirtmektedir. (Ahzab, 33/21) Bu ayeti kendisine rehber edinenlere düşen görev, su meselesinde de onu takip etmektir. 


Merhameti su ile anlatmak 


Kuranımız gibi Efendimiz de ahlaki değerleri anlatırken temsile ve kıssalara çok yer verirdi. 
Böylece anlattığının zihinlerde daha iyi kalmasını sağladığı gibi vurucu etki yapmasını da temin etmiş olurdu. Onun su merkezli anlatımları bütün hadis mecmuası içinde hatırı sayılır bir yer tutar ve içerdiği mesajlar insanı çarpar. Bunlardan ikisi çok önemlidir: 
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“Geçmiş dönemlerde bir adam yolda yürürken susar. Bir kuyu bulur ve içine inip su içer. Yukanya çıktığı zaman dilini çıkarıp susuzluktan toprağı yalamakta olan bir köpek görür. İçinden Zavallı hayvan tıpkı benim gibi susamış. diye geçirir ve hemen gerisin geri kuyuya iner. Ayağındaki pabucunu çıkartıp içine su doldurur. Sonra pabucunu ağzına alıp yukarıya çıkarak köpeğe içirir. Allan da bu hareketinden hoşnut kalıp onu bağışlar. Ashab bunun üzerine ‘Ey Allah'ın Resulü! Bizim için hayvanlara yaptığımız iyilikler karşılığında sevap var mıdır?” diye hayretle sorunca: Her ciğer taşıyan canlı için (yapılan iyilikte) sevap vardır. buyurur.” (Buhari, 2363, 2466.) 


“Günahkâr bir kadın sıcak bir günde dilini dışarı çıkartmış susuzluktan solumakta olan bir köpek görür. Hemen mestini çıkarıp su çeker ve hayvancağıza içirir. Bu sebeple Allah onu ba-Sışlar.” (Buhari, 3321) 


Belki de bizim bağışlanmamız bir bardak su ikramımızdadır. 
Kim bilebilir ki?! 


Sonuç 


Su imkânlarının kısıtlı olduğu bir coğrafyada hadesten taharet için suyu kullanma şartını getiren ve yıkanan azaların kıyamette nurlu olacağını belirten (Buhari, 136.) yüce dinimiz insanların en temel ihtiyaç maddesinden yararlanması hususunda da temel kuralları koymuştur. 
Hz. Peygamber'in (s.a.s.) devlet düzeni olmayan bir coğrafyaya Kur'an'ın rehberliğinde bu düzeni getirmiş ve yerleştirmiş olması hem son dinin yüceliğini hem de insana verdiği değeri göstermektedir. m 


diyanet Aylık Dergi | Mart 2021 13 


biz 
EEEEEEİ”. 


SU MEDENİYETİ: 


İSLAM 


| Prof. Dr. Talat SAKALLI 


Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 


ayatın kaynağı ve canlıların temel yapı taşlarından biri sudur ve canlı cansız bütün varlıklar için hayati önemi haizdir. 
Bütün dünya ile birlikte yaşadı- 


ğımız “koronavirüs salgını”, söz 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konusu gerçeklikle ilgili farkındalığımızı daha da artırmıştır. 
Uzmanlar salgına karşı en tesirli ve gerçekçi tedbirleri “maske, mesafe ve temizlik” şeklinde sıralarken yaşanan küresel felaketin başlıca çaresinin su oldu- 





Suna da dikkat çekmektedirler. 
Bu anlamda suyun “hayat, enerji, bereket ve zenginlik kaynağı” olduğunu söylemek doğru bir tespittir. Nitekim Kur'an-ı Kerim de her şeyin sudan yaratıldığına işaret eder. 





Kur'an-ı Kerim'de, insan ve diğer canlılar için suyun öneminden ve faydasından bahseden birçok ayet vardır. Su yönünden fakir bir coğrafyada yaşamış olan Hz. 
Peygamber, su ve su kaynaklarının kıymetini dile getirmiş ve suların ölçülü kullanımı, temiz tutulması gibi (Buhari, Vudû’, 68; Müslim Taharet, 97.) hususlarda ikazlarda bulunmak suretiyle su kaynaklarının korunmasının önemine işaret etmiştir. Her ne kadar dünyanın dörtte üçü suyla kaplysa da bu suların yüzde 97'sini, kullanılması kolay olmayan tuzlu 





deniz suları teşkil eder. İçme ve kullanma amacıyla faydalanılan tatlı suların oranı ise yüzde 3'tür. 
Bu yüzden, su kaynaklarının korunması, insanlık ve canlılar için büyük önem arz eder. (Yaşar Çelikkol, Hz. Peygamber Döneminde Medine'de Su Kaynakları, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, III. 7, Yıl: 2004.) 


Suyun canlılar için önemi 

Kur'an'da, suyun önemi, üstün özellikleri ve büyük bir nimet oluşu gibi hususları dile getiren birçok ayet vardır. Onun, tüm yaşamın kaynağı olduğu şöyle ifade edilir. “İnkâr edenler, gökler ve yer bitişik iken onları ayırdığımızı ve her canlıyı sudan yarattığımızı görmezler mi? Hâlâ inanmayacaklar mı?” 
(Enbiya, 21/30), “Bütün canlıları sudan yaratan Allah'tır.” (Nur, 24/45) Kur'an bize şu gerçeği de hatırlatır: İnsanlar yeryüzündeki doğal zenginliklerin koruyucularıdır, onların gerçek sahibi ve maliki ise Yüce Allah'tır. Nitekim bir ayette şöyle buyrulur: “Hiç içtiğiniz suyu düşündünüz mü? 
Siz mi onu bulutlardan indirdiniz, yoksa biz miyiz onun yere inmesini sağlayan? (O tatlı su şeklinde iner ama) dileseydik onu yakacak kadar tuzlu ve acı da yapabilirdik. Öyleyse neden (bize) şükretmiyorsunuz.” (Vakıa, 56/68-70.) Bu kadar hayati önemi haiz olan tatlı su kaynaklarının dünyadaki hacmi bellidir. Hakim Allah, her şeyi belirli bir dense ve nizamda yaratmış olduğu için tatlı sular da dünyada belli bir oranda ve yeterli miktarda bulunmaktadır. İnsanların yanliş kullanımı ve tahribi olmadığı müddetçe, denge ve intizam bozulmayacak ve canlıların yaşamı 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devam edecektir: “(Allah'ın buyruklarını umursamaz hâle gelen şu) insanların kendi elleriyle yapıp ettikleri sonucunda, karada ve denizde çürüme ve bozulma başladı. Bu şekilde, (Allah) belki (doğru yola) geri dönerler diye, yaptıklarının bazı (kötü) sonuçlarını onlara tattıracaktır.” (Rum, 30/41) 


Hz. Peygamber'in sünnetinde hayat kaynağı suyu da içine alan önemli bir prensip, “çevreye zararlı olmamak ve zararlı olan şeylerin ortadan kaldırılması” - dır. Özellikle insanlara zarar veren şeylerin ortadan kaldırılması tavsiyesi, hatta bunun imanın bir gereği ve kişi için bir sadaka olarak sunulması, çevreye zarar vermemeye ne derece önem verildiğini gösterir. Bu hadislere göre her Müslüman gücü nispetinde çevreye zarar verici şeyleri bertaraf etmekle görevlidir. (Talat Sakallı, Bilinç Kirlenmesi veya Çevre Kirlenmesi, Uluslararası Çevre ve Din Sempozyumu, I. 185 vd. İstanbul, 2008.) 


Su kaynaklarının korunması 


Su, tabii temizlik aracıdır. Hz. 
Peygamber, suyun tasarruflu kullanımı ve temizliğinin korunması hususunda bazı tavsiyelerde bulunmuş, özellikle onun kirlilikten/pislikten korunmasını emretmiştir. Bir hadisinde lanetlenen üç davranıştan uzak durulmasını istemiş ve bunları su kaynaklarının yakınına, yollara ve insanların gölgelenme yerlerine abdest bozmak olarak sıralamıştır. (Müslim, Taharet, 68; Ebu Davud, Taharet, 14.) Dinimizde her halükârda suların temiz tutulması esastır. Zira su kirletilince eşyanın ve insanın temizlenmesi nasıl mümkün olacaktır? 
Hz. Peygamber bu ve benzeri uyarıları ile (Tirmizi, Taharet, 51.) plnar, dere, çeşme, kuyu gibi su başlarına, insanların dinlendiği, gölgelendiği, bugün için piknik yaptığı mesirelik ve ağaç gölgelerine abdest bozmayı veya bu yerleri tuvalet olarak kullanmayı yasaklamıştır. Bu mahiyette- ki rivayetlerden “su havzalarını korumayı dini bir görev” addederek, “toplumsal bir sünnet” hâline getirilmesinin gerekliliği mesajı çıkarılmıştır. Bu çerçevede günümüze de hitap eden bu evrensel mesaj ve emri sadece “içme ve kullanma sularının temin edildiği barajlara, su havzalarına” (Mustafa Ertürk, Çevre Hakkındaki Bazı Hadislerin Güncel ve Evrensel Değeri, Çevre ve Din Sempozyumu, I. 297, İstanbul, 2008.) nehir ve göl civarına, sadece tuvalet ve kanalizasyon atıklarının salınmaması şeklinde değil, bu bölgelere sanayi ve özellikle kimyasal atıkları olan üretim tesislerinin kurulmaması, hatta imar izni verilmemesi, şehir planlamalarının bu şartlara göre yapılması gerektiği şeklinde anlamak gerekir. Görüldüğü gibi bu evrensel mesaj, modern teknoloji çağında insan ve sürdürülebilir sağlıklı çevresi açısından, hayati önemi haiz geçerliliğini hâlâ devam ettirmektedir. 


Suyun ölçülü ve verimli kullanılması 

islam'ın çevre konusundaki önemli bir ilkesi, nimetleri aşırı tüketmeyi, yani israf veya savursanlığı yasaklamasıdır. Dünyamızın sahip olduğu kaynakların sınırlı olduğunu, şu kurak mevsimde ve salgın günlerinde her 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zamankinden daha iyi kavrıyoruz. Savurganlık ve aşırı tüketim, sadece bizi değil, gelecek nesilleri de etkileyecektir. Bu yüzden, suları kullanırken de bilinçli ve duyarlı olmak zorundayız. 


Hz. Peygamber'in: “İsraf ve böbürlenmeden uzak durmak şartıyla, dilediğinizi yiyin, için, siyin ve tasadduk edin.” uyarısı (Buhari, Libâs, 1.) dikkate alınmalıdır. İçme ve kullanma suyunun yanında, ziraatta da tasarruflu sulama usulleri uygulamalı, az sulama ile bol verim alabilmeyi sağlayacak yöntemler üzerine ilmi araştırmalar yapılmalıdır. 


Dinimizde ve kültürümüzde su hayrının önemi 


Hz. Peygamber'in tüm canlıların su ihtiyacının giderilmesini teşvik edici hadisleri vardır. Bunlardan birisi, susamış bir köpeğe kuyudan su içiren adamın/kadının bağışlanması- na dairdir. Sa'd b. Ubade, ölen annesi adına hayır yapmayı Hz. Peygamber'e sorduğunda “Evet yap.” cevabını alınca “Ya Resulüllah, hangi hayır daha iyidir?” diye sormuş, o da “Su hayrı.” cevabını vermiştir. Bunun üzerine Sa'd, Medine'de bir çeşme yaptırmış, o çeşme Uzun süre insanlara hizmet etmiştir. 
(Nesâi, Vasâyâ, 9.) Yine, o mümine öldükten sonra da sevap kazandırmaya devam edecek işleri saydığı hadisinde “kanal açarak su getirmeyi” de zikretmiştir. (İbn Mace, Mukaddime, 20.) 


Dilimizde, bir bardak su ikramı sebebiyle küçüklerin büyüklere, “Su gibi aziz ol.” şeklindeki dua 


ve daha pek çok vecize, hem suyun önemini çok güzel ifade etmekte hem de kültürümüzde bu nimete ne kadar büyük değer verildiğini göstermektedir. Ayrıca ecdadımızdan su alanında zengin bir maddi miras devralmis bulunuyoruz. Bugün, birçok şehrimizde, suyun taşınması, depolanmasını ve dağıtılmasını sağlayan; su kemeri, sarnıç, maksim ve su terazisi gibi yapılar ile suyu insanların istifadesine sunan çeşme, sebil, şadırvan sibi eserlerimizden hâlâ ayakta kalarak hizmet verenleri mevcuttur. Bunlar, medeniyetimize, âdeta bir “su medeniyeti” damsası vuracak derecede önemli eserlerimizdir. 


Su içme adabı 


Her Müslüman bütün davranışlarında olduğu gibi suyu Allah'a karşı sorumluklarını yerine getirebilme düşüncesiyle kullanma- l ve su ile kazanılan sıhhat ve gücü Allah'ın razı olduğu yolda harcamayı niyetine almalı, su gibi büyük bir ihsanı kendisine bahşeden Allah'a teşekkür ve minnet duygusu içinde olmalıdır. Hem yiyecek hem içeceklerin helal olanları, aynı zamanda helal yollardan kazanılmış olanları yenilip içilmelidir; haram yollardan elde edilen ve bizzat içki gibi haram olan içecekler içilmemelidir. Su içerken de israf edilmemelidir. Aksi davranışlar suyun sahibi Allah'a karşı nankörlük olur. 


Ayrıca su içerken sünnette tavsiye edilen adaba riayet etmek hem güzeldir hem de sevap kazandırır. Ancak kişi bunları özürlü veya mazeretsiz yapama- 


ması durumunda günah işlemiş olmaz. Resulüllah'ın (s.a.s.) sünnetine uymak, insana dünya ve ahirette pek çok mutluluk kazandırır. (imam Rabbani, Mektübât, II. 55.) 


Yiyecek ve içecekler ağzı kapaklı veya kapalı kaplarda tutulmalıdır. (Buhari, Eşribe, 22) Bir şeyin içine düşmesi veya girmesi ihtmali sebebiyle içi görülmeyen testi veya sürahi gibi büyük kaplardan içilmemeli, bardak sibi küçük kaplar kullanılmalıdır. (Müslim, Eşribe, 94.) Aynı şekilde imkânlar ölçüsünde su nehir, göl, dere gibi yerlerden de avuç ile veya bardak gibi kaplarla içilmelidir. (Buhari, Eşribe, 14.) Ayrıca sünnette yürüyerek ve ayakta bir şey yiyip içmek de hoş görülmemiş, oturarak yenilip içilmesi tavsiye edilmiştir. (Müslim, Eşribe, 
113) Hz. Peygamber'in ayakta su içmeyi yasaklaması (Müslim, Eşribe, 112.) ve ayakta içen kimsenin içtiği suyu çıkarmasını ifade eden emirleri (Müslim, Eşribe, 116) mutlak bir yasak değil, sağlık ve edebe uygun nebevi bir tavsiye olarak anlaşılmıştır. (Hadislerle İslam, VII, 430, Diyanet İşleri Başkanlığı Yay., Ankara, 2014.) Yemeği sağ elle yemek, suyu da sağ elle içmek Hz. Peygamber'in tavsiyesidir. 
(Müslim, Eşribe, 106.) Sıcak yemeği ve içeceği üfleyerek soğutmak da edebe aykırı bulunmuştur. 


Hz. Peygamber'in suyu tek nefeste bir yudumda içmeyip üç neteste yavaş yavaş süzercesine içme (Tirmizi, Eşribe, 31.) ve midenin üçte birini yemekle, üçte birini içecekle doldurup kalan üçte birini de boş bırakma hakkındaki tavsiyesi (Tirmizi, Zühd, 47.) beden ve mide sağlığı için de önemlidir. 


Suyun hayatın temeli olduğuyla ilgili Kur'an ve sünnetin vurguları, Müslümanlara birtakım görev ve sorumluluklar yüklemektedir. 
Mevcut su kaynaklarının 

en güzel şekilde korunması, 

bu kaynakları kirletecek, suyun temizliğini ve niteliğini bozacak her türlü tutum ve eylemin engellenmesi bunların başında gelir. 


Bu çerçevede diğer tavsiyesi de nefesi verirken bardağı ağızdan çekmek ve suya nefes üflemeyip dışarıya üflemektir. (Buhari, Eşribe, 
25) Su içtikten sonra “elhamdülillah” demek (Tirmizi, Eşribe, 13) de edepten ziyade Müslümanın Allah'a hamd ve şükür görevidir. 


Yaşadığımız salgın ve kuraklı-Sı göz önüne alarak insanlara dinimizin su ve suyun kullanımına verdiği önem anlatılmalı, insanlar su kullanımı ve su kaynaklarını koruma hususunda bilinçlendirilmelidir... Özellikle genç nesillere, ailede ve okulda, çevreye duyarlılık, su ve enerji tasarrufu konularında sürekli eğitim verilmelidir. Yöneticiler ve ilgili kurumlar da küresel ısınmayı artırıcı faaliyetleri takip etmeli ve önlemler için gerekli tedbirleri almalıdır. 


Suyun hayatın temeli olduğuyla ilgili Kur'an ve sünnetin vursuları, Müslümanlara birtakım görev ve sorumluluklar yüklemektedir. Mevcut su kaynaklarının en güzel şekilde korunması, bu kaynakları kirletecek, suyun temizliğini ve niteliğini bozacak her türlü tutum ve eylemin engellenmesi bunların başında gelir. Ayrıca suyun kullanımında kesinlikle savurgan ve sorumsuz bir tutum içinde olunmamalıdır. 
Bütün kaynaklarımızı azami derecede rasyonel ve verimli kullanma temel amaç olmalıdır. Dinimizin ve kültürümüzün miras bırakığı “su medeniyeti”ne sahip çıkarak onu daha da geliştirmeli ve sonraki nesillere aktarma konusunda gerekli eğitim ve müfredat programları hazırlanmalı; böylece milli şuurla yetişen nesillerin “su medeniyetine” sahip çıkmaları sağlanmalıdır. 


Resulüllah'ın (s.a.s.) yatarken yaptığı şu duası, Allah'ın ihsan ettiği su gibi nice nimet için O'na hamd ve teşekkürümüz olsun: “Bizi yedirip doyuran, bize içecekler içirip kandıran, her şeyde bize yeten ve bizi sığındıran Allaha hamdolsun. (Ne yazık ki), ihtiyaçlarını karşılayacak ve sığınacak bir yeri olmayan nice kimseler vardır!” (Müslim, Zikir, 64.) m 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SU: GÖKTEN İNEN NİMET 


Doç. Dr. İlhami GÜNAY 





u, Arapça kök manalarından hareketle; “saf/ arı, akıcı/seyyal, şeffaf, yumuşak ve içinde bulunduğu varlığı güçlendiren, soğukluğu ve rutubetiyle ateşin Zıddı bir cevher” şeklinde tanımlanabilir. Su, bütün canlıların hayat kaynağı olan latif, akıcı bir cisim olarak da tarif edilmiştlr. (Mâzin Muhammed İsa b İsa, el-Mâu ve eseruhu ale'l-Ahkami'ş-Şer'iyyeti, Daru İbn Cevzi, I. Baskı, el-Memleketu (-Arabiyyetu's-Suudiyye, 1432, s. 29.) 
Su Allah'ın ilk yarattığı (Enbiya, 21/30), varlıkları ondan yarattığı (Tirmizi, Cennet, 2.), ve hayatı onunla sürdürdüğü büyük nimetidir. 
Kur'an-ı Kerim'in her canlının sudan yaratıldığını vurgulaması, zaruri olarak suyun mevcudiyetinin canlıların varlığından önce olmasını gerektirmektedir. (Muhammed b Abdulaziz binabdillah, el-Mâu f-Fikri'l-islami ve'l-Edebi”l-Arabi, Vizaratu'l-Evkâfi ve'ş-Şuüni”l-İslamiyye, Mağrib, 1996/1417, C. I, s. 21) Su insan hayatının vazgeçilmez parçasıdır. Ancak insanların çoğu, yeterli miktarda ve arzuladığında bulmasından dolayı ancak kıtlığında değerini anlamaktadır. 


Kur'an-ı Kerim'de su; değeri, semadan indirilişi, hayatı diriltişi, medeniyet kurmaktaki rolü ve temsili anlatımla insanı eğitmesi açılarından çok yönlü ele alınmaktadır: Su; şarıl şarıl (Nebe, 78/14), coşkun (Hud, 11/40), soğuk (Sad, 38/42), yağmur (Neml, 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27/58.) vb. şekillerde indirilmektedir. Yeryüzünde bulunuş nitelikleri ise kuyu (Hac, 22/45.) havuz (Kevser, 108/1.), nehir (Bakara, 2/25), deniz (Kasas, 28/7.) vb. şeklindedir. Kur'an-ı Kerim'de suyla yakın alakası olan bulutların (Rad, 13/12.) ve rüzgârların çeşitlerine (Rum, 30/46.) üremenin vasıtası olan sıvı da “safi az su” (Hacc, 22/5.) ve “dökülen su” (Kıyame, 75/37.) ifadeleriyle zikredilmektedir. 


Resulüllah (s.a.s.) da suyun hayati önemine işaret etmiş, esirgenmesi helal olmayan üç şeyden birisi saymıştır. (Ebu Davud, Zekât, 35.) Duasında kar ve dolu suyunun saflığına vurgu yapmıştır. “Ey Rabbim! Hatalarımı kar ve dolu suyuyla yıka.” 
(Buhari, Deavat, 6.) Suyun temizliginin korunmasına azami titizlik göstermiş, kirletmekten kesinlikle menetmiştir. (Buhari, Vudu’, 68.) Müslümanların bir yudum su ile olsa bile sahur yapmalarını (Alâuddin Ali b Belbân el-Farisi, Sahih-i Ibn Hıbbân, Tahk. Şuayb Arnavut, Müessesetu'r-Risale, Beyrut, 1414/1993 (Hadis no: 3476) C. VIII, s. 254.) teşvik etmiştir. 


Suyun kendisi temizdir, başkalarını temizleyicidir, maddi ve manevi kirleri giderme aracıdır. 
O, ölü toprağı canlandırmak, insan ve hayvanları sulamak için gökten tertemiz (Furkan, 25/48- 
49) indirilmektedir. Su bedeni, elbiseyi ve çevreyi temizleme 


özelliği yanında, büyük ve kuçük abdesisizliğin de manevi kirliliklerinden arındırmaktadır. 
(Maide, 5/6.) Bu temizlik, ibadetin ön şartı olduğu gibi buna bağlı olarak kalbin huşusu için de son derece gereklidir. Bu temizliğin insan ruhu üzerindeki etkisinin en güzel örneğini, Müslüman askerlerin Bedir savaşı öncesindeki korku, endişe güvensizlik gibi ruhi kirlerini gidermesi (Enfal, 8/11.) oluşturmaktadır. Bütün bu sebepler yüzden olmalı ki Resulüllah (s.a.s.), temizliğin imanın yarısı olduğunu (Sünen-u Dârimi, Vudü” 2) bildirmektedir. 


Kur'an-ı Kerim'de suyun şifa kaynağı olduğu, Hz. Eyyüb'ün hastalıklarından ve beladan suyla kurtulmasıyla örneklendirilebilir. Nitekim o, içtiği suyla içindeki, yıkandığı soğuk su ile de vücudunun dışındaki rahatsızlıklarından şifa (Sad, 38/41-42.) 
bulmuştur. Bu manada Resulüllah (s.a.s.) da humma hastalığının ateşini zemzem suyuyla soğutmayı (Buhari, Bed'ul-Halk, 9, 10.) tavsiye etmiştir. Çağdaş tıp çevrelerinin, suların hastalıkların tedavisinde kullanılabileceginde fikir birliği etmeleri, yukarıdaki tavsiyelerin isabetliliğini desteklemektedir. 


Su mikroskobik canlıdan kozmik âleme kadar bütün varlıkların temelidir. Allah, arşı henüz su üstünde iken gökleri ve yeri altı günde/evrede yaratmıştır. 
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(Hud, 11/7.) Evrenin sudan yaratılması çok sarih değildir. Ínsanın, hayvanların ve bitkilerin sudan yaratıldığı kesindir. (Nur, 24/45.) Vücudunun yüzde yetmişinden fazlası sudan meydana selen bu varlıkların (en-Neccâr, el-Âyâtu”l-Kevniyye, C. II, s. 310.) SUdan yaratıldığı tecrübi bilgilerle de bilinmektedir. Allah (c.c.) ilk insan Hz. Âdem'i, suyla karılmış toprağı ve içine ruh üfleyerek yaratmıştır. (Hicr, 15/24; Sad, 38/71- 
72) Onun nesillerini ise üreme organından fışkırarak çıkan bayağı sudan/meni (Mürselat, 77/20) halk etmiştir. Bu az su, sağlam karargâh olan ana rahmine yerleştirilmiş ve (cenine dönüşen suya) ölçülü bir şekil verilmiştir. 
(Abese, 80/19.) Sudan yaratılan ve ana rahmindeki suda yüzdürülerek doğan insanın, ana sütunden başlayan su/sıvı ihtiyacı (Bakara, 2/233), ölüm anına kadar devam etmektedir. Doğumuyla temiz suda yıkanarak hayata başlayan insanın ölüm anında dudağı su ile ıslatılmaktadır. 
Vetatıyla temiz su ile yıkandıktan sonra ebediyete uğurlanmaktadır. 


İnsanın üremesiyle © (Furkan, 25/54.) oluşan büyüklü küçüklü toplulukların (Hucurat, 49/13.) bir arada tutulmasında merkezi rolü daima su tayin etmektedir. 
Medeniyet kurmanın bu ilk adımını köylerin/şehirlerin anası (Enam, 6/92; Şura, 42/7.) Mekke'nin oluşumu göstermektedir. Mekke'nin bu seçkinliğinin manevi vesilesi Hz. İbrahim'in makbul duası (İbrahim, 14/37), maddi aracı zemzem suyu/kuyusu olmuştur. (Zekai Şen, Manevi ve Bilimsel Açılardan Zemzem Suyu, s. 139.) 
Suyun medeniyeti koruyucu rolü Hz. Yusuf'un yedi yıl süren kuraklığın doğurduğu kıtlık krizini başarıyla yönetmesinde gösterilmiştir. (Yusuf, 12/47, 55.) 
Aynı şekilde Hz. Musa'ya Tih çölünde verilen on iki pınar (Bakara, 2/60.) İsrailoğullarının dağılmasına mani olmuştur. Bu kural günümüzde de aynen devam etmekte, suyu bol ve güzel olan şehirler, tercihe şayan olarak gelişimini sürdürmektedir. 


Genellikle su havzaları çevresinde kurularak güçlü medeniyet seviyesine ulaştıktan sonra tarihe gömülen halklar bulunmaktadır. (Nahl, 16/36.) Bunların birisinde, çöküş sebebi olarak suyu çekilip kullanılmaz hâle gelmiş kuyular (Hac, 22/45.) zikredilmektedir. 


Sudan yaratılan 

ve ana rahmindeki suda yüzdürülerek doğan insanın, ana sütünden başlayan su/sıvı ihtiyacı, ölüm anına kadar devam etmektedir. 
Doğumuyla temiz suda yıkanarak hayata başlayan insanın, ölüm anında dudağı su ile ıslatılmaktadır. 
Vefatıyla temiz 

su ile yıkandıktan sonra ebediyete uğurlanmaktadır. 


Su, canlıların hayati tüketim aracı olma özelliğinin yanında; nehir, deniz ve okyanus hâliyle yaşamlarının parçasıdır. Öncelikle suların kendisi vazgeçilmez gıdadır ve içerisinde başka varlıkların yaşamasına imkân sağlamakla hem onlar ve hem de dışındaki varlıklar için besin zinciri olmuşlardır. (Nahl, 16/14) Bilhassa okyanuslar, iklimin oluşmasının temel unsuru olduğu gibi besin ambarı konumundadır. Okyanus ve denizler, toplumlar için, besin dışındaki maden, petrol ve gaz gibi diğer ekonomik alanlarda servet kaynağını ifade etmektedir. 


Sular, hayat kaynağı olması bakımından aynı özelliğe sahiptir, lezzet bakımından farklıdır. 
Kara sularının çoğu ve deniz sularının bir kısmı tatlıdır (Furkan, 25/53), susuzluğu gidermektedir ve içimi kolaydır. Tuzlu sular da aynı şekilde deniz canlılarına ve buharlaşma yoluyla karasal hayata can vermektedir. (Fatır, 35/12.) 


Gökten indirilen su (Vakıa, 56/68- 
69) ile sulanan bitkiler, göz alıcı renkleriyle lezzet bereketi sunmaktadır. Çardaklı çardaksız ve gönül alıcı güzel bahçeler (Neml, 27/60.) çeşit çeşit hurmalıklar ve rengârenk ekinler (Zümer, 39/21) varlığını daima suya borçludur. 
Üst üste bindirilerek dizilmiş taneleriyle, salkımlarıyla, farklı şekilleriyle ve ham hâlinden olsunlaşıncaya kadarki evrelerindeki lezzet tonlarıyla kendisine (Yaratıcısına) insanı hayran bırakmaktadır. (Enam, 6/99.) Günlük hayatta tüketimi sıradanlaşan her türlü bitkiler (Taha, 20/53.), ürünler (Fatır, 35/27.) üzüm, nar, zeytin gibi meyveler, aynı suyun suladığı toprakta yetişmektedir, 


Su, Allah'a (c.c.) itaate çağrı vasıtası 

olması yönüyle insanın vefa duygusunu eğitmektedir. Bu bilinçle yaşayanların iki cihanda ödüllendirileceği bilgisiyle umutlarını yeşertmektedir. Madem Allah (c.c.) tatlı su indirmekle kullarına hayat hakkı vermektedir, onlar da bu büyük nimete kullukla mukabele ederek vefa göstermelidir. 


buna rağmen hem kendi aralarında ve hem de diğer sebze meyve cinslerine kıyasla farklı beğenilere (Rad, 13/4) hitap etmektedir. 


İptidai hayattan itibaren suya bağlı meslekler de olagelmiştir. Bunlardan ilk akla geleni, ilahi bir imtihana da konu olan (Araf, 7/163.) balıkçılıktır. Bir digeri, mücevher olarak işlenen ve süs eşyası olarak kullanılan inci mercan çıkarılmasıdır. (Nahl, 16/14.) Yük ve eşya nakliyeciliği kapsamında insan ve soyu gemilerde taşınmaktadır. (Lokman, 31/31) Denizi yara yara giden gemiler, Allah'ın lütfundan nasibini araması ve sonrasında eriştiği nimete şükretmesi için insanın hizmetine verilmiştir. 
(Nahl, 16/14.) Günümüzde denizler ve okyanuslar üzerinde kurulu petrol-kimya tesisleri, reaktörler, süngercilik, yosun çıkarma, denizin rüzgârlarından ve dalgalarından enerji üretimi vb. faaliyetler bu çerçevede hatırlanmalıdır. 


Suyun azı ve fazlası felaket olabildiği için bulutlarda taşınması ve ölçülü miktarda indirilmesi serekmektedir. Allah (c.c.) her şeyi ölçü ve dengede yarattı-SI gibi (Kamer, 54/49.) gökten in- 


dirdiği tertemiz suyu da belli bir ölçüde indirip yeryüzünde depolamaktadır. (Hicr, 15/21-22) Gökten indirilen suyun yer altında tutulması ve ihtiyaç kadarıyla yeryüzüne çıkarılması da ölçüyledir. 


Ölçüyle indirilen suyun iktisat- 
||” kullanılması gerekmektedir. 
(Araf, 7/31) İbadet için ve akar- sudan dahi abdest alınsa israf edilmemelidir. Diğerleri gibi soğuk su nimeti için de şükredilmeli (Hâkim, Müstedrek, 7178., içildikten sonra hamdetmekle (Yunus, 10/10.) şükrün gereği yerine getirilmelidir. Allah (c.c.), su nimetinin maddi değeri yanında, manevi ve ruhi yararlarına da temas etmektedir. Suyun temsili anlatımı üzerinden insanı; inanç, irade, davranış ve degerler açısından eğitmektedir. 


Hakikatte, ahiret sermayesine dönüştürülemeyen dünya hayatı ve kazanımları, suyla yetişip sonrasında çer çöpe dönerek savrulan bitki gibidir. (Kehf, 18/45; Zümer, 39/21.) Akıl, irade ve muhakeme sahibi insana yakışan, sınandığı belaya sabretmek, eriştirildiği nimete şükretmek ve fıtratını arındırmaktır. Su, Allah'a (c.c.) itaate çağrı vasıtası olması yönüyle insanın vefa duygusunu 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eğitmektedir. Bu bilinçle yaşayanların iki cihanda ödüllendirileceği bilgisiyle umutlarını yeşertmektedir. Madem Allah (c.c.) tatlı su indirmekle kullarına hayat hakkı vermektedir, onlar da bu büyük nimete kullukla mukabele ederek vefa göstermelidir. (Vakıa, 56/68-70.) 


İnsanlar şayet, Allah'a iman ederler ve O'na karşı gelmekten sakınırlarsa üzerlerine gökten ve yerden bereket kapıları açılmaya (Araf, 7/96; Zümer, 39/21) devam edecektir. Kulluk görevinin bilincinde oldukça su ve onun getirdiği bereket; ekinlerle, bağlarla, bahçelerle, mallarla ve evlatlarla güçlerine güç katacaktır. (Enam, 6/99; Araf, 7/57.) Ancak sunulan bu bolluk, insanları asla azdırmamalı ve yanıltmamalıdır. Zira Allah (c.c.) o bereket kaynağını her an gidermeye kadirdir. (Müminun, 23/18; Mülk, 67/30.) 
Nimetlerine nankörlük etmeleri hâlinde insana şiddetli açlık ve korku Istırabını tattırmakta (Nah, 16/112), ümidini kaybettirmektedir. (Enam, 6/44) 


Su üzerinden verilen bütün bu dersler; Hz. Nuh tufanı, Hz. 
Salih'in mucizesi, Hz. Musa ve kavmi (Araf, 7/136; Hud, 11/37, 43), Hz. Yunus (Yunus, 10/98; Enbiya, 21/87), Sebe' halkı (Sebe, 34/16) Yahudilerin cumartesi balık avı yasağı, Talut'un ordusu, bahçe sahibi (Bakara, 2/266.) ve münafıkların temsili (Bakara, 2/19-20.) gibi örneklerle (o çeşitlendirilmiştir. 
Su ile bağlantılı bu kıssalarda verilen dersler; itikat, söz, ahlak ve davranışları düzeltmeye ve güzelleştirmeye matuf bulunmaktadır. 


Su gibi saf, temiz, üretken, bereketli ve aziz olalım efendim!..m 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2004-2008 yılları arasında UNESCO İklim Degişikliği Panelinde (IPCC) su üzerine yapılan çalışmalara katılan bir bilim insanı olarak suyun öneminden kısaca bahsedebilir misiniz? 


Bütün medeniyetlerin temel maddesi öncelikle su olmuştur çünkü su, toplumların canlı hayatlarını o sürdürebilmeleri, beslenme maddelerinin de yetiştirilmesinde O vazgeçilemeyen bir unsurdur. Bu sebeple de medeniyetlerin ilk yerleşim yerleri tamamen su kıyılarında ortaya çıkmıştır: Mezopotamya (Dicle ve Fırat), Mısır (Nil), Hindistan (Indus), Çin (Sarı) medeniyetleri hep nehir kenarla-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Prof. Dr. Zekâi ŞEN: “Medeniyetler 


su kıyılarında kurulmuştur.” 


Söyleşi 


Mahir KILINÇ 


rında gelişmiştir. Tabii afetlerin (taşkın, kuraklık, çölleşme vb.) 
meydana gelmesi ile tehlikelere maruz kalmış olan bu medeniyetlerin düşüncelerinde ve fikir geliştirmelerinde de başlıca rol oynayan ilk maddelerden en önemlisi olup bugüne kadar temel öneminden hiçbir şey kaybetmemiştir. Benzer şekilde gelecekte de suyun yerine seçebilecek bir yapay maddenin bulunamayacağı bilindiğine göre öneminin özellikle küresel ısınma ve iklim değişikliği etkileriyle gittikçe daha da fazlalaşması beklenmektedir. Böylece suyun taşınımı, en ilkel bir biçimde en aza indirilmiştir. Ancak geçen yıllar sonunda günümüze kadar artarak gelen insan 





ihtiyaçlarının karşılanması için bu türlü yerel hazır su kaynakları yetersiz kalınca bu yerleşim bölgelerine başka taraflardan, suyun önce biriktirilmesi, sonra da kullanılacak yere nakli sorunları çıkmıştır. Bunun için bent ve barajlar tesis edilmiş, oradan da kanallar, borular ve günümüzde bir ölçüye kadar da tankerler vasıtasıyla suyun kullanım yerlerine taşınması önem kazanmıştır. 


Her zaman olduğu gibi bugün bile toplumların içtimai, ekonomik ve endüstriyel gelişimlerini etkileyen temel maddelerden en önemlisi olan suyun, dünyada sınırlı miktarda bulunması, su Ssarfiyatlarının akıllı bir prog- 


rama göre yapılmasını gerektirir. Zaman ve alan bakımından sınırlı olan su kaynaklarının en iyi biçimde yönetiminin yapılarak fayda elde edilebilmesi için bilimsel yöntemlerin uygulanması gereklidir. Ayrıca artan dünya nüfusu, su kaynaklarının şuursuzca kirlenmesine sebep olmaktadır. Kirli suların teknolojik cihazlar ile temizlenmesinden ziyade bunların kirlenmemesine, israf edilmemesine çok dikkat edilmelidir çünkü küresel ısınma dolayısıyla bazı bölgelerde su kaynaklarında azalmaların olacağına dair önsörüler bulunmaktadır ve bu hususta ülkemiz de ayrıcalıklı değildir. 


“Kur'an-ı Kerim ve Su Bilimi” adlı kitabınızda suyun diğer sıvılarla arasındaki farklardan söz ediyorsunuz. Bizlere suyun mucizevi yanlarını kısaca anlatabilir misiniz? 


Kuran-ı Kerim'in birçok yerinde suyun meydana gelmesi, sözel miktarı yani dengesi, hareketi ve yağması ile ilgili belirlemeler bulunmaktadır. Ayetlerde sadece su olarak değil bulutlar, nehirler ve denizlerden de söz edilmiştir. Bunun yanı sıra Kur'an-ı Kerim'de, suyun canlıların yaratılması ve hayatları için manevi bakımdan da ne kadar önemli olduğuna değinilmiştir. 
Allah (c.c.) Naziat suresinin 30 
ve 31. ayetlerinde “Ardından yeri düzenleyip döşedi. Ondan suyunu ve merasını çıkardı.” 
buyurarak yeryüzünün canlı hayatı için uygun hâle gelmesinde suyun önemini vurgulamıştır. 


Ayrıca Kur'an-ı Kerim'de tat- 
|| ve acı sulardan bahsedilmiş 
ve bunların mucizevi bir şe- 


kilde aralarında bir sınırlayıcı tabakanın bulunduğu söylenmiştir. Özellikle tatlı suyun ve bazı hâllerde de tuzlu suyun, canlıların beslenmesini ve gıda maddelerinin büyüyerek olgunlaşmasını sağladığı bilinmektedir. Örneğin çöl bölgelerindeki tuzlu suyun bal gibi tadı olan hurmaya dönüşmesi Allah'ın (c.c.) nimetlerinden sadece bir tanesidir. Hurma tatlı suyun bulunduğu nemli bölgelerde olmamaktadır. 


Son olarak Osmanlı döneminde yapılan hemen bütün su tesislerinde ve özellikle de çeşmelerin baş yazmalarında: “Yaşayan canlıları sudan halk ettik.” (Enbiya, 21/30.) ayetinin bulunması, suyun Allah'ın mucizesi olduğuna dair farkındalığın bir göstergesi olmuştur. 


Hz. Peygamber'in “Allah, İsmail'in anasına (Hacer'e) rahmet etsin! Şayet O, (suyun etrafını çevirmede) acele etmeseydi zemzem, akan bir pınar olurdu.” (Buhari, Enbiya, 9.) 
diye buyurduğu zemzemin mahiyeti, önemi ve diğer sulardan farkı nedir? 


Zemzem suyu ile ilgili olarak Kur'an-ı Kerim'de hiçbir bilgi bulunmamaktadır. Bunun kutsallığı Hz. İbrahim (a.s.) ile başlayan, Hz. Ismail ve Peygamber Efendimiz (s.a.s.) ile devam eden sünnetlerdir. Zemzem suyu Allah'ın sevgilisi Hz. 
İbrahim'e (s.a.s.) verdiği ilk meyvelerden (nimetlerden) birisidir ve zemzem suyu sayesinde Mekke, Arap Yarımadası'nda tarihte önemli bir merkez hâline gelmiştir. Müslümanların 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hemfikir oldukları noktalardan en önemlisi zemzem suyunu tadı ne olursa olsun iyi niyetle içmektir. Ancak kişiden kişiye tadı bakımından özellikle yıllar sonrası yeniden içtiklerinde farklılıkların olduğu yorumu da gerçektir. Zemzem suyu, miktarı hakkında çok farklı fikirler ileriye sürülmesine karşın yağmurlardan beslenen bir yer altı suyudur. 


Diğer taraftan zemzem kuyusunun konumu bugünkü teknolojik cihazlarla bile çok fazla tespit edilemez. Yaklaşık 4 bin küsur senelik olan, sadece el ile kazılmış ve silindirikten ziyade aşağıya doğru hafifçe genişleyen bir koni şeklindeki kuyu yer altında birbirini bir noktada kesen üç çatlak vasıtasıyla beslenmektedir. Bu, o zamana göre ve hatta bugün bile mucizevi bir olaydır. Diğer taraftan her bir çatlaktan gelen suyun kalitesi birbirinden farklıdır ve bu sebeple zemzem karakterini kazanmaktadır. 


Allah'ın buyurduğu (c.c.) “Her canlı sudan yaratılmıştır.” 
(Nur, 24/45.) ayetinin bilime açtığı pencerelerden söz eder misiniz? 


Su, Kur'an-ı Kerim'de değişik ayetlerle ifade edilmiş olup bunlardan bazılarının anlamları ancak son yıllarda yapılan ilmi keşiflerle anlaşılabilmiştir. 
Susuz hayat olmayacağını idrak etmiş olan insanoğlunun yaptığı tüm çalışmalarda su belirleyici bir rol oynamıştır. Bugün başka bir gezegende mümkün olabilecek hayatın var olduğunun ilk belirtisi olarak orada suyun 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olup olmadığı araştırılmaktadır. 
Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Allah (c.c.): “Yaşayan canlıları sudan halk ettik.” buyurarak bilime müthiş pencereler açmış ve bilim adamlarının pek çok keşif ve çalışma ortaya çıkarmasına vesile olmuştur. 


“İklim Değişikliği ve Türkiye Su Kaynaklarına Etkisi” adlı kitabınızdan mülhem iklim değişikliklerinin su kaynaklarına etkilerinden ve su konusunda topluma düşen vazifelerden bahseder misiniz? 


Özellikle ülkemizde zaman zaman görülen kuraklık süreçleri ve uzun vadede yavaşça ortaya çıkarak ülkemizi de etkileyecek olan küresel ısınma, sera etkisi ve iklim kaymaları dolayısıyla yüzeysel su kaynaklarında ortaya çıkması beklenen azalmaların yer altı suyu ile takviye edilmesini gündeme getirmektedir. Özellikle, afet hâllerinde şehir şebekelerinin tonksiyonunu görememesiyle birlikte halkın hücum edeceği noktalar çeşmeler ve kuyulardır. Buradan yapılacak aşırı çekmeler sonrasında bu noktalarda yerel çökelmelerin meydana gelmesi ve kaynakların sonrasında bir daha su temin edilemeyecek biçimde zarara uğramaları söz konusudur. 


Türkiye jeopolitik konumu sebebi ile Avrupa ve Asya kıtaları arasında Balkanlar, Kafkasya ve Orta Doğu'ya yakınlığı bakımından stratejik öneme sahiptir. Ancak gün geçtikçe ülkemiz güneyinde kalan ülkelerin su bakımından daha sıkıntılı olmaları dolayısı ile supolitik (hidropolitik) duruma gelmektedir. 
O hâlde suyun ülkemiz için politik değerinin ne olduğuna başkalarından önce bizim karar vererek bunu uluslararası platformlarda gerektiği zamanlarda ve zeminlerde savunmamız yerinde olur. Aksi takdirde, dışarıdan gelecek ve adil olduğu savunulacak fikirler bile ülkemizin çıkarından ziyade Batılı ülkelerin arzularını karşılamak gibi durabilecektir. Aslında bir ülkenin doğal kaynaklarına sahip çıkabilecek kadrolarının her zaman tam alarm durumunda çalışması daha doğrudur. 
Değişik dış güç istek ve politikaları karşısında ulusça hangi senaryoların  çıkarlarımızı en iyi biçimde koruyacağı hakkında bilgi sahibi olmalı, bilimsel yöntemler kullanmalı ve uygulama hâlinde bulunmalıyız. Bu hedefe ulaşabilmek için toplum ve karar vericiler tarafından şu temel noktalara ağırlık verilmesi gereklidir: 

1. Ülke su kaynaklarının yer üstü ve yer altı çeteleleri (envanterleri) çıkarılmalı, bunların güncelleştirilmesine o önem verilmeli ve halkın su israfı yapmama hususunda bilinçlenmesi sağlanmalıdır. 


2. Ülkenin değişik yörelerindeki su kaynaklarının zaman ve alan bakımından dağılımları birbirinden farklılık göstereceğinden kıyaslamalı olarak nerelerin daha su zengini yöreler olduğu belirlenerek toplum ve nüfus su kaynaklarının sarfiyatına göre kısıtlanmalıdır. 

3. Şimdiye kadar değişik yayınlarda kabaca verilen Türkiye 


su potansiyeli sayısal degerleri mutlaka güncelleştirilmeli ve bu da küresel bir değer yerine, yöre ve hatta şehir sınırları içinde kalacak biçimde biçimlendirilmeli ve halktan da bu konuda destek alınmalıdır. 


4. Geçmiş yılların suyla ilgili bütün ölçümlerinin basit ve ülke iklim, jeoloji, hidroloji ve hidrometeoroloji karakteristiklerine göre modellerle benzetimlerinin ve geleceğe dönük tahminlerinin yapılması gereklidir. 


5. Yapılan tahminlere göre su sarfiyatının azaltılması için halk da ilave tedbirler konusunda uyarılmalı ve durum karşısında yardımları istenmelidir. 


Son günlerde yaşadığımız kuraklıklar, su israfının önlenmesini ve yer altı, yer üstü su kaynaklarının daha verimli kullanılmasını tekrar gündeme taşıdı. Tüm canlılar için hayati önem taşıyan bu konuyla ilgili neler söylemek istersiniz? 


Dünya nüfusunun artması, şehirleşme, iklim değişmeleri, orman tahribatları, çölleşme sonucunda kuraklık toplum, çevre ve ülkeleri tehdit eder boyutlara ulaşmaktadır. Suyu akıllı (rasyonel), israf etmeden, dengeli ve hakkaniyetli kullanarak geniş toplumların ortaklaşa yararlanabileceği bir servet olarak görmeli ve bu konuda toplum bireylerinden kamu kuruluşlarına kadar paylaşımlı bir bilince sahip olmalıyız. Gerekli çalışmalara bugünden başlan- 


mazsa su ulkesinde susuzluk çekilecek yarınlara farkında olmadan gidebiliriz. 


İklim değişikliğinin sebebiyet verdiği yapay kuraklıklar, insan kaynaklı çeşitli faaliyetler sonunda plansız, sistemsiz ve akılsız bir biçimde su kaynaklarının sarf edilmesi veya gelecekte kullanılmak üzere korunamaması üzerine ortaya çıkabilir. Ayrıca kuraklıkla ilgili olarak çölleşme, insanların doğaya karşı dengeli hareket etmemeleri sonucunda ortaya çıkarak etkisini en fazla arttıran, etkisi büyük alanlar ve uzun zamanlara uzanan doğal bir afettir. Bu bakımdan iklim değişikligine karşı uyarma ve mücadele ile kuraklığın önlenmesi çölleşmenin de önüne geçilmesi anlamına gelir. Doğal afetler içinde en sinsi olanına, kuraklığa düşmemek için yer altı ve yer üstü su kaynaklarının korunmasına, iktisatlı kullanılmasına ve israftan kaçınılmasına dikkat edilmelidir. 


Günümüzde ve gelecekte suyun giderek daha önemli bir güç unsuru hâline geldiğini söyleyebiliriz. Suyun bu stratejik önemini göz önüne alarak gelecek öngörülerinizi ve tavsiyelerinizi bizimle paylaşabilir misiniz? 


Toplumsal ve ekonomik açıdan iklim değişikliğinin de etkisiyle gelecek on yıllarda ortaya çıkabilecek kuraklıkların sebep olacağı sonuçları dünya, ülke, bölge ve tarım sektörü açısından değerlendirip bu konuda ivedilikle çözüm ve çalışmalar yapılmalıdır. Gelecek nesillere 


daha sağlıklı ve bol su bırakmak isteyenler bugün için arz ve taleplerini mümkün olan en düşük seviyelerde karşılamalı, dengeleme yönüne gitmelidir. 
Tatlı suyun insan faaliyetleri- nin hemen hemen hepsi ile bagıntılı olduğu düşünülerek bu serçek idrak edilmeli ve suyun kullanılmasında hakça (adaletli 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na riayet edilmelidir. Kalitesiz suyun verdiği salgın hastalıklar yok edilebilir, doğal ekolojik sistemlerin dengeleri korunabilir ve bunların olabilmesi için de yeterli tatlı su temin edilebilirse su sorunu ile ilgili anlaşmazlık ve çatışmaların önüne geçilmesi mümkün olabilir. Bunun için her ferdin yeterli, sağlıklı ve dü- 


bir şekilde) ölçülere uyulması- O zenli tatlı su alması lazımdır. m 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EMİN SARAÇ HOCAMIZIN 





ARDINDAN 


Prof. Dr. Ali ERBAŞ Diyanet İşleri Başkanı 





2 Eylül 1980'den hemen sonra başladım 

İstanbul Yüksek İslam 

Enstitüsüne. İlim Yayma Cemiyetinin Vefa Yurduna yerleştik. O zamanlar üç vasıta ile gidilebiliyordu Bağlarbaşı'nda bulunan İstanbul Yüksek İslam Enstitüsüne. Buna rağmen değerdi İlim Yayma Yurdunda kalmaya. Çünkü burası bizim için sadece yurt değil aynı zamanda bir ilim yuvasıydı. Öyle demişlerdi bizi oraya yönlendiren büyüklerimiz. Nitekim daha ilk günlerde yurdun medrese odalarının ön kısmında bulunan mescitte ilk derse katıldım. Sahih-i Müslim dersi. Okutan M. 
Emin Saraç Hocamız. Yıllardır hocamızın derslerine devam etmiş, Yüksek İslam Enstitüsünü bitirmiş, hâlâ devam eden eski talebeleri bize rehberlik ediyorlardı: Salim Sancaklı, Hamdi Arslan, Hıfzı Öztürk, Halil İbrahim Kutlay, İsmail Yüksek, Ahmet Yüksek, Rahmetli Hamit İşbilen hatırlayabildiklerim. Salim Sancaklı, Hamdi Arslan, Hıfzı Öztürk ağabeyleri Mekke'ye gönderdi Emin Saraç Hocamız. Onlar yıllarca kaldılar Mekke'de, mastır ve doktora yaptılar. 
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Böyle başladı Hocamıza talebe olma maceramız. Öyle tat- 
|| bir üslup, aralarda konunun 
güncelle irtibatını kuruyor, ilim yolunun güzelliklerini önceki alimlerin o hayatlarından hatralar anlatarak öyle lezzetli hâle getiriyordu ki dersi. Dersin sonunda istisnasız yapılan bir âdet vardı. İmam Büsıri'nin Resulüllah (s.a.s.) aşkıyla yazdığı Kaside-i Bürde'nin ilk beyitlerini kendine has makamıyla okurduk. Her beyitten sonra 'mevlâye salli ve sellim dâimen ebeden; alâ habibike hayri'l-halki küllihimi” beytini tekrar ederdik. Emin Saraç Hocam yıllar sonra bu beyitleri aynı makam üzere bir kasete okumamı ve kendisine vermemi benden talep etti, okudum ve kendisine verdim. Muhammed Ali Sâbüninin Muhtasar Tefsiru İbn Kesir ve yine aynı müellifin Ahkâm Ayetleri Tefsiri isimli eserlerini de okuyorduk Hocamızdan. Pazar sabahları da Fatih Camiinin müezzin mahfilinde Aliyyü'l-Kâri'nin Şifâ isimli kitabını okuyorduk. 


İlim Yayma Yurdunda kaldığım yıllarda oldukça faydalı dersler yaptık. Üçüncü sınıfta Fatih Camimin Akdeniz Caddesi tarafın- 


da önce Softa Sinan Camiinde son sınıfta ise Parmakkapı Camilinde görev aldım ve doktora bitinceye kadar on bir yıl görev yaptım. Göreve başladıktan sonra Emin Saraç Hocamın derslerine Fatih Camiinde devam etmeye başladım. 8 Kasım 1984'te ilk çocuğum oldu. Ertesi gün derse gittiğimde Emin Hocam önümdeki kitabımın o gün okuduğumuz dersin bulunduğu sayfa kenarına bir kalp işareti çizdi ve içerisine şöyle 
bir not yazdı: “14 Safer 1405 
günü talebem Ali Erbaş'ın kerimesi Merve dünyaya gelmiştir.” 
Birkaç dua cümlesiyle güzel bir hatıra bıraktı bize. 


Fakülteyi (o bitirdikten sonra 1984-1985 öğretim yılında Eyüp İHL'de ücretli öğretmenliğe başlamıştım. Emin Hocamın dersleriyle çakıştığı için iki ay kadar devam ettikten sonra öğretmenliği bıraktım. 1988'de Haseki İhtisas Merkezinde eğitime başlayıncaya kadar Hocamızdan istifade etmeye devam ettim. 


1992 yılının Şubat ayında kafile başkanı olarak umreye gitmiş idim. Medine'de Mescid-i Nebi'de Emin Saraç Hocamız- 


la namaz kıldık. Bana “Akşam Suffede buluşalım, bir yere gideceğiz.” dedi. Suffe'de buluştuk ve Medine İslam Üniversitesi hocalarından birisinin 


evinde bir toplantıya katıldık. 
On kadar hoca, kırk kadar da Türk öğrenci vardı. Yemek yendi, konuşmalar oldu. Emin Saraç Hocam kulağıma yaklaştı: “Arapça ilahi, kaside biliyor musun?” dedi. Bildiğimi söyledim. 
Birkaç tane söylememi istedi. 
Ben de önce “fesaddaknâke hayra'l-vera” diye başlayan ilahi ile başladım ve “muallâ kavs-i sübhâni” ilahisiyle devam ettim. İkinci ilahinin içinde Abdülkadir Geylâni'yi öven ifadeler geçiyordu. Ben ilahiyi bitirdikten sonra Türk öğrencilerden birisi kulağıma yaklaştı ve “Hocam yandık.” dedi. “Hayırdır ne oldu?” dedim. “Bizim bu hocalardan bazıları Abdülkadir Geylâni'yi tekfir ediyor.” dedi. 
Doğrusu ben de bu bilgiye hem şaşırdım hem de üzüldüm. Bizim bağrımıza basıp baş tacı ettiğimiz bir tasavvuf âlimi İslam Üniversitesi hocalarından bazı- 





larınca tekfir ediliyordu. İnanılır gibi değildi. Selefiliğin geldiği boyutu görmem açısından çok öğretici oldu benim için. 


Sakarya İlahiyat Fakültesinde Dekanlık görevine başladıktan sonra 2007 yılında ilk yaptıgımız Uluslararası faaliyet Zahidü'l-Kevseri o Sempozyumu oldu. Düzceli olduğu için orada yaptık. Emin Hocam derslerde o kadar çok anlatırdı ki Zahidü'l-Kevseri'yi, ilk sempozyumu onunla ilgili yaptık. 17 
ülkeden katılımcı geldi sempozyuma. Güney Afrika'dan bile sempozyumu takip etmeye gelen oldu. Emin Saraç Hocam İstanbul'dan Düzce'ye geldi ve iki gün boyunca sabahtan akşama tebliğleri takip etti. Geç saatlere kadar misafirlerle sohbet edip hatıralarını anlattı. Çok sevdigi hocası ile ilgili sempozyum Emin Saraç Hocamıza unutulmaz mutlu anlar yaşatmıştı. 


Kendisine yaptığımız ziyaretlerden birinde önde gelen talebelerinin de katılımıyla mütevazı 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bir merasimle bendenize icazetname takdim etmesi hayatımda beni en çok bahtiyar eden güzelliklerden birisi olmuştur. Rabbim Hocamız gibi talebe yetiştirerek bize ikram etmiş olduğu bu icazetnamenin hakkını ödemeyi bana ve tüm talebelerine nasip eylesin. 


Geçmişimize, medeniyetimize, ilim geleneğimize büyük bağlığı, geçmiş ulemaya ise sarsılmaz bir sadakati vardı Emin Saraç Hocamızın. Tokat'ta küçük yaşta hafızlığını yaptıktan sonra İstanbul'la gelerek Fatih dersiamlarından Ali Haydar Efendiden ders okudu, 1950'de Mısır'a gitti. Derslerde bizimle Mustafa Sabri Efendi'den, Zahidü'l-Kevseri'den, Mehmet Akif Ersoy'un arkadaşı İhsan Efendi'den çok hatıralar paylaşırdı. 


Örnek bir âlim idi Emin Saraç Hocamız. Onun Osmanlı'nın son Dersiâmlarından tevarüs ettiği cami dersleri geleneğini biz Diyanet İşleri Başkanlığı olarak devam ettireceğiz inşallah. Hocamızın Fatih Camiinde yarım asırdır yaptığı derslerini şimdilerde talebesi Hamdi Arslan Hocamız devam ettiriyor. 
Diğer talebesi Halil İbrahim Kutlay da yine Fatih Camiinde Buhari dersleri yapıyor. Diyanet TV'de yayınlıyoruz yapılan dersleri. Ayasofya'da da Kur'an, tefsir hadis ve fıkıh dersleri başlattık. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak öteden beri tüm camilerde yapmaya çalıştığımız cami dersleri bağlamında yaptığımız tüm faaliyetlerde bu alanın öncülerinden olan M. 
Emin Saraç Hocamızı hep rahmetle yâd edeceğiz. Mekânı cennet makamı âli olsun. m 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ZEMZEM 


Dr. Mehmet Şafi BİLİK Diyarbakır Yenişehir Müftüsü 





slamiyet'ten yaklaşık 4000 

yıl öncesinde ortaya çıktıgı tahmin edilen zemzem 

suyu, hem İslamiyet öncesinde hem de İslamiyet sonrasında önem atfedilen bir su olmuştur. (Zekai Şen, Manevi ve Bilimsel Açılardan Zemzem Suyu, Su Vakfı Yayınları, İstanbul, 2006, s. 33.) Zemzem, Kur'an-ı Kerim'de açıkça sözü edilmemekle birlikte İmam Taberi (6. 310/923), İmam Râzi (606/1210) ve İmam Kurtubi (6. 671/1273) gibi müfessirler Bakara suresi 127. ayeti ile İbrahim suresinin 37. ayetini tefsir ederlerken zemzem suyunun tarihçesinden ve ortaya nasıl çıktığından söz etmektedirler. (Taberi, câmi'u'l-Beyân, II, 560-561; Râzi, Mefâtihu'l-Gayb, IV, 51; Kurtubi, Câmi'u li Ahkâm, IX, 368- 
369) Bu bağlamda Buhari'nin (6. 256/870) Sahih'inde İbn Abbas'tan (ra.) rivayet ettiğine göre: “İbrahim, Hacer ve kundaktaki çocuğu ile beraber Mekke'ye geldi. Onları Mescid-i Haram'ın (bugün bulunduğu) yerde zemzem kuyusunun yanında gölgeliği olan bir ağacın yanına bıraktı. O sıralarda Mekke'de yaşayan hiç kimse yoktu, içilecek su da yoktu. İbrahim (a.s.) yanlarına biraz hurma ve su dolu bir kırba bırakarak oradan ayrıldı. Hacer, arkasından: Ya İbrahim! Kimsenin ve hiçbir şeyin olmadığı bu vadide bizi bırakıp nereye gidiyorsun?” 


diye defalarca sormasına rağmen İbrahim (a.s.) ona cevap vermedi. Sonunda Hacer: ‘Bizi burada bırakmanı Yüce Allah mı emretti” diye sordu. İbrahim: Evet. diye cevap verince, Hacer: “Öyleyse Yüce Allah bizi zayi etmez, korur. dedikten sonra çocuğunun yanına geri döndü. İbrahim oradan ayrılıp Mekke'nin üst tarafında bulunan Seniyye mevkiinde görülmeyecek şekilde (bugün) Allah'ın evinin bulunduğu tarafa dönerek şu kelimelerle dua etti: 'Ey Rabbimiz! 
Ben zürriyetimden bir kısmını, senin kutsal evinin (Kâbe) yanında tarıma elverişli olmayan bir vadiye yerleştirdim. Rabbim, bunu yaptım ki namazı kılsınlar! İnsanların gönüllerini onlara meylettir ve çeşitli ürünlerden onlara rızık ver ki şükretsinler!” (ibrahim, 14/37.) Hacer, 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bir yandan oğlu İsmail'i emziriyor bir yandan da susayınca kırbada bulunan sudan hem kendisi içiyordu hem de çocu-Suna içiriyordu. Nihayet kırbadaki su bitti. Hem Hacer hem de çocuğu susamaya başladı. 
Susuzluktan İsmail kıvranmaya başlayınca annesi çocuğunun bu durumundan endişe duymaya başladı. Birilerini veya su bulur umuduyla Safa tepesine çıktı. Kimseyi görmeyince oradan indi vadiden hızla geçerek Merve tepesine çıktı. Orada da kimseyi görmeyince tepeden indi. Bu hâl üzere Safa ve Merve arasında yedi kez gitti geldi. İbn Abbas, Peygamber'in (s.a.s.): Bunun için insanlar Safa ile Merve arasında say ederler. 
buyurduğunu nakleder. Hacer son defa Merve üzerine çıktıgında bir ses işitir. Kendi kendi- 


Yapılan araştırmalara göre zemzem suyunun tadı, mineral oranı ve kalitesinin diğer sulardan farklı olduğu görülmüştür. Aynı şekilde yapılan araştırmalara göre zemzem kuyusundan ne kadar su çekiliyorsa, o kadar su vermeye devam ettiği görülmektedir. 
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ne sese kulak kesildiğinde aynı sesi tekrar işitir. Bunu üzerine Hacer: ‘Ey ses sahibi, sesini duyduk/duyurdun. Bize yardım etme imkânın var ise bize yardım et. deyince zemzem kuyusunun olduğu yerde bir meleğin yeri kazdığını gördü. Daha sonra suyun çıktığını görünce, suyun yanına geldi. Hacer suyun zayi olmaması için bir taraftan çevresini kapamaya çalışıyor bir taraftan da kırbasını doldurma- ya devam ediyordu. Suyu avuç avuç alıyordu. Su ise kaynama- ya devam ediyordu. İbn Abbas, Hz. Peygamber'in (s.a.s.): Yüce Allah İsmail'in annesi Hacer'e rahmet etsin. O, zemzemi kendi hâline bıraksaydı yahut suyu avuçlamasaydı/bir haznede toplamasaydı, zemzem akar- suya dönüşen bir pınar olurdu. 
buyurduğunu aktarır. Hacer sudan içti, çocuğunu emzirdi. 
Melek: ‘Helak oluruz diye korkmayın! İşte şurası Yüce Allah'ın evidir. Yüce Allah'ın evini bu çocuk ile babası inşa edeceklerdir. Yüce Allah, onun ehlini zayi etmez. Zamanla seller etrafını alıp götürdüğünden Yüce Allahın evinin yeri tepe gibi yerden yüksekçe kalmıştı.” (Buhari, Sahih, 60, Enbiya, 9, h. no: 3664, (1V/142)) 


Hacer'in sıkıntılı hâlinde Yüce Allah o tarafından kendisine bahşedilen zemzem akan tek gözeyken İbrahim (a.s) tarafından kuyu hâline getirildiği belirtilmektedir. (Küçükaşçı, Zemzem, DİA XLIV, 242) Kaynaklarda özetle şöyle geçmektedir: Mekke, zemzem su kaynağının olması nedeniyle kabilelerin gelmesi ve İbrahim (a.s.) ile oğlu İsmail'in (a.s.) Kâbe'yi inşa etmeleriyle yerleşik bir merkeze dönüşür. Zamanla zemzem kuyusunun kaybolduğu ve Hz. 
Peygamber'in (s.a.s.) dedesi Abdulmuttalip tarafından görülen bir rüya üzerine tekrar ortaya çıkarıldığı anlatılmaktadır. 
(Muhammed b. İshak b. Yesâr, Siretü İbn Ishak, trc; Mehmet Şafi Bilik, Düşün Yayıncılık, 2. Basım, İstanbul, 2012, s. 77.) 


Peygamber'in (s.a.s.) göğsünün yarılıp kalbinin zemzem suyu ile yıkandığına dair rivayetler bulunmaktadır. Bu rivayetler incelendiğinde Hz. Peygamber'in (s.a.s.) hayatında bu olayın iki kere cereyan ettiği anlaşılmaktadır. Bunlardan birinin küçük yaşlardayken sütanneye verildiği Beni Sa'd bölgesinde meydana geldiği kaynaklarda geçmektedir. Bu bağlamda Enes b. Malik'in (r.a.) rivayet ettiğine söre; Resulüllah'ın (s.a.s.) ço- 


Zemzem, Müslümanlar açısından değer verilen bir sudur. Gerek umre gerekse 

hac için Harem-i Şerif'e gidildiğinde hem içmek için hem de misafirlerine ikram etmek üzere beraberlerinde zemzem suyu getirmeleri bir gelenektir. 
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cukluğunda başka çocuklarla oynarken Cebrail'in (a.s.) gelip söğsünü yardığı, kalbini zemzem suyu ile yıkayıp yerine yerleştirdiği o anlatılmaktadır. 
(Müslim, Sahih, 1, İman, 74, h. no: 261, (1/147)) Hz. Peygamber'in (s.a.s.) 
söğsünün yarılıp kalbinin zemzem suyu ile yıkandığı ikinci hadise ise İsra ve Miraç hadisesidir. Yine kaynakların ifade ettiğine göre; İsra gecesinde Peysamberimizin (s.a.s.) göğsünün Cebrail (a.s.) tarafından yarıldığı, zemzem suyu ile yıkandıgı, kalbinin iman ve hikmet ile doldurulup yerine yerleştirildiği aktarılmaktadır. (Kurtubi, câmi'u li Ahkâm, XX, 104; Buhari, Sahih, 97, Tevhid, 38, h. no: 7517.) 


Zemzem, günümüzde Kâbe-i Muazzama'nın 20 metre do-Susunda İbrahim Makamı'na yakın bir yerde, tavaf alanının altında kalan bir kuyudur. Kuyu- nun genişliği yaklaşık 1.5 metredir. Ortaya ilk çıktığı zamandan günümüze kadar, binlerce yıldır milyonlarca metreküp su çekilmektedir. Yapılan araştırmalara göre; zemzem kuyusunu besleyen kaynak(lar) kısmen tespit edilebilmiştir. Yine bu araştırmalara göre zemzem suyunun tadı, mineral oranı ve kalitesinin diğer sulardan farklı olduğu görülmüştür. Aynı şekilde yapılan araştırmalara göre zemzem kuyusundan ne kadar su çekiliyorsa, o kadar su vermeye devam ettiği görülmektedir. (Hadislerle İslam, 11, 386.) 


Hz. Peygamber'in (s.a.s.) hadislerinde zemzem suyunun doyurucu özelliği olduğu anlatlmaktadır: “Zemzem mübarektir o doyurucu bir gıdadır.” 
(Müslim, Sahih, 44, Fedailü's-Sahebe, 


28, h. no: 2473, (1V/1919)), “Zemzem ne amaçla içilirse o amaca uygun fayda verir.” (ibn Mace, Sünen, 25, Menâsik, 78, h. no: 3062, (11/1018)) Bununla birlikte Peygamberimizin (s.a.s.) hadislerinde zemzem suyunun şifa olduğu, hummaya/ateşli hastalığa iyi geldiği zikredilmektedir. Ebu Cemre ed-Dube'i'nin aktardığı- na göre; “Mekke'de hummaya/ ateşli hastalığa yakalandığı, İbn Abbas'ın (r.a.) kendisine hastaliğini zemzem ile serinletmesini, çünkü Resulüllah'ın (s.a.s.) 
‘Yüksek ateş, cehennemin şid- 





detli sıcağından bir parçadır. Siz onu su ile (yahut zemzem suyu) ile serinletin? buyurduğunu söyler.” (Buhari, Sahih, 59, Bed'ül-Halk, 10, h. no: 3261, (1V/120)) 


Zemzem, Müslümanlar açısından değer verilen bir sudur. Gerek umre gerekse hac için Harem-i Şerife gidildiğinde hem içmek için hem de misafirlerine ikram etmek üzere beraberlerinde zemzem suyu getirmeleri bir gelenektir. Böyle davranılması zemzem suyu ile ilgili olarak Hz. Peygamber’den (s.a.s.) 
rivayet edilen tavsiye ve uygu- 


DİN DÜŞÜNCE YORUM e— 


lamalar sebebiyledir. Geçmişte ve günümüzde hadislerden yola çıkılarak zemzem suyunun faziletlerini anlatan kitaplar yazılmıştır. Bu kitaplarda zemzem suyunun fazilet ve hikmetleri özetle şu şekilde anlatılmaktadır: “Zemzem cennet kaynaklarından bir kaynaktır. Yeryüzünde en hayırlı sudur. Zemzem suyu doyurucudur. Zemzem hastalıklara şifadır. Zemzem suyu ne niyetle içilirse ona göre yarar sağlar. Zemzem humma/ ateşli hastalıklara şifadır.” (Said Bektaş, Fedâilu Mâ-i Zemzem ve Zikrü Tarihihi ve Hasaisihi ve Berakatihi, Daru'l-Beşâiri”l-İslamiyye, 6. Baskı, Beyrut, 1420h, s. 81-83; Zekai Şen, Manevi ve Bilimsel Açılardan Zemzem Suyu, s. 139- 
140.) 


Zemzem suyu ile ilgili olarak bilimsel bazı veriler bu suyun kendisine has özellikleri olduğunu göstermektedir. Yapılan araştırmalara göre; zemzem suyunun pH değeri 7'nin üzerindedir. Dünyada mikroorganizma ve bakteri barındırmayan tek suyun zemzem olduğu belirtilmektedir.  Zemzemdeki kükürt oranı diğer sulara göre daha azdır. Zemzem daha fazla mineral ihtiva ettiğinden besleyicidir, dolayısıyla açlık ve susuzluk giderme özelliği bulunmaktadır. Yüksek kalsiyum (188 mg\L) ve magnezyum (43,7 mg\L) tuzu içermesi nedeniyle yorgun insanların yorgunluğunu giderir. Yapılan araştırmalar neticesinde fiziki ve kimyevi yapısı bakımından farklı olduğundan diğer suların efendisidir. (Kemal Özer, Hangi Suyu İçmeli?, Hayykitap Yayınları, İstanbul, 2014, s. 56.) m 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sakaki gizli yi EN nag gl şöle İŞ kai öğ 


“Ey iman edenler! Eğer Allah'tan korkarsanız O, size iyi ile kötüyü ayırt edecek bir anlayış (furkan) verir, suçlarınızı örter ve sizi bağışlar. Çünkü Allah büyük lütuf sahibidir.” 


Cenab-ı Hak müminleri kendisine isyandan ve isyanın kötü akıbetinden sakındırmakta; verdikleri iman sözünü ve bu sözün gereğini onlara hatırlatmaktadır. Onların Allah'a verdikleri söz, istek ve arzularına sınır koymayı ve dünyevi hırslara teslim olmamayı gerektirmektedir. Bu zorlu mücadelede galibiyete ulaşmak, takva sayesinde mümkün olabilir. Bunun için de Allah Teâlâ, müminlere takvayı teşvik etmekte ve takva üzere daim oldukları takdirde nail olacakları büyük mazhariyeti şöyle beyan etmektedir: “Ey iman edenler! Eğer Allah'tan korkarsanız O, size iyi ile kötüyü ayırt edecek bir anlayış (furkan) verir, günahlarınızı örter ve sizi 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(Enfal, 8/29.) 


bağışlar. Çünkü Allah büyük lütuf sahibidir.” (Enfal, 8/29.) 


Takva, yaratana saygıdan kaynaklanan yüksek bir sorumluluk duygusu ile hareket etmektr. Söz konusu duygu, nefsin heva ve isteklerini kontrol altina alma gücü verir. Böylece müminler dünyaya ve dünyalıklara kalben meyletmekten sakınır, kendilerine musallat olan şehevi arzulardan korunurlar. 
Kalplerini halis niyet ile doldurur, amellerini Allah'tan başkasına ortak kılmaktan kaçınırlar. 
Bu sorumluluk duygusu içinde Allah yolunda yürür, emirlerini yerine getirir, yasaklarından kaçınır, salih amellerle meşgul olurlar. Dolayısıyla takva, dini hükümlere bağlılığı ifade eder. 


Iman ile bir araya geldiğinde ise Allahın vaadi gerçekleşir. 
Bu da takva sahibi müminlerin dünyada iyi ile kötüyü ayırt edecek bir anlayış ile (furkan) ahirette af ve mağfiret ile ödüllendirilmeleridir. 


Furkan, bütün hayırları, doğru ve faydalı olan şeyleri bir araya getiren bir kavramdır. Bu kavramın sözlük anlamı, iki şey arasını ayırmak demektir. Ancak bu ayrım sonucunda birbirinden ayrılan iki şey arasında büyük bir fark meydana gelir. Nitekim Hz. Musa'nın asasını denize vurmasıyla denizin ikiye ayrılması, bu kelime ile ifade edilmiştir. 
(Bakara, 2/50; Şuara, 26/63.) Ayrıma konu olan, bir topluluk (fırka) ise ayrım sonucu iki fırka arasındaki 


fark o kadar büyük olur ki artık her bir fırkanın ayrı bir görüşü, farklı bir yöntemi söz konusudur. (Şaravi, Tefsir, VIII, 4674) Yüce Allah'ın takva sahibi kullarına bahşedeceği furkan nimetine dair yorumları üç başlık altında toplamak mümkündür. 


Birincisi, furkan hakkı batıldan, iyiyi kötüden ayırma yetenegi demektir. Allah, takva sahibi kullarının hakkı bulmalarına yardımcı olur, yürüdükleri yolu aydınlatır. Onları, doğru ve yanlış ile faydalı ve zararlıyı belirlemek için gerekli olan bilgiye ulaştırir. Böylece basiretlerini açar, kalplerine sebat verir. Nitekim Kur'an'a “Furkan” adı verilmiştir; çünkü o hak ile batıl arasını ayıran bir kitaptır. (Furkan, 25/1.) 


İkincisi, furkan hak ehli ile batıl ehlini ayıracak zaferi ifade eder. 
Allah takva sahiplerine ihsan ettiği, hak ehli ile batıl ehlinin birbirinden ayırt edileceği zafer sayesinde inananları ise aziz kılar. Onların tesirlerini dört bir tarafa yayar, iyi bir nam ile anılmalarını sağlar. Kur'an'da müminlerin müşriklere galip geldiği Bedir günü “Furkan günü” olarak nitelenmiştir. (Enfal, 8/41) Furkan kelimesi ayette mutlak olarak geldiğinden, inananlarla inkârcılar arasındaki tüm farklara Oo hamledilebilmektedir. Buna göre Allah müminleri hem dış hem iç âlemleri itibari ile farklı kılar. Dış âlemlerinde düşmanlarının hile ve tuzaklarından onları korur, inkârcılara karşı fetih ve zaferlerle üstünlük ihsan eder. (Münafikun, 63/8; Tevbe, 9/33) İç âlemlerinde ise onlara hidayet ve marifet ihsan eder. Aralarındaki kin ve hasedi yok eder, gönüllerine muhabbet ve inşirah lütfeder. (Zümer, 39/22) 


Çünkü kalpler Allah'a itaat ile aydınlanınca kötü huylar yok olur. Zira marifetullah aydınlıgın, kötü huylar ise karanlığın ifadesidir. Aydınlık ortaya çıktıgında karanlığa yer kalmaz. 


Üçüncüsü, furkan çıkış yolu demektir. Allah takva sahiplerine karşı karşıya kaldıkları zorluklarda bir çıkış yolu gösterir. Onları korktuklarından emin kılar, murad ettikleri hayra ulaştırır. 
“Kim Allah'tan korkarsa, Allah 


Allah, takva sahibi kullarının hakkı bulmalarına yardımcı olur, yürüdükleri yolu aydınlatır. Onları, doğru ve yanlış ile faydalı ve zararlıyı belirlemek için gerekli olan bilgiye ulaştırır. Böylece basiretlerini açar, kalplerine sebat verir. 


ona bir çıkış yolu ihsan eder. 
Ve ona beklemediği yerden rızik verir.” (Talak, 65/2.) ayeti bu anlamı ifade etmektedir. Onlara gösterilecek bu çıkış yolu, sadece dünyevi zorluklarla ilgili değil, din konusunda sapmak, şüpheye düşüp şaşırmak gibi ahirete müteallik durumlar için de söz konusudur. 


VAHYİN AYDINLIĞINDA e——— 


Takva sahibi müminlerin ahirette nail olacakları nimet ise günahlarının örtülmesi ve mağfirete mazhar olmalarıdır. Takva sahibi kulların nail olduğu bu nimetler Allah'ın lütfunun sonucudur. O'nun lütfu ayette “büyük” olarak nitelenmiştir. 
Zira insanın hemcinsine ettiği her lütfun arkasında başka birinin kendisine olan lütfu vardır. Her lütuf, sonunda Allah'a dönmektedir. Allah'ın lütfunun büyük olmasının sırrı da budur. 
(Şaravi, a.g.e., VIII, 4677.) 


Yukarıdaki ayet, inananları farklı kılan dünya ve ahiret özelliklerden söz etmektedir. Zira İslam dini, inananların gerek duygu ve düşüncelerinde gerekse şahsi ve sosyal hayatlarında esaslı bir değişim gerçekleştirir. Ancak bu değişim, söylemle sınır- 
|| bir iman, şekle hapsedilmiş 
bir amel ile gerçekleşebilecek bir değişim değildir. Böyle bir yaklaşımla İslam'ın güzellikleri hayata yansımamakta, hatta Müslüman olmakla olmamak arasındaki fark sorgulanır hâle gelebilmektedir. Daha da ötesi, bazılarınca peşin bir hükümle, ortaya çıkan yanlışların İslam'a mal edilerek İslam hakkında olumsuz yargıların dillendiri!- mesi bile söz konusu olabilmektedir. İslam dininin insanların hayatında gerçekleştireceği degişim, imanın kalplerde neşvünema bulup yüksek bir sorumluluk duygusuyla davranışlara yansıması sayesinde mümkün olmaktadır. Kur'an-ı Kerim bu değişim sonucunda meydana gelecek farklılığın, görmeyen ile gören, karanlık ile aydınlık, gölge ile sıcak, diri ile ölü kadar bariz olacağını ifade etmektedir. 
(Fatır, 35/19-22; Hud, 11/24.) m 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Ola! Cari NİZ sala lak 2İ lâ caah alaka Al Gü coag b yal İSİ Sa gi) bay “Bir kötülük gören kişi, gücü yetiyorsa onu eli ile değiştirsin. Buna gücü yetmez ise dili ile değiştirsin. Bunu da yapamazsa kalbi ile o kötülüğe tavır koysun (onu hoş görmesin) ki bu da iman eden kişinin asgari yapması gereken şeydir.” 


Bir grup insan çektikleri kura sonucu yolculuk edecekleri geminin alt ve üst katına yerleştirilmiştir. Alt katta olanlar su ihtiyaçlarını karşılayabilmek için geminin üst katına çıkmak zorundadırlar. Ancak üst kattakileri sürekli rahatsız etmemek adına geminin altından bir delik açmaya karar verirler... 


Kötülüğü engelleme noktasında pasif kalınmamasını bu teşbih üzerinden anlatan Hz. Peygamber (s.a.s.) sözlerine şöyle devam etmiştir: “Eğer üsttekiler, alttakileri yapacakları bu işten vazgeçirmezlerse hepsi birden helâk olurlar. Fakat onlara engel olurlarsa hepsi birden kurtulurlar.” (Buhari, Şirket, 6.) 


Emr-i bi”l-ma'rüf ve nehy-i ani'l-münker 

Tüm insanlık olarak dünya gemisindeki yolculuğumuz sür- 
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(Müslim, İman, 78.) 


mektedir. Bizi son durağımız ve asıl konaklama yerimiz ahirete ulaştıracak tek vasıta olan bu semiye binmeme veya bu vasıtayı değiştirme seçeneğimiz de bulunmamaktadır. Dolayısıyla bu gemiye sahip çıkmak; onu delmeye ve ona zarar vermeye çalışanlara “Dur!” demek hem dini hem insani vazifemizdir. 


İşte İslam'ın en temel prensiplerinden biri olan emr-i bi'l-ma'rüf ve nehy-i ani'İ-münker, “Bana dokunmayan yılan bin yaşasın.” 
anlayışının aksine, kötülüğe sessiz kalınamayacağını gösteren bir ilkedir. Bu ilke gereğince her Müslüman, ma'rufu (aklıselimin ve sahih dinin güzel kabul etti-Si şeyler) emredip münkerden (dinen uzak durulması istenen ve bozulmamış fitratların yadırsadığı şeyler) sakındırmalıdır. 
Bu, hiçbir Müslümanın bigâne 


kalamayacağı kifâi bir farzdır. 
(Âl-i İmran, 3/110; Tevbe, 9/71.) Bu kutsal görev usulsüz, yöntemsiz, bilgisiz ve yetkisiz bir şekilde icra edildiğinde hem İslam'a hem Müslümanlara faydadan çok zarar vermektedir. Bu yüzden hadiste ifade edilen kötülüge müdahalenin mahiyetine ve nasıl olması gerektiğine kısaca değinmek önem arz etmektedir. 


Kötülüğe elle müdahale 

Kötülüğün bizatihi kendisini ortadan kaldıracak müdahalenin, süç kullanma yetkisine sahip olduğu için genellikle devlet eliyle olacağı ifade edilmiştir. 
Böyle olmakla birlikte kişiler ve kurumlar da imkânlar dâhilinde kötülüğe elle müdahalede bulunabilir. Örneğin, ailesinde kötü bir fiili işleyen kimseye, aile fertlerinden birisi doğrudan müdahale ederek kötülüğe mani ola- 


bilir. Aynı şekilde fabrika sahibi, gerekli cezai müeyyideler getirerek fabrikasında işlenen kötülüklere doğrudan müdahalede bulunabilir. Yine maddi manevi Zarara uğramayacağından emin olan herhangi bir birey, imkânları dâhilinde -yasalara da aykırı olmadıkça- karşılaştığı bir kötülüge müdahale edebilir. Fakat yapılacak müdahale fayda vermeyecekse veya kendisi ya da başkası açısından daha büyük zarara sebep olacaksa kişinin elle/filen müdahalede bulunmaması daha yerinde olacaktır. 
Nitekim bir hadiste Peygamberimiz (s.a.s.) “Allah Teâlâ kiyamet günü kuluna, kötülük işleyen bir kimseyi gördüğünde niçin engel olmadığını soracaktır... O kimse de, Allah'ım senin merhametini umdum ve insanların zararından korktum. diyecek (ve mazur görülecektir.)” (ibn Mace, Fiten, 20.) 
buyurmak suretiyle bu konuda bir mesuliyetin olmayacağını söylemiştir. 


Kötülüğe dille müdahale 


Kötülüğe dille müdahale, işlenen bir günahın veya kötülüğün yanlışlığını uygun bir dille ifade etmekle olacaktır. Bu vazifeyi öncelikle âlimler, kelam ve kalemleriyle (vaaz, nasihat ve yazılarıyla) icra etmelidirler. Bunun yanı sıra “Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun.” 
(Tahrim, 66/6.) ayetinin bir gereği olarak aile fertleri de gerekli nasihat ve uyarılarla kötülüğe engel olmak durumundadır. Aynı şekilde uygun zaman/zemin/yöntem olması kaydıyla her Müslüman bu vazifeyi icra edebilir. Ancak bu vazife icra edilirken “Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle davet et; onlarla en güzel yöntemle tartış...” (Nahl, 16/125.) ayeti 


temel hareket noktası olmalıdır. 
Bu ayette, “hikmet” kelimesi ile ilim ve bilgiyle donanmış olmaya vurgu yapılırken güzel öğüt ve cidâl-i hasen (üsluba riayete ederek tartışma) ile bu işin bir yöntemle olması gerektiğine dikkat çekilmiştir. Ayrıca bir kötülüğü gören kişi, yetkili mercilere konuyu intikal ettirmek suretiyle dille müdahale vazifesini icra edebileceğini de unutmamalıdır. 


Müminlere düşen, kötülük karşısında pasif kalmayıp imkânı nispetinde ona mani olmaya çalışmak; bunun mümkün olmadığı durumlarda ise kötülüğe karşı -sadece kalbiyle de olsa- tavır koymaktır. 


Kötülüğe kalple müdahale 


Kötülüğü engelleyecek imkânı olmayan bir Müslümanın karşılaştığı bir kötülüğe hepten kayıtsız kalması, hiçbir şey olmamış gibi çekip gitmesi asla düşünülemez. Bu yüzden kötülüğe elle ve dille müdahale edecek pozisyonda ve donanımda olmayan kişilerden son aşama olarak kalp ile buğz etmeleri yani kötülüğü hoş görmemeleri, tasvip etmemeleri ve ondan nefret etmeleri istenmektedir. 


HADİSLERİN IŞIĞINDA 


İmanın en zayıf hâli 

Hadis-i şerifte “ed'afu'l-imân” olarak geçen ifade genellikle “imanın en zayıf hâli” olarak tercüme edilmektedir. Hadis, bu şekilde tercüme edildiğinde şöyle bir anlam ortaya çıkmaktadır, “Kötülüklere sadece kalp ile buğz yapılıp elle ve dille müdahale edilmeyen bir toplumda kötüler ve kötülükler artacak; bu da müminlerin imanının günden güne zayıflamasına sebep olacaktır.” 


Esasında böyle bir çeviri yanlış olmamakla birlikte Arapçada söz konusu ifadenin “asgari olarak”, “en azından”, “hiç değilse” anlamlarında bir deyim olduğu da belirtilmektedir. Buna göre hadis, “Kötülüğe elle ve dille müdahale edemeyen hiç olmazsa kalben buğz etsin ve kötülükle arasına bir mesafe koysun.” 
anlamına gelmektedir. 


Netice olarak müminlere düşen, kötülük karşısında pasif kalmayıp imkânı nispetinde ona mani olmaya çalışmak; bunun mümkün olmadığı durumlarda ise kötülüğe karşı -sadece kalbiyle de olsa- tavır koymaktır. 


Hadisten öğrendiklerimiz 


1. Yeryüzündeki bütün kötülükleri yok etmek elbette Müslümanların gücü dâhilinde değildir. Böyle olmakla birlikte iyilerin ve kötülerin olduğu bir dünyada Müslüman safını belli etmeli; kötülüğe razı olmamalı ve kötülükle arasına mesafe koymalıdır. 


2. Müslüman, kötülerin safında yer almamak için gayret göstermeli ve kötülüğe bigâne kalmayıp bazen elle, bazen dille bazen de kalp ile kötülüğe karşı açık bir tavır sergilemelidir. m 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BU MÜESSESE, 





BU TEŞKİLAT... 


Dr. Mehmet BULUT 
DİB Başkanlık Müşaviri 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iyanet İşleri Reisliğinden söz ediyorum. Üç 

yıl sonra asırdide olacak medeniyetimizin son din hizmetleri teşkilatından... Şimdi 97 yaşında... 


Eksiğiyle fazlasıyla, yapabildiöiyle yapamadığıyla bu müessese bir Türkiye gerçeğidir. Bilhassa 1950'li yıllarda merhum Ali Fuat Başgil gibi din hizmetlerini kendine dert edinen, din hizmetlilerinin sıkıntılarına çare arayan, iyi niyetli ilim ve fikir adamları farklı statüde bir din hizmetleri teşkilatı teklif etmişlerse de günümüzde gelinen noktada ülkemizde din hizmetlerinin icrasının bu teşkilat maharetiyle yerine getirilmesinde konsensüs sağlandığını söylemek hatalı olmaz. 


Birkaç yıldan beri bu sayfalarda yazdığım yazılarda bu teşkilatı kimlerin hangi amaç 





veya amaçlarla kurduğu, Büyük Millet Meclisinin 1925 yılında hangi maksatla Kur'an meali hazırlatma kararı aldığı gibi tartışmalar üzerinde durmadım. Önemsediğim ve öteden beri ifade etmeye çalıştığım husus şudur: Dönemin şartlarında “Diyanet” adıyla ve devlet teşkilatı içinde bir kuruma yer vermekle İslam'ın inanç ve ibadetleriyle ilgili işleri deruhte etmek, cami ve mescitlerin idaresine bakmak yanında farklı niyetler beslenmiş olabilir. Ancak önemli olan, bu teşkilatta hizmet etmiş kişilerin kuruma yükledikleri misyon, kurum mensuplarının sundugu hizmetin niteliği, Müslüman halkın bu teşkilata beslediği güven ve hürmettir. Kur'an meali hadisesine bakalım: Maddi imkân sağlanıp bir Kur'an meal ve tefsiri hazırlatılması talebin- 


bga aş 
spam 5 
ğini me 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de kim, hangi amacı taşımış olursa olsun, bu karar hayırlı bir hizmet için bir imkân olarak telakki edilip sonuçta Hak Dini Kur'an Dili gibi bir meal ve tefsirin, ayrıca Tecrid-i Sarih gibi muazzam bir hadis mecmuasının ülkemiz insanının irfanina sunulmuş olması önemlidir. Buna göre, bu faaliyette merhum Ahmet Hamdi Akseki ve arkadaşlarının duruşları -olmuşsa- farklı amaçları sonuç itibarıyla boşa çıkarmış demektir. KI benim kanaatim, bu teklifte imzaları olanların, teklifin kabulü doğrultusunda oy kullananların büyük ekseriyetinin niyeti salimdi ve Türkçe tekellum eden halkımızca Kur'an'ın ve sünnetin anlaşılması açısından buna ihtiyaç duymuşlardı. 
Reislik de bu iki kalıcı eseri, kendilerine her yönüyle itimat edilen âlimlere hazırlattı. 


Reisliğin tarihinde sıkça şöyle bir keyfiyetle karşılaşırız: Çok cüzi de olsa sağlanan imkânları olabildiğince büyük hizmetlere tahvil etmek... Aslında bir hak olup lütuf sayılmayacak jestlerin bile kiymetini takdir etmek... 
Mesela, 20 yıl aradan sonra, 1950'de teşkilat kanununda yapılan değişiklikle camilerin ve hayrat hademesinin idaresinin Reisliğe iadesi, Reislik yetkililerince hayrat hademesi ve cami hizmetleri adına bahşedilmiş bir imkân olarak telakki edildi. Bu yeni durumdan din hizmeti adına azami faydalanmanın çabası içine girildi; aradan geçen bu uzun süre içinde oluşan eksikliklerin telafisi için bir yol haritası hazırlandı. Teşkilata gönderilen senelgelerle her kademedeki görevlilerden bu yolda beklenen hizmetler sıralandı. 
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Diyanet İşleri Reisliği, geçmişle bağı olan bir müessesedir; 1920-1924 yılları arasında Büyük Millet Meclisi hükümetlerinde din hizmetlerini deruhte etmiş olan Şer'iyye ve Evkaf Vekâletinin kapatılmasıyla oluşturulmuş bir teşkilattır. Bu vekâlet ise Osmanlı dönemindeki Şeyhülislamlığın karşılığıdır. 
Dört yıl arayla teşekkül ettirilen her iki müessese de tarihi bir tecrübenin devamı niteliğindedir. Buna göre Reislik, din hizmetlerindeki tarihi tecrübenin Cumhuriyet dönemindeki devamı ve temsilcisidir. Lağvedilen Şeriyye ve Evkaf Vekâletinin birim ve kadrolarının önemli bir kısmı bu teşkilata intikal etmişti. Osmanlı'nın son yıllarında ve Şer'iyye Vekâleti döneminde müftü, vaiz, imam, hatip gibi görevlerde bulunmuş birçok kişi, bu yeni teşkilatta da görevlerine devam edebilmişti. Hizmetlerini de Reislikçe yeni düzenlemeler yapılıncaya kadar yine Osman- 
|| döneminde tanzim edilmiş 
mevzuat çerçevesinde yürüttüler. Osmanlı döneminde tanzim edilmiş bir mevzuatı olan Tevcih-i Cihat Nizamnamesi, Reislik döneminde 1928 yılına kadar hayrat hademesine ilişkin ye- 


sâne bir yasal düzenleme durumundaydı. 1950'ye kadar müftü ve vaizlerin seçim ve tayinlerin- de uygulanan esaslar da temel- de Osmanlı uygulamalarıydı. 


Kuruluşunda yani 1924 yılı itibarıyla Reislik dönemin şartlarında büyük bir teşkilat durumundadır; birim ve personel itibarıyla devletin diğer birçok kurumundan daha ileridedir. Yaklaşık 4 
bin personeli bulunmaktaydı. 
Buna göre Reislikte küçülme ve daralma takip eden yıllarda olacaktır. 1931 yılında hayrat hademesinin Evkaf Umum Müdürlüğüne devriyle Reislik merkezde reis, Müşavere Heyeti, Mushaflar Tetkik Heyeti ve iki üç müdürlükten, taşrada da müftü ve müftü müsevwvitlerinden oluşan küçük bir birime dönüşecek ve bu hâl 1950'ye kadar devam edecektir. Mesela 1935 yılında merkezde 29, taşrada 451 olmak üzere toplam 480 personeli bulunuyordu. Merkez teşkilatı, 30-40 kişilik personelden oluşan ve beş altı odalı bir apartman katında hizmet veren bir kurumu zihnimizde canlandıralim... Yani günümüzde bir genel müdürlüğe bağlı bir daire başkanlığının sahip olduğu mekân 


Başından itibaren Reisliğin bir kurumsal kimliği oluşmuş ve bu kimlik kişilere bağlı olarak değişmemiştir. İslam'ın temel prensiplerinden taviz vermemek, bu kimliğin esasını oluşturur. Reislik, bütün bir tarihi boyunca ve bütün olumsuz şartlara rağmen, dinde taviz olarak nitelenebilecek bir icraatın içinde olmamıştır. 
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ve personelden bile daha küçük bir teşkilat... Hayrat hademesinin Reisliğe iadesiyle 1950'de 4503'ü hayrat hademesi olmak üzere Reisliğin toplam personeli 54'77 olarak belirlenmişti. 


Hem Osmanlı döneminde hem de Reislik yıllarında tanzim edilen yasal düzenlemeler, her il ve ilçede birer müftünün bulunmasını öngörüyordu. Buna göre bütün bir tarihi boyunca ve her halükârda vilayet ve kazalarımızda müftü bulunmuştur. Ancak 1950, hatta 1960'lı yıllarda birçok ilçede müftülük dairesi bulunmuyordu; müftü, Üzerine terettüp eden hizmetleri kendi hanesinde veya uygun bir mekânda yerine getiriyordu. 
Uygulamada mesela “İstanbul Müftiliği”, “Ankara Müftiliği” dense bile 1950'ye kadar çıkarlan kanuni düzenlemelerde müftülük teşkilatından değil müftülerden söz edilmişti. Sözünü ettiğim süreçte her müftü dairesinde birer hizmetli hatta bazen müftü dışında bir personel bulunmadığından, kullanılan mekânın temizliği, kışın sobasının yakılması da müftüye terettüp ediyordu. Bütün bunlara rağmen şu gerçeğin altını da çizmem gerekiyor: Bu yıllarda insanlar il veya ilçe müftüsüyle doğrudan temas kurabiliyor, müftülük dairesine gidip dini müşkülünü bizzat müftüden sorarak cevabını alabiliyordu. 
“Müftüye danışmaya gitmek” yaygın bir tabirdi. 


Her türlü imkânsızlık ve zorluklara rağmen kuruluşundan 1960'lı yılların sonuna kadar vaiz sayısı önemli bir yekün tutmaktaydı. 
Görevi vaizlik olanlar yanında, medreselerin kapatılması üzerine boşta kalan dersiamlardan arzu edenler de Reislikçe 


1950'ye kadar vaiz olarak istihdam edilmişti. 1940'lı yıllarda elinde icazetnamesi olan kişiler, yoğun bir şekilde Reisliğe müracaat ederek ellerindeki bu vesikaları dini yüksek tahsil belgesi olarak tasdik ettirmişler ve bu belgelere istinaden bilhassa vaizlik görevi talebinde bulunmuşlardı. Buna göre, mesela 1926 
yılında Reislik kadroları arasında vaiz ve dersiam kadroları 900 civarındadır; 1950'de ise 284 vaiz, 
168 dersiam ve 24 gezici vaiz olmak üzere toplam 476 kişi vaaz hizmetinde bulunmaktaydı. Görüldüğü gibi 1926'dan 1950'ye sayı yaklaşık yarı yarıya azalmış olsa da yine de bu rakam önemli bir miktar sayılmalıdır. Buna göre diyebiliriz ki Cumhuriyet döneminde kesintisiz sürdürülen din hizmetlerinden biri vaaz hizmetleridir. 


Başlangıçta Reislikten, sonra Evkaf idaresinden ve daha sonra Başkanlıktan maaş alan hayrat hademesinden ve ücretini köylünün verdiği köy imamlarından burada fazla söz etmeyelim. Süreçte ücretlerini vakıflar idaresinden alan maaşlı din görevlileri bile maddi perişanlıktan kurtulamamıştır. Memurların zengin sınıfı oluşturduğu Cumhuriyetin ilk yıllarında genel anlamda Reislik mensupları ve bilhassa cami görevlileri bu imkândan mahrum kalmışlardır. 
Aradan yıllar geçmesine rağmen bu kesimin aldığı ücretler artırılmamıştır. Köy imamları ise büsbütün mağduriyet içinde yaşamışlardır. Onların maddi ve manevi mağduriyeti 1970'li yıllara kadar devam etmiştir. 
Lügatlerde “hak” kelimesine verilen karşılıklar arasında var mıdır bilmiyorum; ancak bizim literatürümüzde “hak”, köylü- 


nün, hizmetlerine karşı imamlar için yıllık olarak verdikleri buğday, arpa, mısır gibi hububatın da adıydı. Hâl böyle olunca, dönemde imam bulmakta sıkıntı yaşanması daha çok köy ve kasabalarda olmuştur. O yıllarda ülke nüfusunun çoğunlugunu köylülerin oluşturduğunu göz önünde tutarsak konunun ciddiyeti daha iyi anlaşılır. Bu durumun ortaya çıkardığı olumsuzluklardan biri de çok yerde zarurete binaen hiçbir mesleki yeterliliği olmayan kişilerin camilerde imam ve hatip olarak istihdam edilmesidir. 


Zor zamanlarda Reisliğin gelişmesine imkân tanınmamış olması, onun önemsizliğini ortaya koymaz. Küçük bir teşkilat olsa da bu süreçte Reislik varlığını korumuştur. Kısıtlamalar bu teşkilata olan ihtiyacı ortadan kaldırmamıştır. Bu teşkilat vasıtasıyla din-i mübin-i İslam'a hizmet edilmiş, yapılabildiği kadarıyla halka din hizmeti sunulmuştur. Müftülerimiz, vaizlerimiz, imam ve hatiplerimiz, müezzinlerimiz-kayyımlarımız din hizmeti verebilmenin gayreti içinde olmuşlardır. Şartlar ne olursa olsun, özellikle teşkilat mensupları bu müesseseye sahip çıkmış ve kapatılmasına vesile ve firsat vermemek için gerekli titizliği göstermiş, sabır ve sebatla bu emanetin yeni kuşaklara devrini sağlamışlardır. 


Başından itibaren Reisliğin bir kurumsal kimliği oluşmuş ve bu kimlik kişilere bağlı olarak değişmemiştir. İslam'ın temel prensiplerinden taviz vermemek, bu kimliğin esasını oluşturur. Reislik, bütün bir tarihi boyunca ve bütün olumsuz şartlara rağmen, dinde taviz olarak 


DİYANET ARŞİVİ e—— 


nitelenebilecek bir icraatın içinde olmamıştır. Nitekim bütün bir tarihi boyunca halkın Diyanet'e bu yönde bir tarizi olmamıştır. 
Her dönemde hiçbir ilmi tetebbua dayanmayan indi mülahazalara, peşin hükümlerle zararlı birer yaklaşım nazarıyla bakılmıştır. 


Yapılan her yanlışlığa müdahil olamama durumu ayrı bir bahistir. Ancak Diyanet mensupları din adına menfi amaçlara hizmet etmemiş/alet olmamış, zorluklara göğüs gerip sabır ve teenniyle hareket ederek “vakt-i merhununu” beklemiş ve böylelikle bu müessesenin günümüze ulaşmasını sağlamışlardır. 


Belirtilmesi gereken bir husus da mevcut konumu, statüsü, sunduğu hizmetlerin niteliği, mensuplarının/personelinin performansı vb. yönleriyle Reisliğin, bütün bir tarihi boyunca bir mesele olarak, bir tartışma konusu olarak Türkiye'nin gündeminde kalabilmiş olmasıdır. 


1964 yılında Başkanlığa yöneltilen bir tariz dolayısıyla Sebilürreşad dergisinde “Diyanet Reisliğini Zorlama” başlığıyla imzasız olarak yayınlanan bir yazıda yer verilen bir cümle, yukarıda ifade etmeye çalıştığımız Reisliğin kimliğini özetler mahiyettedir. 
Okuyalım: “Zamanın türlü tahavvülleri karşısında, salahiyetleri tahdit edilmiş olmakla beraber, Allah'a şükredelim ki bu makam (Reislik), esasat-ı İslamiyeden ayrılmamış, yâr ü ağyara karşı İslam'ın haysiyet ve şerefini muhafaza etmiş, hiçbir zaman bir 'müfti-i macin' derekesine düşmemiş, pak ve temiz bir müessese-i İslamiyedir.” (Sebilürreşad, c. 
15, sy. 356, Temmuz 1964, s. 84) m 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NİHİLİST 
KIYAMETÇİLİK! 








| Prof. Dr. Adnan Bülent BALOĞLU 


eşhur fizikçi Einsteln'a sormuşlar: 
“Üçüncü Dünya Savaşı hangi silahlarla yapılacak?” oDuraksamaksızın yapıştırmış cevabı: “Onu bilemem ama Dördüncü Dünya Savaşı'nın taş, sopa ve oklarla yapılacağı muhakkak!” 1945'te Hiroşima ve Nagazaki'ye atılan atom bombalarının ardından 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söyler bu sözü Einstein. Bu insanlık dramının üzerinden an itibarıyla neredeyse 76 yıl geçti. 
Yaklaşık 220 bin kişinin hayattan koparıldığı o kanlı tarihten ders alınmamış olacak ki bugün yerküremizde hedeflerine kilitlenmiş vaziyette bekleyen tahminen 15 bin nükleer başlıklı silah var. Yüzde 93'ü ABD ve 
Rusya ya ait bu silahların 4000 








adedi ateşlemeye hazır vaziyette yüksek alarm düzeyinde tutuluyor. Bugün 9 ülkenin nükleer silahı var ve bunlar yukarıdan aşağıya şu şekilde sıralanıyor: Rusya, ABD, Fransa, Çin, İngiltere, Pakistan, Hindistan, İsrail ve Kuzey Kore. (Dünya Siyasetinde Küresel Fay Hatları, 2019, Ankara: Anadolu Ajansı Yay., s. 39.) 


Herhangi bir nükleer güç elindeki silahları aynı anda ateşlediğinde milyonlarca kişinin ölmesi kaçınılmaz. Hoş, biri fitilleri ateşlediğinde diğerleri armut topluyor olmayacak. Havada yüzlerce nükleer bombanın uçuştuğu bir dehşet man-Zarasını gözünüzün önünde bir an olsun canlandırın. Bu can pazarından ilk anda sağ çıkmayı başaranlar, nükleer patlamaların yaydığı yüksek ısıyla çıkacak yangınlar, yoğun radyasyon ve ardından gelecek şiddetli bir nükleer kış ile birlikte bir şekilde kaçınılmaz sondan kurtulamayacaklar. Lafı uzatmaya gerek yok, kısaca tasvir etmeye çalıştığım bu feci ve bir o kadar 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hazin son, insanlığın kendi kendini imha ettiği bir “sembolik kıyamet” anının resmidir. (Mike Pearl, En Sonunda Oldu: Dünyanın Gelecek Senaryoları, Çev. Ahmet Büyükaksoy, 2019, İstanbul: Orenda Yay., s. 166.) 


“Yanında bir nükleer bomba patlasa ne yaparsın?” sorusu- na gelen ilginç bir cevap, “Işığa doğru yürürüm.” olur. Tarifsiz bir şok ve şaşkınlık hâlini gösteren bu cevap bir nükleer patlama anında ne tür bir tedbirin insanı kurtarabileceği konusunda kafaların epey bulanık olduğuna da işaret eder. Bir sığınağa koşarım diyenlerin yanında bir masanın veya yatağın altına saklanırım diyenler de yok degil. Bu cevaplar, sahiplerinin bir nükleer patlamanın yol açacağı yıkımlardan yeterince haberdar olmadıklarını fazlasıyla söylüyor. Tedbir ne olursa olsun, böyle bir patlamada kurtulma şansı hemen hemen yok gibi. Mesela, bir adet 10 megatonluk nükleer bombanın patladığı merkezden 
320 kilometre uzakta olanlar 
yukarı tırmanan alev topuna baktıklarında göz yanığına düçar olacaklar. Bu, zararların en hafifi, diğerlerini saymaya gerek bile sörmüyorum. Atom bombasının atılmasının üzerinden geçen beş yılzarfında Nagazaki'de yaklaşık 
150 bin, Hiroşima'da ise 250 
bin kişi çeşitli kanser vakalarından öldü. (Bkz.: www.ttb.org.tr/eweb/ savas/12.htim) o Kiyamet benzeri böyle bir yıkımı bile bile niçin birileri nükleer silah koleksiyonu yapmaya meraklı sorusu hâlâ cevap bekliyor. Yeni nükleer silahları geliştirme sevdasından da vazgeçmiş değiller. Neden? 


Meşhur gök bilimci ve astrobiyolog Carl Sagan topyekün bir nükleer savaşta insan türünün yok olacağını söyler ve hayatta 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kalma şansı olan türlerden iki örnek verir: yüksek radyasyon tozlarına dayanıklı hamamböcekleri; morötesi ışınların erişemeyeceği derinlikte yaşayan ve kükürtle beslenen deniz kurtçukları. (Carl Sagan, Tanrı'nın Kapısını Çalan Bilim, Çev. Reşit Aşçıoğlu, 2019, İstanbul: Altın Kitaplar, s. 227.) Sagan dikkatleri “nükleer kış” olarak tanımlanan daha büyük bir tehlikeye çeker ve bu adla bir de kitap kaleme alır. Kitabın mesajindan da anlaşılacağı üzere, söz konusu kış çöktüğünde insanın silahlanma hırsı da son bulmuş olacaktır. Bir başka ifadeyle, nükleer kış insanın, insanlığın ilelebet sustuğu son mevsim olacaktır. Nedir nükleer kış? Bir nükleer savaşın ardından sadece nükleer bomba atılan coğrafyalar değil, istisnasız tüm yeryüzü bir nükleer kışa mahküm olacaktır. Isının -20 olduğu, her şeyin kaskatı kesildiği bir iklim, diğer adıyla bir buzul çağı! Sasan anlayabilmemiz için bunu biraz daha açar: “Bu nükleer kış etkilerinin en orta değerleri bile bu gezegendeki insanların var olduğu zaman içinde meydana gelen en ağır iklimsel felaketi temsil eder.” (Carl Sagan, Nükleer Kış, Çev. Volkan Sagan, 2020, İstanbul: Say Yay., s. 46.) Özetle, nükleer kış, bir nükleer savaşın ardından dünyanın karanlığa gömülmesi ve dayanılmaz bir soğuğa düçar olmasıdır. Tahminlere göre yerkürenin daha önce gördüğü buzul çağında Isı ortalama -10 idi, nükleer savaşın yol açacağı buzul çağında ısı bir 10 derece daha düşecek yani -20 olacak. 
Üstelik güneşin ışınlarını perdeleyen kalın bir duman tabakası- nın altında geçecek karanlık bir kış. Einstein iyi demiş, insanoğlu bir sonraki savaşı taş, sopa ve oklarla yapacak diye. Tabii don- 


muş, kaskatı olmuş topraktan taşı, sopayı sökebilirse. Ortada hâlâ savaşacak bir nesli ve buna takat yetirecek bir cesaret ve mecali kalmışsa... 


Bu dehşet verici felâket senaryosu akıllara ister istemez böyle bir nükleer savaştan kimin ne menfaatinin olabileceği sorusunu getiriyor. Bu soru yukarıda sorduğumuz “Neden?” 
sorusuyla paralellik arz ediyor. 
“Suni şekilde gizlenmiş bir delilik durumunda yaşadığımızın farkında değiliz.” der Rus düşünür Nikolay Berdyaev. İnsan bilincinin iki uçurumun arasında ikamet ettiğini söyler. Ona göre bu durum, Dostoyevski'nin ustalıkla sergilediği gibi insanın içeride/derinliklerinde bölünmüş bir varlık olmasından kaynaklanır. (Nikolay Berdyaev, İnsanın Yazgısı, Çev. Hüsamettin Arslan, 2020, İstanbul: Paradigma Yay, s. 125.) Bu bölünmüş varlığın delilik taratı depreştiğinde ne yapacağını, neler yapabileceğini tahmin etmek zor değildir. Tarihte kendi içinden sayısız canileri, sayısız Hitlerleri çıkaran insan türünün pekâlâ yeni bir Hitler ile bu sefer belki de tarihin sonunu getirecek yeni bir çılgınlığın kapısını çalması sürpriz sayılmaz. 


John Lucacs İkinci Dünya savaşı sonrasında Hitler hayranlığının arttığını ifade eder. Bunun sebeplerinden biri, hiç savaş yaşamamış, savaşın acı, yıkım ve ielaketlerini hiç tatmamış yeni nesillerin ortaya çıkışı, bunların tarihin dramatik şahsiyetlerine hayranlık, olaylarına ilgi duymasıdır. (John Lucacs, Hitler Problemi, Çev. İbrahim Kapaklıkaya, 2020, İstanbul: Ketebe Yay., s. 14.) Şeytanın tezahürleri, bedenlenmiş hâlleri olarak aramızda dolaşan Hitler tipi kötüler bize tarihte insanlı- 


gın hep bir “Hitler Problemi” olduğunu ve insanlığın tepesinde Demokles'in Kılıcı gibi asılı bekleştiklerini hatırlatır. 


İnsanın başıboş ve amaçsız yaratılmadığını söyleyen Kur'an ayetinin hilafına (Kıyame, 75/36), insanlığın genel bir amaçşsızlığa doğru sürüklenmesi insanlık için derin bir trajedidir. Dünyanın güç simsarları arasındaki amansız rekabetin kaçınılmaz sonuçlarından biri olan nükleer silah stoklama seviciliği insanlıgın başına nasıl bir bela açacak, bunu zaman gösterecektir. Aslında bu tutku, kapitalizmin insanlığa musallat ettiği bir yeni koleksiyonculuktur. Ancak bu ne pul ne para koleksiyonculuğuna benzer. Sagan'a göre, dünyanın sonunun bir an evvel gelmesini isteyen radikaller vardır. Özellikle ABD'de bir grup Hristiyan radikal için, İncil öğretisi gereği bir Hristiyan için asıl vazife bir nükleer savaşı önlemek değil, bilakis önlememek, hatta çabuklaştırmaktır. (Tanrı'nın Kapısını Çalan Bilim, s. 182.) Kötülüğü söküp atmak yerine onu teşvik etmeyi inancın gereği sayan bu nihilist dindarlık, değerleri sönen, makinenin otomatizmine boyun eğen modern insanın patolojik ruh hâlini yansıtan tipik bir örnektir. Çağın derin yıkımları altından her dem boy gösteren barbar ruhun insanlığı biran önce kendi karanlık dehizlerine çekme sevdasıdır. 


Meşhur Rus yazar Maksim Gorki, kısa hikâyelerinden biri olan Arabacı'da hikâyenin kahramanı Pavel Nikolayeviç'in ağzından sorumuzun cevabını verir gibi sanki: “Sırtımızdaki siysiler son moda olsa da biz yine de kendimizi iyi insanlar olarak göstermek peşinde- 


yiz, oysa aslında yüreklerimiz taştan yapılmış. Ve içimizde hiçbir yasa yok. Yasalar biraz ötemizde duruyor ama onları yüreğimizde taşımıyoruz.” (Maksim Gorki, Seçme Hikâyeler I, Çev. Ayşe Hacıhasanoğlu, 2019, İstanbul: Yordam Yay., s. 215-16.) Nikolayeviç sürekli olarak duygularını, vicdanını, içindeki yasayı, ışığı arar: “Hiç iç yasam, vicdanım, içimde bir ışığım yok mu benim?” Arabacı dostu cevaplar: “Sen bu yasaları kullanmadın, yürürlüğe sokmadın, dolayısıyla hiçbir yasa yüreğinde kök salamadı. (...) 
Rahatça adam öldürdün, sonra da cinayetlerini akılla izah ettin. 
(...) Tanrı yüreğinde ışık yakmış ama sen kurnazlık edip söndürdün onu. Sonuçta yüreğinle birlikte iyi duyguların da kurumuş, odun gibi olmuşsun.” (s. 219) Henüz dört yaşında iken babasını kaybeden ve küçük yaşlardan itibaren kaba, haşin, cahil 


Makinenin 

soğuk milimetrik düzenine, gürültülü çarklarına kurban edilmek istenen insani ölçüleri yeniden hayata döndürmek ancak vicdanı henüz odunlaşmamış iyilerin sayesinde mümkün olabilecektir. 


BÜYÜTEÇ e— 


bir topluluğun içinde ayakta kalma mücadelesi veren Gorki'nin hikâyesindeki bu sözler, herhangi bir yoruma mahal bırakmayacak kadar açık ve nettir. Vicdanı odunlaşmış insansı yaratıklar, şeytansı sinsiliklerini saklayan sözde modern ve medeni görünümleriyle birlikte bugün yeryüzünde gücü tamamen ele geçirmiştir. Topraklarının her kilometrekaresine bir nükleer silah gömen bu nihilist kıyametçilerin hükmettiği bir dünyada insanlığı ve geleceğini konuşmak hüzün vericidir. 


Sonuç olarak, insanın varlığına ve değerlerine karşı yatışmaz bir kan davası güden kötülerin elinde dünyanın can çekişmesi sürecektir. Kendi kanını ve ırkını kutsayan, apokaliptik hayallerinin peşinden canhıraş koşan bu kötülerin nükleer silahlanmayı putlaştırma derecesi, şu an kâğıt üstünde birer kurgudan ibaret felaket tasarımlarının geleceğin hangi diliminde ve nasıl gerçekleşeceğini belirleyecektir. Zamanda ve mekânda düzen, uyum ve huzuru insanlı-Sa çok gören bu huysuz ruhların şerri tıpkı deli Nero'nun tek başına Roma'nın üçte ikisini yaktığı gibi dünyayı yakabilecek güçtedir. Makinenin soğuk milimetrik düzenine, gürültülü çarklarına kurban edilmek istenen insani ölçüleri yeniden hayata döndürmek ancak vicdanı henüz odunlaşmamış iyilerin sayesinde mümkün  olabilecektir. İçimizdeki yasanın maddelerini oluşturan bu ölçülerin hâkim olduğu bir dünyayı sadece özlemle beklemek yetmez, gerçekleşmesi için çabalamak gerekir. Mümine de bu yaraşır, zira ona ancak çalıştığının karşılığı vardır. (Necm, 53/39.) m 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DOĞRU OLAN, DOĞRUYA ULAŞTIRAN 


Yücelerden yüce olan Rabbimizin her işi isabetli, her sözü doğrudur O Reşid'dir. Rüşd O'nun adıdır. Doğrudur, doğruyu gösterir doğruya erdirir. 
Hiçbir takdirinde hikmetsizlik bulunmaz, hiçbir tedbirinde yanılmaz. İstediğini yapar, amacına ulaşmasına hiçbir şey engel olamaz. O'nun hak dediği hak, batıl dediği batıldır. Kendisi hak, işleri hak, sözleri hak oldugu gibi, kullarını da hakka irşat eder, kendi hâllerine bırakmaz. 
O'nun irşadına uyan iki cihanda selamet bulur, uymayan yolda kalır, perişan olur. 

Alimler der ki Reşid isminin iki ciheti vardır. Biri O'na bakar, diğeri bize. O'na bakan taraf O'nu tanımlar. Buna göre O, her işinde, her sözünde doğrudur ve amacına ulaşmak için kimsenin rehberliğine ihtiyacı yoktur. Bize bakan tarafı ise her bir yarattığına yaratılış amacı doğrultusunda yolunu göstermesi, mükemmel bir nizam içinde nihai amacına ulaştırmasıdır. 
Buna göre birinci mana Hakim ismine, ikinci mana Hâdi ismine yakın olur. O'nun irşadı öyle tesirlidir ki O'nun gösterdiği yolu izleyenin tabiatı hâline gelir. 


Reşid kelimesi, rüşd kökünden türemiştir. İstikamet üzere dosdoğru olmak, doğru yolu bulma yeteneği demektir. Zıddı, sapkınlık anlamındaki “gayy” kelimesidir. Bu kökten türeyen irşat, doğru yolu göstermek ve ona ulaştırmak, mürşitde doğru yola rehberlik eden demektir. 


Kur'an'da Rüşd 


Kuran'da rüşd kökünden türeyen kelimeler on dokuz yerde geçmektedir. Dinde zorlama olmadığına dair ayette (Bakara, 2/256.) “Şüphesiz doğruluk (rüşd) sapkınlıktan (sayy) ayrılmıştır.” obuyrularak rüşd kelimesi zıddı ile açıklanmıştır. 
Hz. Musa ile kendisine ilim verilen kişi (Hızır) arasında geçen olayların söz konusu edildiği Kehf suresinin 66. ayetinde rüşdün “doğru yola, hakka götüren ilim” anlamına geldiği belirtilmiştir. 





O'nun hak dediği hak, batıl dediği batıldır. Kendisi hak, işleri hak, 

sözleri hak olduğu gibi, kullarını da hakka irşat eder, kendi hâllerine 

bırakmaz. 





Kur'an'da Reşid ismi yer almakla birlikte zât-ı ilâhiyeye nispet edilmemiştir. Bunun yanında bir ayette rüşd (Enbiya, 21/51), üç ayette de reşed kelimesi Allah'a izafe edilmiştir. (Kehf, 18/10, 24; Cin, 72/10.) Ayrıca “Allah kime hidayet verirse o hakka ulaşmıştır. Kimi de yoldan saptırırsa artık öylesini doğru yola yöneltecek birini bulamazsın.” 
mealindeki ayette mürşit ismi dolaylı olarak Allah'a izafe edilmiştir. (Kehf, 18/17.) 


Rüşd kavramı Kur'an-ı Kerim'de hem Allah'a hem insanlara nispet edilmektedir. Bunun bir 
örneğini Hucurat suresinin 7 
ve 8. ayetlerinde görürüz. Bu ayetlerde Rabbimiz, lütuf ve ihsanının bir eseri olarak imanı Muhammed ümmetine sevdirip gönüllerine yerleştirdiğini, küfrü, fıskı ve isyanı çirkin gösterdiğini belirtmekte, bu niteliklere sahip kimselerin de rüşd çizgisi üzerinde bulunduklarını bildirmektedir. 


Kur'an'da mürşit kelimesi de Kehf suresinin 17. ayetinde, “insanlara doğru yolu gösterecek olan rehber” anlamında seçer. Reşid kelimesinin geçtiği Hud suresinin 78. ayetinde ise Lut peygamberle kavmi arasındaki tartışma konu edilmiş ve Hz. Lut kavmine, “İçinizde reşid bir adam yok mudur?” derken aklı başında, olgun ve tutarlı bir 





kişiyi kastetmiştir. Hucurat suresinin 7. ayetinde de rüşd kökünden çoğul ismi fail kalıbında “raşidün” kelimesi “doğru yolda olup haktan ayrılmayanlar” manasında geçer. Ayete göre bu şekilde nitelendirilenler Allah'ın kendilerine imanı sevdirip onu kalplerinde süslediği, kütür, fısk ve isyanı çirkin gösterdiği kimselerdir. 


Rüşde eren kullar 


Rüşd kelimesinin Kur'an'da seçtiği ayetler bize Reşid olan Allah'ın rüşde eren kullarının kimler olduğunu açıkça gösterir. Bunlar Allah'a iman ve itaat edenler (Bakara, 2/186; Cin, 72/14), imanı sevip kalbine yerleştiren, inkâr ve isyandan nefret edenler (Hucurat, 49/7.) ve aklı başında olup kârını zararını bilenlerdir. 
(Nisa, 4/6.) 


Kuran bize rüşde erenlerin kimler olduğunu böyle detaylı bir şekilde anlattığı gibi, rüşde eremeyip sapkınlık içinde kalanların karakteristik özellikle- 


rini de haber verir. Buna göre kendilerinde büyüklük vehmedenler (Araf, 7/146.) rüşdü/doğru- yu görseler bile ona uymazlar. 
Öyle ya kibir, hakikatin kendi dışında biri tarafından gösterilmesini nasıl kabul eder? 


Cin suresinin 21. ayetinde ise insanların iyiyi kötüden ayırt etmelerine yarayan rüşdü ihsan etmenin Allahtan başka kimsenin elinde olmadığı vursulanır. Bu demektir ki kulun dininde ve dünyasında reşid olması Yüce Allah'ın kendisine verdiği hidayete bağlıdır. Reşid olan Allah istediği her şeyi bize icbar ile yaptırmaya gücü yeteceği hâlde O'ndan gelen rüşde kendi irademizle tabi olmamızı istemiş, o rüşdün neticesi olan mükâfatlara hak kazanmamızı tercih etmiştir. Bu yolda mürşidimiz başta Rabbimizin kelamı, sonra da O'nun bize bu yolda örnek gösterdiği (Ahzab, 33/21) peygamberinin sünnetidir. Bu irşadı kabul eden önce kendisi doğru yolda ilerler, sonra da 


Reşid isminin tecellileri ile digerlerini doğru yola sevk eder. 


Reşid isminden nasibini almak isteyen daima doğruluğu ve hakşinaslığı kendisine şiar edinmelidir. Konevi'nin ifadesiyle hâlinde istikamet olmayanın cehdi zayi olur. Bir kimse yolunun dosdoğru olmasına dikkat etmezse yol alsa bile maksuduna ulaşamaz. 
Sözlerimizi biri Kur'an'dan biri de Efendimizin sünnetinden iki dua cümlesi ile bitiriyoruz. Bunlardan biri mağaraya sığınan ashab-ı kehfin duası. Kur'an'ın bildirdiğine göre onlar, o kritk anda şöyle yalvarmışlardı: “Rabbimiz! Katından bize rahmet ver ve işimizde doğruyu göster, bizi başarılı kıl!” (Kehf, 28/10.) İkincisi ise Efendimizin sahabesine öğrettiği bir dua: “Allahım! Bana benim için her şeyin iyisini, doğrusunu (rüşdi) ilham et ve beni nefsimin şerrinden korul” (Tirmizi, Deavat, 69). 
Amin Ya Muîn! = 
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Bünyamin ALBAYRAK 
Ahmet ÜNAL 





6 © 
Ikemizde binlerce haızın yetişmesine ve bir o kadar kişinin Kur'an öğrenmesine O vesile olan bir din görevlisi, hayatının sonuna kadar talebe okutmak- tan vazgeçmeyen idealist bir mümin, yetiştirdiği her bir talebesinin maddi ve manevi ihtiyaçlarını karşılamaktan bir an olsun geri durmayan bir hademe-i hayrat, hizmetleriyle her kesimden insanın muhabbetini kazanmış öncü bir âlim: Abdullah Ustaosmanoğlu. 


Abdullah Ustaosmanoğlu, 1936 
yılında Trabzon'un Of ilçesinin Tavşanlı köyünde dünyaya gelir. 
Babası Hüseyin Efendi, annesi Ayşe Hanım'dır. Abdullah Ustaosmanoğlu, alnında büyük bir şeref tacı olarak taşıdığı Kur'an hizmetinin ilk basamağı olan hafızlık eğitimini kendi köyünde amcasının oğlu İsmailağa Camii emekli imam hatibi Mahmut Efendi ve Hafız İsmail Özer Hoca'nın rahle-i tedrisinde almaya başlar. Hıizının yarısını burada, geri kalan kısmını ise Of'un Kuruç köyünde İstanbul 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emekli vaizi İlyas Vanlıoğlu Hoca'da tamamlar. 


Kısa bir dönem, Ofun Uğurlu köyünde Şeyhü'l-Kurra Hafız Mehmet Rüştü Aşıkkutlu Hoca Efendi'den talim dersi alan Abdullah Ustaosmanoğlu, daha sonra bir ilim yuvası hâline gelmiş olan Çalek köyüne giderek Osmanlı medreselerinden mezun, aynı zamanda dersiam olan Hacı Dursun Efendi'de yaklaşık iki yıl eğitim görür. 1957 yılının Haziran ayında 18 arkadaşıyla birlikte Hacı Dursun Efendi'den icazet alır. Bu yıllarda ise edep, hayâ ve iffetiyle köyünde temayüz etmiş olan Fatma Hanım ile evlenir. Abdullah Hoca ve arkadaşları eğitimlerini sürdürürken haftada bir gün annesi Ayşe Hanım ve eşi Fatma Hanım büyük bir vefa örneği göstererek kendi köyleri Tavşanlı'dan Çelek köyüne ilim ocağı sönmesin diye talebeler için sırtlarında sepet ile mısır ekmeği ve odun götürürler. 


Abdullah Ustaosmanoğlu, yaz mevsimini imkân buldukça Istanbul'da geçirir ve Sultan 





Selim Camii imam hatibi Reisü İ-Kurrâ Hamdi Efendi ve Gönenli Mehmet Efendi'den talim, tecvit ve tashih-i huruf dersleri 


alarak bu fırsatı değerlendirir. 
Aynı zamanda İsmailağa Camii imam hatibi Mahmut Efendi'den de İslami ilimlerden fıkıh, tefsir, hadis-i şerif vb. dersleri alarak ilim yolculuğunda kendini yetiştirir. Abdullah Hoca'nın ilim hayatını özetleyen ve talebelerine sıkça tekrarladığı şu sözü ilim elde etmek isteyen her bir talebeye hâlâ ışık tutmaktadır: “İnsan kendi kendini yetiştirir. 
Okullar, hocalar ancak ona yol gösterir, rehberlik eder ve yardımcı olur.” 


1957 yılına gelindiğinde Abdullah Ustaosmanoğlu, İstanbul'da girmiş olduğu sınavda Şehzadebaşı Camii imam hatipliğini kazanır. Ancak hocasının isteğiyle Küçükköy Merkez Camii'nde fahri olarak görev yapar. Fakat Abdullah Hoca'nın gönlünde bitmek tükenmek bilmeyen talebe yetiştirme arzusu vardır. Bu arzusu altı yıl sonra gerçekleşir. 
1963 yılı başlarında temeli he- 


nuz yeni atilmis olan Bayrampasa Yeşil Camiinde fahri olarak imam hatiplik görevine başlar. 
1965 yılında ise aynı görev yerine kadrolu imam hatip olarak ataması gerçekleştirilir. 


Abdullah Ustaosmanoğlu, Bayrampaşa Yeşil Camiine imam hatip olarak atanır atanmaz bir Kur'an Kursu'nun açılması için var gücüyle çalışır. Hocalarından aldığı dua, feyz ve bereket ile yıllarca hayalini kurduğu ömrünün projesi Bayrampaşa Yeşil Camii Kur'an Kursunun hizmete başlamasına öncülük eder. 
Başta Diyanet İşleri Başkanlığı olmak üzere il ve ilçe müftülerinden, ilim adamlarından ve devlet erkânından büyük takdir görür ve önemli destekler alır. 


Abdullah Hoca, Gazi Magosa'da K.KTC. Din İşleri Başkanlığına bağlı bir cami, erkek ve kız Kuran kursu, Kazakistan'da Almaata Merkez Camii başta olmak üzere beş ayrı caminin daha yapılmasına öncülük eder. 


Yurtdışında yapımına vesile olduğu camilerin heyecanı ve başarısı ile Abdullah Hoca, 1996 
yılında İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde yetmiş dönüm arazi üzerine Taşoluk Yeşil Camii ve Kur'an Kursunun temelini atar. 
Bu hizmeti başlatırken yakının- da bulunanlar kendisine “Hocam! Cami ve külliye inşaatı başlattınız ama burası, kuş uçmaz kervan geçmez bir yer. Siz gelin bu işten vazgeçin.” derler. Abdullah Hoca bu söz üzerine yanındakilere şu cevabı verir: “Bu cami ve külliyeyi yapmak benim değil amcazadem aynı zamanda hocam olan Mahmut Efendi'nin teklifidir. Kendisi ile Karadeniz sahiline doğru bir yolculuk yapmıştık. İstanbul'a dönüşte 


akşam namazı için caminin bulunduğu bu arazide durmuştuk. 
Bana Abdullah Hoca! Burası çok güzel aynı zamanda çok havadar bir yer. Buraya güzel bir cami yakışır. diyerek cebinden çıkardığı bir miktar parayı zari içinde bana uzattı ve sözünü Şöyle bitirdi: İlk parayı da ben veriyorum. 
Haydi, bismillah, planını yap ve camiye başla. İşte o tavsiye ve o parayla bu külliye inşaatı başladi ve elhamdülillah bugünlere kavuştu.” 


Abdullah Hoca, 42 yıllık imam hatip ve Kur'an kursu öğreticilišinden sonra 2001 yılında yaş haddinden resmi olarak emekliye ayrılır. Ancak o, emekliye ayrıldıktan sonra da Kur'an'a hizmet etmekten bir an olsun geri durmaz. Onun din hizmetine bakışını özetleyen “Bir Müslümanın, hele hele bir hoca etendinin emeklisi yoktur ancak rahmetlisi vardır.” ve “Hocanın sörevi, saate bağlı olamaz.” 
sözlerini hayatının her safhası- na uygular. Zira onun hayatında iki anahtar kelime vardır: İlki “Tlâ-yı Kelimetullah”, ikincisi ise “çalışmak” tır. 


Abdullah Hoca, şartlar ne olursa olsun,daima sabreder ve talebelerine de daima şu iki tavsiyeyi söyler: “Evlatlarım! Birincisi, her ne olursa olsun asla devlete karşı gelmeyin. İkincisi ise milletimize hizmetten asla seri durmayın. Bizim işimiz kavga değil hizmettir. İçinde bulunduğumuz O müesseseler milletimizin yardımlarıyla yapıldı ve ayakta durmaktadır. Bizler bu müesseseler vesilesiyle okuduk ve okutmaya devam ediyoruz. Nerede bir fırsat bulursanız, bu aziz millete hizmet edin; müftü, vaiz, Kur'an kursu 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öğreticisi, imam hatip, müezzin kayyım olun. Kur'an öğretin, vaaz verin, sohbet edin; başta aziz milletimiz olmak üzere tanıdığınız tanımadığınız herkese manevi rehberlik yapmaktan bir an olsun geri durmayın. İşte böyle yaparsanız devletimiz ve milletimizin üzerinizdeki hakkını ödemiş olursunuz.” 


Abdullah Ustaosmanoğlu'nun 
1999 yılından beri yürüttüğü 
çok hayırlı bir projesi de yetim, öksüz ve fakir çocukları özel olarak tespit etmesi, eğitim öğretimleri için onlara destek olmasıdır. Hayatının son anına kadar yürüttüğü bu hizmetler vesilesiyle üç bine yakın yetimin istekleri karşılanmıştır. Hocamızdan miras kalan bu hizmetler onun vefatından sonra da aksatılmadan sürdürülmekte, hâlihazırda 800 kadar çocuğa destek verilmeye devam edilmektedir. 


Abdullah Ustaosmanoğlu'nun bir derdi vardı. Onun derdi topluma faydalı insanlar yetiştirmekti. Bu husustaki şiarı şu cümlede saklıdır: “Derdimiz, cemaate adam yetiştirmek degil. Cemiyete yani topluma insan yetiştirmektir.” 


Abdullah Ustaosmanoğlu, 16 
Mart 2020 Pazartesi gecesi vefat etti. Binlerce talebesi ve seveninin katılımlarıyla Fatih Caminde hem mahdumu hem de talebesi olan Bahattin Hoca'nın kıldırdığı cenaze namazının ardından Edirnekapı Sakızağacı Şehitliğinde toprağa verildi. Bu vesileyle başta Abdullah Ustaosmanoğlu Hocamız olmak üzere bu güzide hizmetlerin yürütülmesine gayret gösteren tüm hademe-i hayrata Yüce Rabbim rahmet eylesin. m 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ulluğun sırrı her dem 
Hak Teâlâ'nın huzurunda olma idrakini zevk etmektir. 
Bu sırra ise dua ile varilir. “Duanız olmazsa Rabbiniz size ne diye değer versin!” (Furkan, 25/77) buyuran Rabbimiz bu hakikat bildiriyor bizlere. 
Hep muhtaç, aciz, zayıf olan kulun sonsuz kudret sahibi olan Yaratan'a sığınma ve yönelme vasıtasıdır dua. Kulun acziyetinin idraki içinde Rabbinin tükenmeyen ümit kapısına dayanmasıdır dua. Tüm yakarışlarına, yönelişlerine cevap alacağı yegâne sığınaktır dua. Dua çağrıdır, Hak'tan bize bizden Hakk'a olan en güzel çağrı. Bizleri kapısına çağıran Sultan'a “lebbeyk” diyerek varmaktır dua. Tüm samimiyet ve mahfiyetiyle ahvalini arz eylemektir en yüce makama. 





Nasıl varılmaz ki o Sultan'ın kapısına. Her varlık her an O'na muhtaçken, O'nun emri olmadan bir yaprak dahi düşmezken dalından, kime varılır, kimden istenir O'ndan gayri? 
Tüm oluşlar O'nun kudret eliyle halk edilirken O'ndan gayrıdan beklemek divanelik değil de nedir? Üstelik kapısına çağıran ve “Gelin vereyim.” diye buyuran O iken bu çağrıya bigâne 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kalmak nasıl bir gatlettir! Rabbimizi, kendisini bize bildirdiği şekilde bilirsek canı gönülden ram oluruz bu çağrıya: “Kullarım beni senden sorarlarsa (bilsinler ki) gerçekten ben (onlara çok) yakınım. Bana dua edince, dua edenin duasına cevap veririm. O hâlde doğru yolu bulmaları için benim davetime uysunlar, bana iman etsinler.” (Bakara, 2/186.) Hak Teâlâ, kendisini çok yakın olarak tanıtıyor ve davet ediyor kullarını bu yakınlığa ermeye. Kurbiyet makamıdır. ki gizli açık yapılan her yakarışı duyan ve cevap veren bir yakınlıktır! O, yakınlığını gönülden hissederek yönelmemizi istiyor bizden. Bu yöneliş, sadece istek ve dileklerini arz etmek değildir. Ayet-i kerimenin deva- 


mından anlıyoruz ki doğru yolu bulmak ve imana ermenin de yolu bu samimi yakarışlarda gizli. Bu sebeple duanın ibadetin özü olduğunu haber veriyor Sevgili Peygamberimiz. (Tirmizi, Deavat, 1.) Zira dua Rabbiyle kulu arasındaki en sağlam rabıtadır. 
Kulluk makamlarının 

en yücesidir. 


Her varlık lisan-ı hâliyle Rabbinden gelen çağrya icabet ederek duaya durmakta. Çünkü tüm varlık O'nunla var ve O'nunla varlığını idame ettirmektedir. Biz farkında olsak da olmasak da her şey O'nu tesbihte, zikirde ve dua hâlindedir. Gönlünü Rablerine raptedip yakınlık sırrına eren Hak erleri duyar bu tespihleri. Esen rüzgârın dilinde, göğe uzanan dallarda ve durmadan akan nehirlerde çağıldar O'nun ismi. “Dağlar ile taşlar ile çağırayım Mevlam seni/ Seherlerde kuşlar ile çağırayım Mevlam seni” diyen Yunus kâinatın çağrısına aşkla katılır. Tabiatın lisanına gönlünü veren Mevlana da duyar bu çağrıları: 


Çınar ellerini nasıl duaya açar? 
Bir ağaç saçlarını gökyüzüne nasıl salar? 

Bahar günlerinde o çiçekler 


avuçlarını açıp nasıl saçılar saçar? 


Lalenin yüzü nasıl kızarır kan gibi? Gül, nasıl çıkarır kesesinden altını? 


Bülbül nasıl gelip de gülü koklar? Üveyik, nasıl birini arıyormuş gibi sesler çıkarır? 


Leylek canla başla nasıl “lek lek” der? “Lek” nedir? Rabbim, mülk senindir, demektir. 


Kul minnet etmeden ister Rabbinden. Çünkü istemek kullugun, vermek de O'nun lütfunun gereğidir. O karşılıksız verir her isteyene. Bitmez tükenmez hazinelere malik olandır: “Allah'ın fazlından isteyin çünkü Allah kendisinden bir şey istenmesini sever. En faziletli ibadet (dua edip) bir sıkıntının kalkmasını beklemektir.” (Tirmizi, Deavat, 116.) 


Dua arzuhâldir her hâlimizden haberdar olan Rabbe. Onunla hâlleşmek, hasbihâl etmek ve dayanmaktır o sonsuz güç ve kuvvet sahibine. Gönlünü, derdini açtığın Rabbin her şeye kadir olandır. Lütfuyla, merhametiyle kuluna nazar eder. 
Kul daralıp da etrafını karanlık sölgeler sardığında O, kendisine ihlasla yönelenleri selamet sahiline ulaştırır. (Lokman, 31/32.) 
Kul halis bir niyetle, bıkmadan usanmadan çağırırsa Rabbini, elbet cevap verecektir ona. 
Yeter ki sen o kapıda durmayı bil, yeter ki o kapıyı çalmayı bil. “Duam neden kabul olmadı?” demekten sakın. Çünkü tüm çağrılara cevap vereceğini vaat ediyor Hak Teâlâ. (Müminun, 23/60) Ancak darlıktan kurtulup da feraha erdiğinde unutma Rabbini. Hem darlıkta hem genişlikte çağır O'nu ki unutulanlardan olmayasın! 


Dua zikirdir, hatırlamaktır. Her hâl ve vakitte Hak'la hem dem olmaktır. Fatiha suresinde öğretir bizlere Rabbimiz nasıl duaya duracağımızı. Her işte olduğu gibi duada da O'nun ismine sığınmak, O'nun ismiyle başlamak gerekir. Çünkü O Rahman ve Rahim'dir. Kullarına merhametiyle muamele eden ve rahmetiyle verendir. Ama sen önce kulluğunu göster. Dini Allah'a has kılarak yalnız O'na kulluk et. O Ulu Sultan'a ben- de ol da ubudiyette bulun ki huzurunda istemeye yüzün olsun. Sonra da ne isteyeceksen yalnız O'ndan iste. İbn Ataullah İskenderi, bir insanın Cenab-ı Hak'tan isteyeceği en makbul şeyin O'nun bizden istedikleri olduğunu söylüyor. Peki, ne ister kul Rabbinden? Dosdoğru bir yol ister, Rahman'ın nimetlerine nail olan peygamberler, şehitler, sıddıklar gibi olmayı ister. Öyleyse huzurda hazır ol ve nimete erdirdiği kullarının yoluna hidayet eylemesini iste! 


“Hangi dua daha müstecaptır?” 
dersen önce kalbini yoklaman icap eder. Çünkü Allah Teâlâ kendisinden gafil bir kalbin duasını kabul etmez. (Tirmizi, Deavat, 64) 













Dua çağrıdır, 
Hak'tan bize bizden Hakk'a olan en güzel 

çağrı. Bizleri kapısına 


çağıran Sultan'a “lebbeyk” diyerek varmaktır dua. Tüm samimiyet ve mahfiyetiyle 


ahvalini arz eylemektir en yüce makama. 
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Önce gönül hanende ne var onu yokla. Dilin ve gönlün aynı duayı yapıyor mu? Dilinle söylediğini kalbinle de ister misin Hak'tan? 
Gönülden için için gizlice yakar Rabbine. Sakın ola edepte kusur edip sesini yükseltme. Korku ve ümitle yakar. (Araf, 7/55-56.) 
Sonra müstecap vakitleri gözet. 
Hz. Peygamber, kabule en şayan duaların “Gece yarısından sonra ve farz namazların arkasından yapılan dualar.” (Tirmizi, Deavat, 79.) olduğunu haber vermiştir. Gök kapılarının açılıp ilahi rahmetin yağdığı nice mübarek vakit ve mekân da vardır. 
Şefkati sonsuz Rabbimizin kulunun kendisini çağırması için lütfeylediği vesileler ve fırsatlardır bunlar. Mübarek vakitleri ve mekânları gözeterek dua etmek rahmet-i ilahiyi celbeder. 


Tüm hayatı duayla bezeli olan Peygamber Efendimiz, bıkıp usanmadan Allah Teâlâ'ya niyazda bulunurdu. Hep Rabbine yakınlık makamında olan Resulüllah sabah yataktan duayla kalkar, duayla yer içer, duayla Siyinir, duayla evden çıkar, duayla konuşur, duayla yolculuğa çıkar, duayla eve girer, duayla uyurdu. O, hep dilinde dualarla Rabbine iltica ederdi. Biz dahi onun duasıyla yakarıyoruz Rabbimize: “Allahım, sen benim Rabbimsin, senden başka ilan yoktur. Beni sen yarattn, ben, senin kulunum, gücüm yettiğince senin ahdin ve vaadin üzereyim; işlediklerimin o şerrinden sana sığınır, üzerimde- ki nimetlerini sana ikram eder, günahımı da itiraf ederim, bundan ötürü beni mağfiret eyle. Senden gayrı kimsecikler günahları bağışlayamaz.” (Buhari, Deavat, 2.) m 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Söyleşi: Mehmed Feyzi KILINÇ 


İHSAN AÇIK: 


“Yeryüzünde iyiliği egemen kılmak için yola çıktık.” 










































Diyanet Vakfının “Yolun iyilik olsun!” temasıyla çıktığı bu yolda öncelikle temanın da amacı olan iyilik nedir ve nelere kapı aralamaktadır? 


İyilik, her şeyden önce insan vicdanı ve şuurunun birbiriyle uyumlu olduğunun bir göstergesidir. Peygamberimizin ifadesiyle “Birr/iyi- lik ahlak güzelliğidir.” (Müslim, Birr, 14-15.) İmanın ve her türlü ibadetin bize kazandırmak istediği haslettir iyilik. İyi ve iyilik, insanı insan kılan değerlerin bütünüdür. İyi bir kul, iyi bir evlat, iyi birer anne baba, iyi bir eş, iyi bir komşu, iyi bir dost, iyi bir arkadaş olmak... 
Kısacası iyi bir insan olmak İslam'ın her birimizde görmek istedigi en önemli özelliktir. İyilik, insanın kendi menfaati için çalışması demek değildir. İyilik sadece maddi yardımları anımsatacak kadar dar kapsamlı da değildir. İyiliğin pek çok çeşitleri vardır. Bizi iki cihanda aziz kılacak, huzur ve mutluluğa ulaştıracak, bize Rabbimizin rızasını kazandıracak her türlü söz, tutum ve davranış iyiliktir. İyilik yalnıza arkadaş, yorguna dayanak, garibe sığınak, muhtaca imdat olmaktır, dünyayı yaşanılır kılmaktır. İyilik, ümmetin boynu bükük M yetimlerinin başını şefkatle okşayabilmektir. Mazlumları sevindiria mek, İslam coğrafyasının mülteci durumuna düşen muhacirlerine ensar olabilmektir. İyilik, ağır hayat yükünü omuzlamak zorunda 
| kalan engelli kardeşlerimizin önündeki engelleri kaldırabilmektir. 


Kendini iyiliğe adamış ve adanmış insanların bir arada bulunduğu müesseseler olan vakıfların toplum ve kültür hayatındaki öneminden bahsedebilir misiniz? 


Vakıflar toplumda infak kültürünün diri tutulması ve yardımlaşma duygusunun daha geniş kitlelere duyurulması o ve belki de en önemlisi içtimai hayatın düzenlenmesin- de çok büyük görev ve sorumluluk üstlenmektedirler. 
Osmanlı döneminde hayatın hemen her alanıyla ilgili, sadece insanlara yönelik değil hayvanlar için dahi vakıflar kurulmuş ve bu vakıflar aracılığıyla in- 
, sanlar hayatını düzene sokmuştur. Günümüzde w n de vakiflar ve sivil toplum kuruluşları sadece 

U = bulunduğu bölgede değil dünyanın dört bir 
| |M yanında mazlum ve mağdur coğrafyamülteciye ve muhacire ensar, evsize barınak olmaktadır. 


Zenginle fakir arasında köprü olunması, veren el ile alan elin bir araya getirilmesi, verenin vermenin mutluluğunu yaşarken mazlumun da yaşadığı sıkıntılardan kurtulma mutlulugunu yaşayabilmesi günümüzde vakıflar ve sivil toplum kuruluşları aracılığıyla sağlanıyor. Biz de Türkiye Diyanet Vakfı olarak yurt 
içinde 1003 ve yurt dışında 149 
ülkede şubemizle milletimizin yardım elini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya gayret ediyoruz. 


Yeryüzünde iyiliği egemen kılma adına çıkılan ve 45 yılı aşan bu yolculukta 149 ülkede pek çok faaliyet gerçekleştirdiniz, gerçekleştiriyorsunuz. Bunlardan kısaca söz eder misiniz? 


Yeryüzüne yeniden iyiliği egemen kılmak için 1975 yılında çıktığımız bu yolda eğitimden kültüre, Sosyal ve hayri hizmetlerden dini hizmetleri destekleme faaliyetlerine ve uluslararası yardım çalışmalarına kadar yaşama dokunan her alanda projeler geliştirerek hayata geçiriyoruz. 


İlk emri “Oku!” olan bir dinin mensupları olarak yurt içinde ve yurt dışında binlerce öğrenciye eğitim, burs ve konaklama imkânı sunarak yeryüzünde iyiliği egemen kılacak nesillerin yetişmesine ve geleceğimizi imar edecek gençlerin hayallerinin gerçekleşmesine destek oluyoruz. 


Hayri ve sosyal hizmetler alanlarında yeryüzünde adalet ve merhametin teminatı, mazlum ve mağdurların hamisi olmuş bir medeniyetin mensupları olarak ülkemizde ve dünya- 


nin farklı coğrafyalarında açlık, deprem, sel gibi afetler ile savaş ve şiddetin yaşandığı kriz bölgelerindeki milyonlarca insana milletimizin yardım elini ulaştırıyoruz. Dünyanın vicdan yükünü omuzlayan Vakfımız, umudu ve duası Türkiye olan mazlumların hayata tutunmalarını sağlıyor. 


“Kardeşlerini Unutma Beklenen Sensin” temasıyla yürüttügümüz ramazan programımız kapsamında her yıl milyonlarca ihtiyaç sahibinin kapısını çalarak vakfımıza emanet edilen yardımları ulaştırıyoruz. 


Türkiye Diyanet 
Vakfı sadece ülkemizdeki değil tüm dünyadaki mazlum ve mağdurların, gözü yaşlı anaların, yetimlerin, ihtiyaç sahiplerinin umudu ve kimsesizlerin hamisi konumundadır ve gerçekleştirmiş olduğu hayri, sosyal ve insani yardım alanlarında dünyanın en 

büyük sivil toplum kuruluşları arasında yer almaktadır. 
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“Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş” temasıyla yürüttüğümüz vekâlet yoluyla kurban orsanizasyonumuz kapsamında 
ise 2020 yılında 557 bin 311 
hisse kurban keserek ülkemizde ve 74 ülkede 23 milyondan fazla insana kurban eti ulaştırdık. Ayrıca yıl boyunca devam eden adak, akika ve kurban bağışlarımızla 826 bin ihtiyaç sahibinin evine sadece kurban döneminde değil 12 ay boyunca et girmesini sağlıyoruz. 


Dünyanın zorluklarına ve zulümlerine gözlerini kapatmadan her canlıya el uzatmanın gayreti içerisinde olan Vakfımız; Suriye, Arakan, Yemen, Filistin, Sudan, Lübnan, Endonezya gibi ülkelerde savaş, açlık, doğal afetler gibi olumsuzluklara maruz kalan mazlum ve mağdurlara milletimizin yardım elini uzatmasına vesile oluyoruz. 


Yurt içinde deprem, sel ve yangın gibi afetlerin görüldüğü bölselerde bu afetlerden etkilenen kardeşlerimizi de yalnız bırakmıyoruz. Afetlerden etkilenen vatandaşlarımıza yardım edebilmek için vakfımızın tüm imkânlarını seferber ediyoruz. 


Hayatları boyunca Kur'an-ı Kerim’i Mushaf olarak göremeyen kardeşlerimize Kur'an-ı Kerim ulaştırmak için 2015 yılında hayata geçirdiğimiz “Hediyem Kuran Olsun” projesi kapsamında bu zamana kadar ülkemiz dâhil 80 ülkede bastırdığımız 20 dildeki 977 bin Kur'an-ı Kerim'i ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık ve ulaştırmaya da devam ediyoruz. 


Savaşın en acı yüzünü yaşayan, evinden, yurdundan, vatanından göçmek zorunda kalan, camiler ve çadırlar dışında başlarını sokacak yerleri olmayan, kış şartları ile birlikte yaşam alanı olarak kabul ettikleri çadırları sular altında kalan savaş mağduru ailelere “Bir İyilik Sıcak Bir Yuva” projesi kapsamında iyilik konutları inşa ediyoruz. Proje kapsamında bu zamana kadar 
1753 konutu tamamlayarak ailelerimizi yerleştirdik, 825 konutun daha yapımına başladık. 
Çamur deryası içerisinde hayata tutunmaya çalışan ailelerimizi sıcak bir yuvaya kavuşturuyoruz. 


2021 yılında hayata geçirdiğimiz “Unutursan Yetim Kalır” projemizle de anne şefkatinden yoksun baba merhametinden mahrum, yaşamını tek başına idame ettirmek zorunda kalan yetimlerimize milletimizin destekleriyle kol kanat geriyoruz. 
Yurt içinde ve yurt dışında yetmhaneler yaptırıp ümmetin evlatlarına sahipsiz olmadıklarını gösteriyoruz. 


Türkiye Diyanet Vakfının faaliyetlerinin içerinde en önemlilerinden biri olan “Su Kuyusu Açma Projesi” dünyanın pek çok ülkesinde tüm hızıyla sürdürülmekte. Sizin de bizzat bazı açılışlarına katıldığınız su kuyularının o topraklar için önemini anlatır mısınız? 


Canlıları suya kavuşturmayı tavsiye eden bir dinin ve insanın olduğu her köşeye su taşıyan bir medeniyetin mensuplarıyız. Bu sorumluluğun bilinciyle temiz içme suyuna erişmekte güçlük yaşayan her coğrafyada hayırseverlerimizin destekleriyle su kuyusu ve vakıf çeşmesi açıyoruz. Böylelikle de ecdadımızın bize bıraktığı mirası yaşatmaya gayret ediyoruz. 
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Özellikle Afrika'da milyonlarca insan, -bırakın içmeyi- hiçbirimizin elini dahi yıkamayacağı suyla hayatta kalmaya çalışıyor. Hiç de hijyenik ve sağlıklı olmayan o suları da kilometrelerce yol giderek omuzlarında taşıyarak getiriyorlar O suyla hayata tutunmanın mücadelesini veriyorlar. 


Kurak toprakları temiz içme suyuna kavuşturmak için başlattıSımız “Bir Damla Hayat” adlı projemiz kapsamında 32 ülkede 440 su kuyusu ve vakıf çeşmesi açarak 6 milyondan fazla kişinin istifadesine sunduk. Açtğımız su kuyuları ile bölgede yaşayan insanların tarifi imkânsız mutluluklarına vesile olduk ve olmaya da devam ediyoruz. 


Türkiye Diyanet Vakfının resmi sitesinde bağış yapmak isteyen kişileri şu üç soru karşılamaktadır: “Neden Türkiye Diyanet Vakfı, neden düzenli bağış, neden şimdi?” Bu soruları okuyucularımız için de cevaplandırabilir misiniz? 


Türkiye Diyanet Vakfı sadece ülkemizdeki değil tüm dünyadaki mazlum ve mağdurların, gözü yaşlı anaların, yetimlerin, ihtiyaç sahiplerinin umudu ve kimsesizlerin hamisi konumundadır. Vakfımız gerçekleştirmiş olduğu hayri, sosyal ve insani yardımlarla dünyanın en büyük sivil toplum kuruluşları arasında yer almaktadır. 


Vakfımıza yapılan her bağış eksiksiz bir şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığı için Türkiye Diyanet Vakfı diyoruz. Bağışların düzenli olması mevcut projelerin aksaksız bir şekilde yürümesini ve yeni projeler ortaya koymamızı sağlamaktadır. 
“Şimdi” diyoruz çünkü yarın 


çok geç olabilir. İhtiyaç sahipleri için yapılacak her bir bağış ve onların zamanında yapılması çok kıymetlidir. Çünkü onlar yapılan bu bağışlarla hayata tutunmaya çalışıyor. En zor anlarında ulaştırılmayan yardımların daha sonra çok fazla bir anlamı kalmayabiliyor. m 


Öz Geçmiş 

Ihsan Açık, 1970 yılında İstanbulun Yedikule semtinde doğdu. İlkokulu Yedikule İlkokulunda okuduktan sonra Zeytinburnu İmam Hatip Lisesinde başladığı orta öğrenimini Bursa imam Hatip Lisesinde bitirdi. 
1989 yılında Ordu'ya bağlı Bayadı köyünde imam hatip olarak göreve başlayan Açık, görevini Bursa ili Osmangazi ilçesi Pınarbaşı İzzettin Bey Camii'nde sürdürdü. Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde 1997'de lisansını; o 2003'te de “Türkiye'de Liberal Düşünce ve Din” teziyle yüksek lisansını tamamladı. Kayseri (Haseki) Eğitim Merkezinde eğitimini tamamladıktan sonra 2005 yılında Bursa ilinin Gemlik ilçesine vaiz olarak atanan İhsan Açık, sırasıyla Van Çaldıran, Mardin Nusaybin ilçe müftüsü oldu. 2011-2012 yılları arasında Diyanet İşleri Başkanğı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünde Daire Başkanlığı 
görevini sürdürdü, 2012 — 2018 
yılları arasında Şanlıurfa il müftüsü olarak görevine devam etti. 
2018 yılında Sakarya il müftülügü görevini sürdürürken 2019 
yılında Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti TI. Başkanı seçildi. Diyanet İşleri Başkanlığında Başkanlık Müşaviri olarak görevine devam eden İhsan Açık, evli ve iki çocuk babasıdır. 
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DİB Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü 


iyanet İşleri Başkan-Lığımız, yürüttüğü din hizmetlerinin daha etkin ve toplumun ihtiyaçlarına cevap verebilecek güncellikte olabilmesi için personelinin bilgilerini yenileme ve becerilerini geliştirme çalışmalarına aralıksız devam etmektedir. Bu çalışmaların en önemlilerinden birisi de Dini 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Yüksek İhtisas Merkezlerinde yürütülen hizmet içi eğitim ihtisas kursudur. 


İhtisas kursunun amacı, görevlilerimizin daha iyi yetişmelerini sağlamak, verimliliklerini artrmak, üst görevlere hazırlamak ve dini kaynaklara birebir başvurma yeteneklerini kazandırmaktır. Bu amacı gerçekleş- 





tirmek üzere İstanbul Haseki Eğitim Merkezinde 20 Ocak 
1976 tarihinde ilk kurs açılmış, 
hazırlık bölümü ile sarf ve nahiv derslerine ihtiyaç duyulmaksızın doğrudan Arapça kaynakları çözümlemeye dayalı bir program uygulanmaya başlanmış, eğitim süresi de iki yıl olarak planlanmıştır. 
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1976-1989 yılları arasında ihtiyaçlar ve beklentiler doğrultusunda program değişiklikleri yapılmış, 1988 yılında ihtiyaca binaen Arapça hazırlık eğitimi ile sarf ve nahiv dersleri programa ilave edilmiştir. Buna bağlı 
olarak programın süresinde 24 
ay ile 30 ay gibi güncellemeler olmuştur. Aradan geçen 13 
senenin sonunda, 1989 yılında Konya Selçuk Eğitim Merkezi- nin açılmasıyla ihtisas programı uygulayan merkez sayısı ikiye çıkmıştır. 


1999 yılında Başkanlık yetkilileri ile ilk deta eğitim merkezlerinden temsilcilerin yer aldığı bir komisyon kurulmuş, program “Hazırlık Bölümü” ve “İhtisas Bölümü” olmak üzere yeniden yapılandırılmış, hazırlanan program 15 Ekim 1999 tarih ve 564 
sayılı Başkanlık Onayı ile uygulamaya konulmuştur. Bu programla ihtisas kursunun süresi Üçer 
aylık dönemlerle 9 ay hazırlık, 18 
ay ihtisas olacak şekilde toplam 
27 ay olarak belirlenmiştir. 


2000'li yıllara gelindiğinde ise ihtisas kursu düzenlenen eğitim merkezleri, ihtisas programları, programın amaçları, ihtisas kurslarının yasal altyapısı ve ihtisas merkezlerinin statüsü gibi hususlarda önemli gelişmeler yaşanmıştır. 23.02.2000 tarihinde Erzurum, 30.10.2000 tarihinde Trabzon, 07.10.2002 tarihinde Kayseri, 19.10.2009 tarihinde ise Rize Müftü Yusuf Karali Eğitim Merkezinde ihtisas kursu düzenlenmeye başlanmıştır. 


2007 yılına gelindiğinde ihtisas programında alan, dönem, kredi ve muhteva itibarıyla detaylı bir değişiklik yürürlüğe 


54 diyanet Aylk Dergi | Mart 2021 


konmuştur. Bu programla kurs süresi 9 ay Arapça hazırlık ve 
18 ay ihtisas olmak üzere tatil 
dönemleri hariç 27 ay olarak belirlenmiştir. 


2010 yılında 633 sayılı Diyanet 
İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun'da 6002 
sayılı Kanunla yapılan yeni düzenlemeyle ihtisas eğitiminin yasal altyapısı sağlamlaştırılmıştır. Bu yasal düzenlemeyle taşra teşkilatında doğrudan Başkanlığa bağlı dini yüksek ihtsas merkezi müdürlükleri kurulması karara bağlanmış, dini yüksek ihtisas merkezlerinin iş ve işlemlerini takip etmek ve ihtisas eğitimlerini planlamak üzere Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde Dini Yüksek İhtisas Merkezleri Daire Başkanlığı ihdas edilmiş, ihtisas kurslarının amacı da “en az li- 


ihtisas kursunun amacı, görevlilerimizin daha iyi yetişmelerini sağlamak, verimliliklerini artırmak, üst görevlere hazırlamak ve dini kaynaklara birebir başvurma yeteneklerini kazandırmaktır. 


sans düzeyinde dini yükseköğrenim görmüş olan personelin, Başkanlığın görev alanı ile ilgili konularda hizmet içinde bilgisini artırması ve uzmanlaşması” olarak yenilenmiştir. 


Yeni duruma uyum kapsamında Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzce bir dizi planlı çalışma yapılmış, dini yüksek ihtisas merkezlerindeki eğitim yapısının nasıl olacağı, hangi tür kursların düzenleneceği, kursların süresi, kimlerin katlacağı, mezunlarının hangi kadrolarda istihdam edileceği ve merkezlerin nerelerde kurulacağı, Başkanlığın nitelikli personel ihtiyacı ve bu ihtiyacın dini yüksek ihtisas merkezinde karşılanma süreci gibi konular merkez, taşra ve üniversitelerden alan uzmanlarının da katılımıyla geniş çaplı çalıştaylarda değerlendirilmiştir. 


2011 yılından itibaren hizmet 
içi eğitim merkezi statüsünde olup ihtisas kursu düzenlenen İstanbul Haseki, Konya Selçuk, Erzurum Ömer Nasuhi Bilmen, Kayseri, Trabzon ve Rize Müftü Yusuf Karali Eğitim Merkezleri, Dini Yüksek İhtisas Merkezleri- ne dönüştürülmüştür. 


Kurumun ihtiyaçları, bölgesel konum, fakülte mezunu personel dağılımındaki yoğunluk durumuna göre 2014-2017 yılları arasında yapılan çalışmalarla izmir, Diyarbakır, Kocaeli ve Ankara illerinde Dini Yüksek İhtisas Merkezlerinin açılmasıyla sayı 10'a çıkmış, 2021 yılında Denizli ve Gaziantep H. Ahmet Ziylan Dini Yüksek İhtisas Merkezlerinin kurulmasıyla da Başkanlığımız 12 dini yüksek ihtisas merkezine kavuşmuştur. 


İhtisas kurslarında uygulanan eğitim programları 45 yıllık zaman içerisinde personel yeterlikleri, kurumsal ihtiyaçlar ve toplumun din hizmetleri alanındaki beklentileri dikkate alınarak kuruluşundan bugüne kadar sürekli güncellenmiştir. Bu güncelleme çalışmaları daha çok ders, kitap, kredi ve süre bazlı olsa da aslında kurucu felsetede büyük değişiklik olmamıştır. 


Yürürlükte olan ihtisas eğitimine lisans düzeyinde dini yükseköğrenim mezunu personelimiz arasından yapılan sınavlarla kursiyer alınmakta, hazırlık bölümünde 12 ay 1440 saat süreyle Arapça dil eğitimi yapılmakta, ihtisas kısmında da 21 
ay 2520 saat süreyle; Kur'an-ı Kerim, kelam, tefsir, hadis, fıkih, mezhepler tarihi, tasavvuf, islam düşünce tarihi ve dinler tarihi alanlarında eğitim verilmekte, hazırlık ve ihtisasta toplam 33 ay 3960 saat süreli ders işlenmektedir. 


Bugüne kadar ihtisas kurslarından toplam 3568 personelimiz mezun olmuştur. Başkanlığımızın başta vaiz, eğitim görevlisi ve müftü kadroları olmak üzere merkez teşkilatında üst düzey kadrolarda görev yapan personelimizin büyük bir kısmı ihtisas merkezlerimizden mezun olmuştur. Bu yönüyle ihtisas merkezlerimiz Başkanlığımızın bir anlamda kurmay kadrosunu yetiştiren merkezler olarak değerlendirilebilir. Başkanlığımızın kadın personel istihdamındaki artışla birlikte ihtisas merkezlerimize kadın personelimiz de alınmaya başlamış, şimdiye kadar 127 kadın görevlimiz mezun olmuş, 101 kadın 


kursiyerimiz de hâlen eğitimlerine devam etmektedir. 


İhtisas merkezleri ve mezunlarımızın yeterlilik seviyesi eğitici kadromuzun niteliğiyle doğru orantılıdır. Eğitim merkezlerimizin eğitici kadrosunda görev alabilmek için açılan sınavlara ihtisas kursu mezunu ya da doktorayı bitiren personelimiz müracaat edebilmektedir. İhtisası bitirmeden sadece doktora yeterliliği ile eğitim merkezi eğitici kadrosunda başarılı bir hizmet verebilmek fiilen mümkün görünmemektedir. Eğitim görevliliği ile mukayese edildiğinde şartları daha elverişli bulunan Başkanlığımızın fark- 
|| unvanlarında görev almayıp 
eğitim görevliliği gibi aşk, verimlilik, süreklilik ve fedakârlık gerektiren bir sahada görev yapan eğitim görevlilerimizin kalıcılığını sağlamak için kurumsal imkânlar çerçevesinde yeterli olmasa da birtakım düzenlemeler yapılmıştır. 


Kuruluşundan bugüne kadar ihtisas eğitiminde yapılan bütün bu çalışmalar, atılan bütün adımlar Başkanlığımız yöneticilerinin nitelikli personel arayışının bir sonucu olarak görülmelidir. Başkanlığımız personeli imam hatip lisesi ve ilahiyat/ Islami ilimler fakültesi mezunlarından sınavla ve mevcudun en iyilerinden seçilmekle birlikte ortaya çıkan sonuç ihtisasların kuruluş amacının hâlâ güncelliğini muhafaza ettiğini göstermektedir. Dolayısıyla lise ve lisans eğitiminin kazanım ve yeterlilik düzeyi doğrudan Başkanlığımızın hizmet kalitesini etkilemektedir. Çeşitli platformlarda Başkanlığımızın 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insan gücünü yetiştiren eğitim kurumlarının yöneticileriyle yapılan toplantılarda buna dair talep ve beklentilerimiz sık sık ifade edilmektedir. 


Nitekim öteden beri devam eden bütün bu arayış ve çabaların neticesinde artık bir Diyanet Akademisi kurulması yönünde fikirler olgunlaşmış, yasa taslagi hazırlıkları tamamlanmıştır. 


Elbette değişmeyen tek hakikat din ve dinin kaynaklarıdır. 
Ancak bu hakikati günümüze aktaracak dil ve yöntem arayışı, değişen dünya ve çeşitlenen talepler doğrultusunda her geçen gün eksikliğini daha da hissettrmektedir. Tek bir sorun için belirlenen yöntem günümüzün çok çeşitli ve karmaşık sorunlarını çözüp hizmete yansıtmada yetersiz kalmaktadır. 


Akademi Kanun Taslağı'nın yasalaşmasıyla birlikte alt mevzuatın hazırlanması aşamasında kurucu ilkeler ile amaç ve hedetlerin kurumsal, toplumsal ve güncel ihtiyaçlar düzleminde yeniden belirlenmesi, ihtisas ve yüksek ihtisasın kademelendirilmesi, hizmet içi eğitimin istihdam, kalite ve yeterlilik hedefiyle yeniden yapılandırılması gerekmektedir. 


Kurulacak Diyanet Akademisi- nin daha çok mesleki bir akademi olması yönüyle Başkan-Iğımız din hizmetleri sınıfında istihdam edilecek personelin mesleki bilgi ve beceriyi donanmış, hedetlenen yeterliliği kazanmış, sosyal iletişim becerileri gelişmiş ve kurumsal aidiyet bilinci yükselmiş bir biçimde yetiştirilmesinde önemli bir görev üstlenecektir. m 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ak dinlerin hedefi, 

hidayettir. Hidayet, 

kulu Allah ile tanıştırmak ve O'na ulaştırmaktır. Bu, mümkündür. Onun için hepimiz ayet ve hadislerle marifete, ilahi muhabbete, takarruba (Allah'a yaklaşmaya), O'na kavuşmaya (lika) ve O'nu müşahedeye yani ihsan hâline davet ediliyoruz. Müşahede, ruhla dünyada iken miracın bir numunesini yaşamaktır. Bu yazımızda bunun usulünü tespit etmeye ve örneklerini paylaşmaya çalışacağız. 


Allah'tan geldik Allah'a gidiyoruz. Kâinat insan için insan ise Allaha dostluk ve kulluk için yaratılmıştır. O bize şah damarımızdan daha yakın iken biz O'ndan niçin ayrı, uzak ve gafil kaldık ki! Aslında her nefeste yüce Rahman'la birlikteyiz; O'nsuz bir nefes almıyoruz, alamayız. Her nefis, Rahmani nefese, ilahi feyiz ve rahmete yönelse, bu uğurda aşkla bir adım atsa bir arayışa girse, karşılığını fazlasıyla bulacaktır. Şu kutsi hadis müminleri cezbedecek müjdeler içermektedir. Allah Teâlâ buyurur ki: “Kulum bana (kalbi ve salih amelleriyle) bir karış yaklaşırsa ben de ona (rahmetimle) bir zira (dirsekle parmak 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ucu arası mesafe) yaklaşırım. 
Kulum bana bir zira yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. 
Kulum bana yürüyerek gelirse ben ona (rahmetimle) koşarak gelirim.” (Buhari, Tevhid, 15; Müslim, Zikir, 19,21) 


Nakşi büyüklerinden Hâce Ubeydullah Ahrâr der ki: “İki çeşit miraç vardır. Biri manevi, diğeri ise şeklidir. Manevi miraç da iki türlüdür. İlki kötü sıfatlardan güzel sıfatlara geçmektir. İkincisi masivayı (Allah'tan sayri bütün varlıkları kalben) terk edip Hakk'a yönelmektir.” 
(Şeyh Safi, Reşehât, s. 521, Semerkand, İstanbul 2005.) 


Yüce Allah'a gitmek, ayakla de-Sil güzel ahlakla olur. O'na yaklaşmak kalıpla değil kalple gerçekleşir. Bu yolda aşılacak şey, dağ tepe gibi engebeler değil nefsin engelleridir. Uzakta olan yüce Allah değil, kuldur. Allah'a yaklaşmak için benliğini aşmak, kötü ahlaklardan uzaklaşmak, kalbi örten zulmet perdelerini geçmek gerekiyor. Bütün bu işlemlere manevi temizlik, terbiye, seyrüsülük, ruhi eğitim ve mücahede deniliyor. Ayette “Bizim uğrumuzda mücahede edenleri elbette (bize gelen) yollarımıza ulaştırırız. Şüphesiz 





Allah, muhsinlerle beraberdir.” 
(Ankebut, 29/69.) buyrulmuştur. 


Muhsinin iki manası öne çıkar: 
1. Devamlı iyilik yapan ve halka ihsanda bulunan, 2. İhsan hâline ulaşan. Meşhur hadiste ihsan hâli şöyle tarif edilir: “İhsan Allah'ı görüyormuş gibi O'na kulluk etmendir. Sen O'nu görmesen de O seni görmektedir.” 
(Buhari, İman, 37.) 


Allah'a ulaşmak isteyen herkesin vazgeçilmez rehberi, Kitabullah ve Resulüllah'tır (s.a.s). 
Kitabullah, hadiste belirtildiği gibi gökten yere uzatılmış bir ucu Rabbimizde bir ucu bizde olan, kendisine yapışanı hiç yanıltmadan ve sapıtmadan Allah'a ulaştıran, (İbn Ebi Şeybe, el-Musannef, 10/481; Taberâni, el-Ke- bir, nr. 2681; Ahmed, Müsned, 3/18; Süyüti, ed-Dürrü'l-Mensür, 2/285.) en 


doğru yola sevk eden, iman ve amel edenlere cenneti ve cemali müjdeleyen, nurlu ve kutlu Kur'an'dır. (İsra, 17/9.) 


Resulüllah (s.a.s), Allah yolunun en canlı şahidi, en güvenilir rehberi, en sağlam delili ve en güvenilir terakki sebebidir; Cenab-ı Hakk'ı tanımada, O'na yakınlaşmada, rızasına ve dostluğuna vuslatta yani maneviyat âlemine yükselmede bütün 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insanlığa biricik örnektir. Büyük veli Cüneyd-i Bağdadi, bu gerçeği şöyle dile getirir: “Hz. 
Peygamber'in (s.a.s.) izini takip etmekten başka Allah'a giden bütün yollar halka kapalıdır.” 
(Kuşeyri, Kuşeyri Risalesi (trc. Dilaver Selvi), Semerkand Yay., 2017, s. 112.) 


el-Munkız'da 


imam Gazali, 
“Ruhlar için yeryüzünde Hz. 
Peygamber'in (s.a.s.) nurundan başka aydınlanacak hiçbir 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ışık kaynağı yoktur.” tespitini yaparken Abdülgani Nablusi, “Kemal ehlinin müşahedeleri ancak Muhammedi nübüwetin mişkatından olur.” (Abdülğani Nablusi, ve'l-Küşüfâtü'l-Gaybiyye (Lemetu'l-Ber- ki'n-Necdi Şerhu Tecelliyâti Mahmud Efendi) (tahk. Âsım İbrahim el-Keyyâli), Beyrut, 2013, s. 170.) der. 


Şerhu't-Tecelliyati'l-İlahiyye 


Değişik milletlerde ve dinlerde “mistisizm” adı altında sonsuz güç sahibine ulaşmaya, ölümsüzlüğe adım atmaya, gayb ve sır alemine yükselmeye, bitmeyen bir mutluluğu elde etmeye çalışan pek çok kimse olmuştur fakat usule uymadıkları için Hakk'a vusul gerçekleşmemiş, çektikleri çileler hazır cezaya dönüşmüş, hayalleri hasret ve hüsranla sonuçlanmıştır. 
Imam Rabbani'nin belirttiği gibi Resulüllah'ın sünnetine tabi olunmaksızın yapılan riyazet ve mücahedelerin hiçbir kıymeti yoktur. Zira Hindu guruları ve Brahmanları ile Yunan feylesofları (ve diğer mistikler) nefsin hakimiyetinden kurtulup ruhlarıyla gayb âleminin sırlarına ulaşmak için pek çok riyazetler yaptıkları hâlde, bu onların yoldan çıkmışlıklarını ve pişmanlıklarını artırmaktan öte bir işe yaramamıştır. (İmam Rabbani, Mektübât-Rabbanı, 
2009, 1/724, 221. Mektup.) 


İstanbul: Semerkand 


“Allah'ım, beni huzuruna ehil kıldığın kimselerden yap.” diye dua eden birine, ariflerden Ali Havwvas'ın yaptığı şu uyarı herkes için geçerlidir: “Yüce Allah sana habibi Hz. Muhammed (s.a.s.) ile hangi amelleri yüklemiş ise sen onlarla meşgul ol. 
Onun öğrettiği gibi geceleri na-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Yüce Allah'a gitmek, ayakla değil güzel ahlakla olur. O'na yaklaşmak kalıpla değil kalple gerçekleşir. Bu yolda aşılacak şey, dağ tepe 

sibi engebeler değil nefsin engelleridir. 


maz kıl, gündüzleri oruç tut, Allah Teâlâ'nın haram kıldığı şeylerden uzak dur (edeple süslen, manevi kirlerden temizlen). 
Böyle yaparsan yüce Allah'ın huzurunda kabul gören kullardan olursun. Bu şekilde hak yoluna girmeden, ilahi huzurda kabul görmek isteyen kimse, boş bir hayal peşindedir.” (Abdülvehhab Şa'râni, Letâifü'l-Minen, Dımaşk, 2004, s. 626). 


Şimdi ruhların miracına, yüce Allah ile buluşmasına ve huzur hâlini elde etmesine vasıta olan bazı amelleri hatırlatalım: Manevi miraçta birinci adım niyettir. Niyet, gönülle olur. Niyet kalbin bütün himmetini, gayretini ve sevgisini bir hedete yöneltmesidir. Arifler “Samimiyetle Allah'a yönelen bir kalp için yerler, gökler, arş, kürsi, perde olmaz, onun için tek perde gaflet içinde kalmış nefsidir.” derler. Hz. İbrahim (a.s.) gibi “Ben 


Rabbime gidiyorum; O bana bir yol gösterecektir.” (Saffat, 37/99.) 
diyen ve manevi hicretini sırf Allah için yapan kimse Allah'a ulaşır. Bütün derdi dünyası ve hevası olan kimse de onlarla baş başa kalır. (Niyet hadisi için bk. 
Buhari, İman, 41; Ebu Davud, Talak, 11; Tirmizi, Cihad, 16; Nesâi, Tahâret, 59.) 


Hz. Mevlana (k.s.) der ki: “İster yavaş gitsin ister acele koşsun arayan elbette aradığını bulur. 
Ey Hak yoluna düşen kişi, istegine iki elinle sarıl! Çünkü istek, iyi bir kılavuzdur. Topal da olsan sakat da olsan edebini bilmesen bile yine O'nun yolunda ol. 
O'na doğru sürün. O'nu yani Allah'ı ara. Bazen söz söyleyerek bazen susarak bazen koklayarak her taraftan o hakikat padişahının feyiz kokusunu almaya çalış.” (Şefik Can, Mesnevi Tercümesi, İstanbul, 2002, 3/78-79.) 


Kenan Rifai'nin tecrübeyle dediği gibi “Yaratılıştan bu yana Allah'ı bilmenin, Hakk'a ermenin ve hakikate varmanın tek yolu aşk yoludur, irfan yoludur, bir kelimeyle gönül yoludur.” 
(Kenan Rifâi, Şerhli Mesnevi-i Şerif, Kubbealtı Neşriyat, 1017, 9. baskı, s. 80.) 
Esasen din, baştan sona ilahi aşkı tatmaktan ve onun içinde yaşamaktan ibarettir. 


Ruhlarımızın Rabbimizle buluşma anlarından biri namazdır. 
Namaz müminin miracıdır. Peysamberimiz (s.a.s.), “Namaz nurdur.” (Müslim, Teharât, 1 nr. 223; İbn Mace, nr. 280.) buyurmuş, kulun Allah'a en yakın olduğu anın secde hâli olduğunu haber vermiştir. (Müslim, Salat, 42.) Namazda yüzün kıblesi Kabe, gönlün kıblesi Yüce Rahman'dır. Namaz, bizim aynamızıdır; gönlümüzün 


kime asik, neye sarmasik oldugunu namazla anlarız. Namazda bütün zikir çeşitleri, dua ve yalvarışlar mevcuttur. Namaz, bize miraç hediyesidir. Tahiyyatta bunu yâd ederiz. Allah tarafından Hz. Muhammed'e (s.a.s.) verilen selamı, onun peygamber kardeşleriyle ve salih kullarla nasıl paylaştığını dile getirdiğimizde o salihlerden biri olmaya niyet edelim. Ayrıca ondaki dostlara vefayı görmeye ve yaşatmaya çalışalım. 


Ruhlarımızın Rabbimizle diğer bir buluşma anı zikirdir: “Beni zikrediniz ki ben de sizi zikredeyim.” (Bakara, 2/152.) ayeti ile “Kulum beni zikrettiği zaman ben onunla beraberim.” (Buhari, Tevhid, 15.) hadisi Hak ile vuslatı isteyenlere yeter. Dua ve yakarışlar da zikre dâhildir. 


Ruhlarımızın Rabbimizle diğer bir buluşma anı Kur'an okumaktır. Hadiste “Siz, Allah'tan selen Kur'an'dan daha faziletli bir şeyle Allah'a dönemezsiniz yani ulaşamazsınız.” (Tirmizi, Fedaili'-Kur'an, 17.) buyrulur. Bir arif der ki: “Yüce Allah'ın benimle konuşmasını istersem Kur'an okurum, ben Rabbimle konuşmak istediğimde ise namaz kılarım.” 


Ruhlarımızın Rabbimizle diğer bir buluşma anı, Kur'an ve kâinat ayetleri üzerinde uyanık bir kalple tefekkür etmektir. Tefekkür, “Her nereye yönelseniz Allah'ın zatı oradadır.” (Bakara, 2/115.) ayetinin sırrına ulaşmaktir, gönül gözüyle her yerde, her işte, her varlıkta O'nun tecellilerini görmek, sanatını seyretmek, hikmetini tanımanın hazzina ermek, O'na hayran olup “Sübhânallah, el-namdü lillah, 


lâ havle velâ kuvvete illa billah, mâşâallah” diyerek zatını yüceltmektir. Dünyanın fani, Mevla'nın baki olduğunu idrak ettiren bir tefekkür, gaflet içinde taklitle yapılan nice ibadetten hayırlıdır. Şu hadis bunu ifade ediyor: “(Kalbi Hakk'a bağlayan) bir saatlik tefekkür, (içinde tefekkür ve kalp uyanıklığı bulunmadan yapılan) altmış yıllık ibadetten daha hayırlıdır.” (ibnu Hıbbân, Kitâbü'l-Azame, nr. 73.) 


Kulu Allah sevgisine ve rızasına en kolay ulaştıran amellerden bazısı şunlardır: Sevdiğini Allah için sevmek, gönül yapmak, özellikle mahzunları ve fakirleri sevindirmek, insan hayvan ayrımı yapmadan her canlıya hizmet etmek, her mümine karşı gönlü temiz tutmak ve ona samimiyetle davranmak, tevazu ve alçak gönüllülük. Şu dörtlük, anlayana çok şey söyler: “Yunus der ki ey Hâce/ İstersen var bin hacca/ Hepisinden iyice/ Bir gönüle girmektir.” 


Kısaca dinimizce bizden istenen bütün taatlarda, farz veya fazilet bütün amellerde yüce Allah'ın rızası, sevgisi, özel yakınlığı ve hususi rahmeti vardır. 
Ancak bunların içinde kulu Allah'a en fazla yaklaştıran ameller farzlardır. Bunu şu kutsi hadisten anlıyoruz: “Allah Teâlâ buyurur ki: Bir kulum, kendisine farz kıldığım şeylerden daha sevgili bir şeyle bana yaklaşmaz. Kulum nafile ibadetleriyle de bana devamlı yaklaşır. Nihayet onu severim. Kulumu sevince, onun gören gözü, işiten kulağı, tutan eli, yürüyen ayağı olurum.” (Buhari, Rikak, 38.) 
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İşte marifetin, mücahedenin ve müşahedenin meyvesi budur. Bunun için kalbin, bütün manevi kirlerden arınıp uyanması, nurlanması ve selim hâle gelmesi istenir. Kalp, dünyada veya ahirette temizlenmeden cennete giriş gerçekleşmez. Bu temizlik ya aşk ile ya da ateşle olur. Kalbi aşk ve gözyaşı ile temizlemek varken işi ateşe bırakmak akıl kârı değildir. 


İbn Ataullah İskenderi “Hikem” adlı eserinde der ki: “İçinde varlıkların suretleri (şekil ve sevgileri) yerleşmiş bir kalp, nasıl parlayıp ışık verir? Şehvetlerine bağlanıp kalmış biri, yüce Allah'a nasıl gidebilir? Gaflet kirlerinden arınmayan kimse, Allah'ın huzuruna girmeyi nasıl umabilir? Günah ve kusurlarından tövbe etmeyen kimse, ince sırları anlamayı nasıl bekler? 
Sen, nefsinin kötü alışkanlıklarını terk etmemişken, senin için harikulade olaylar nasıl gerçekleşir? Çoğu kere sana nurlar gelir de kalbini dünyevi şeylerle dolu görüp geldiği yere geri döner. Kalbini ağyardan boşalt ki Allah onu marifet ve sırlarla doldursun.” 


Ariflerden Şemseddin Sivasi, konumuzu iki beyitte şöyle özetler: 


“Vasıl olmaz Hakka kimse cümleden dur (uzak) olmadan 


Kenz açılmaz şol gönülden ta ki pür nur olmadan 


Sür çıkar ağyarı dilden (gönülden) ta tecelli ede Hak 


Padişah konmaz saraya hane ma'mur olmadan” m 


diyanet Aylık Dergi | Mart 2021 59 


——e ALLAH'IN ELÇİLERİ 


SABRIN PEYGAMBERİ: 





Prof. Dr. Adem APAK 


Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 


8 
nsanoğlu bir tezatlar dünyasında yaşamaktadır. 
İyiliğe karşı kötülük, güzelliğe karşı çirkinlik, doğruya karşı yanlışlık, ahlaka karşı ahlaksızlık, sağlığa karşılık hastalik bahsettiğimiz tezatlar zincirinin sadece birkaç halkasıdır. 
Dünyada sik sık karşılaşılan tezatlardan biri de sevinç/mut- luluk ve keder/hüzün ikilemidir. Yaşanan olumsuzluklar sebebiyle dünya hayatını zindan eden acı ve umitsizliklerin tek ilacı ise sabırdır. Haddizatinda gözyaşlarının bollaştığı, hastalıkların fazlalaştığı, hüsranların çoğaldığı felaket, acı ve ıstırabın peş peşe geldiği dünyamız- da sabır insanlar için sığınılacak yegâne limandır. 


Sıkıntı ve üzüntüler geldiğinde sabırlı olmak ve Allah'a güvenmek esas olmalıdır. Allah'a teslim olmuş ve onun rahmetine inanmış bir insan bunalıma ve ümitsizliğe düşmez. Zira inanmaktadır ki her şey Allah'ın gözetimi ve kontrolü altındadır. 
Diğer taraftan başına bir musibet geldiğinde Müslümanın nasıl davranması gerektiği de Kur'an'da açıkça ortaya konulmuştur: “Andolsun ki sizi biraz korku ve açlık; mallardan, canlardan ve ürünlerden biraz azaltma ile deneriz. Sabredenleri müjdele! O sabredenler, kendilerine bir bela geldiği zaman: ‘Biz Allah'ın kullarıyız ve biz O'na döneceğiz. derler. İşte Rablerinden bağışlamalar ve rahmet hep onlaradır. Ve doğru yolu bulanlar da onlardır.” (Bakara, 2/155-157.) 


Allah Resulü (s.a.s.) de bu hususta Müslümanın nasıl tavır alması gerektiğine işaret eder: “Başına bir musibet gelen Müslüman, Allah'ın emrettiği şekilde 'Biz Allah'ınız ve O'na döneceğiz. Allah'ım başıma gelen musibetin ecrini ver, bana bunun arkasından hayırlısını ihsan et. derse, Allah ona hayırlısını ihsan eder.” (Müslim, Cenaiz, 3.) 
Allah Resulü (s.a.s.) bu bahiste ayrıca Şöyle buyurmuştur: “Allah buyurur ki dünyada sevdigi bir dostunu aldığım zaman, (sabredip) ecrini Allah'tan bekleyen mümin kulumun katımdaki karşılığı cennettir.” (Buhari, Rikak, 6.) 


Sıkıntılarla dolu dünya ile baş edebilmek için sabır, Allah'ın kullarına bahşettiği en hayırlı nimetlerden birisidir. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.) “İnsa- na sabırdan daha güzel ve daha hayırlı nimet verilmemiştir.” 
(Müslim, Zekât, 124.) sözleriyle bu gerçeğe işaret eder. Allah Re- 





sulü (s.a.s.) bu konuda başka müjdeler de vermiştir: “Müminin durumu gıpta ve hayranlığa değer. Çünkü her hâli kendisi için bir hayır sebebidir. Böylesi bir özellik sadece mümine mahsustur. Sevinecek olsa şükreder; bu onun için hayır olur. 
Başına bir bela gelecek olsa sabreder; bu da onun için hayır olur.” (Müslim, Zühd, 64.) 


Başta peygamberler olmak üzere hiçbir insan hayatı boyunca Zorluk, sıkıntı ve sabır imtihanından azade olmamıştır. 
Sabır konusunda Allah'ın kullarına örnek gösterdiği elçisi ise Hz. Eyyüb'dur. Adı İbranice'de “Sabırla hastalığa katlanmak.” 
Arapçada ise “tevbe etmek” anlamına gelir. (Ömer Faruk Harman, Eyyüb, DİA, XII, 16.) 


Kur'an-ı Kerim'de Nisa suresinde Hz. Eyyüb'a vahiy gönderildiği, Enam suresinde ise kendisinin hidayete erdirildiği bildirilir. “Biz Nuh'a ve ondan sonraki peygamberlere vahyettgimiz gibi sana da vahyettik. 
Ve (nitekim) İbrahim'e, İsma- ile, İshak'a, Yakub'a, esbâta (torunlara), İsa'ya, Eyyüb'e, Yunus'a, Harun'a ve Süleyman'a vahyettik. Davud'a da Zebur'u verdik.” (Nisa, 4/163), “Biz ona Ís- hak ve (İshak'ın oğlu) Yakub'u 


da armağan ettik; hepsini de doğru yola ilettik. Daha önce de Nuh'u ve onun soyundan Davud'u, Süleyman'ı, Eyyüb'u, Yusufu, Musa'yı ve Harun'u doğru yola iletmiştik; biz iyi davrananları işte böyle mükâfatlandırıriz.” (Enam, 6/84.) 


Diğer bir ayette onun Allah'ın ikramına ve sağlığına kavuşmasına işaret edilmiştir: “Eyyüb Rabbine 'Bu dert bana dokundu, sen merhametlilerin en merhametlisisin. diye niyaz etmiş, bunun üzerine Allah da onun duasını kabul ederek başına gelen felâketi kaldırmış, kendi tarafından bir rahmet ve ibadet edenler için bir ibret olmak üzere ona ailesini ve onlarla beraber bir mislini vermiştir.” 
(Enbiya, 21/83-84.) 


Tefsirlere göre Hz. Eyyüb, varlıklı ve aile efradı geniş bir zat idi. Fakat evinin yıkılması sonucu aile fertlerinin çoğu öldü. 
Malı mülkü elinden gitti. On yıldan fazla süren ağır bir bedeni hastalığa müptela oldu. Bütün bu felaketlere rağmen, hâlinden şikâyet eder duruma düşmemek ve takdire rızada sebat etmek için durumunu Cenab-ı Hakk'a arz ederek O'ndan sıhhat ve afiyet istemekten çekiniyordu. Nihayet eşinin ricası üzerine ancak yukarıdaki ayette ifade buyurulan sözlerle niyaz- da bulunmakla yetindi. 


Allah sabır konusunda da Hz. 
Eyyüb'u Allah Resulüne (s.a.s.) 
hitaben bütün insanlara örnek olarak sunmuştur: “Kulumuz Eyyûb’u da an. O Rabbine 'Şey- tan gerçekten bana bir yorgunluk ve eziyet verdi. diye seslenmişti. Ayağını -yere- vur! İşte yıkanılacak ve içilecek soğuk 


bir su -dedik-. Bizden bir rahmet ve aklıselim sahiplerine bir ibret olmak üzere ona hem ailesini hem de onlarla beraber bir mislini armağan ettik. Eline bir demet buğday sapı al, onunla -bir hatasından dolayı dövme- ye yemin ettiğin karına- vur da yeminini yerine getir -dedik-. 
Gerçekten biz onu sabreden bir kul bulmuştuk. Ne güzel kuldu o! Daima Allah'a yönelirdi.” (Sad, 38/41-44.) Rivayete göre Hz. Eyyüb hanımının bir hatasından ötürü sıhhate kavuşunca ona yüz değnek vurmaya yemin etmişti. Hâlbuki karısının ona karşı hizmetleri, fedakârlıkları büyüktü. Onun için ayette de zikredildiği gibi Cenab-ı Hak, yüz tane ekin sapından oluşan bir demetle bir kere vurulmasını kâfi görmüştü. 


Allah Resulü (s.a.s.) de yaşadığı dönemde sabrın en güzel örneklerini sunmuştur: Tebliğin Mekke döneminde Müslümanlara düşmanlarına karşı silahlı mücadele izni verilmemiş olması, onların zulme uğramış kardeşlerini kurtarma ve hadiselere fiilen müdahil olma isteklerini engellemiştir. Nitekim hem Hz. Peygamber (s.a.s.) 
hem de diğer Müslümanlar, Ebu Cehil tarafından işkenceye tabi tutulan ve öldürülen Yâsir ve Sümeyye için dua edip sabır dilemekten başka bir şey yapamamışlardır. (Buhari, Tefsiru'l-Kur'an, 21.) 


Görüldüğü gibi müşrik saldırılarına karşı gerek Hz. Peysamber'in (s.a.s.), gerekse ilk Müslümanların yapabildikleri şey onların mağduriyetlerine karşı sabretmek olmuştur. Kur'an'da da bu hususa açık işaret vardır: “Andolsun, onların söyledikleri 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şeylerden dolayı göğsünün daraldığını biliyoruz.” (Hicr, 15/97., “Sabret! Senin sabrın ancak Allah'ın yardımı iledir. Onlardan yana üzülme. Tuzak kurmalarından dolayı da sıkıntıya düşme.” (Nahl, 16/127), “Rabbinin hükmüne sabret. Çünkü sen gözlerimizin önündesin, kalktıgında Rabbini hamd ile tespih et.” (Tur, 52/48) 


Yukarıda gerek Hz. Eyyüb gerekse Hz. Peygamber (s.a.s.) ile ilgili zikredilen ayet ve hadislerde tavsiye edilen sabır, bir musibete katlanmak, tahammül etmek, başa gelene karşı ümitsizliğe düşmeden sükünetle beklemektir. Yoksa yapılan haksızlıklara süküt etmek, her kötülüğe seyirci kalmak, zillete boyun eğmek, batıla ve fenalığa teslim olmak sabır değil, mesuliyetten kaçmaktır, yaratılış gayesi hilafına yönelmedir. Zira sabır, geri çekilme ve pasif bir davranış değildir. Sabır, hareket alanının en kısıtlı olduğu zaman dahi, direnmek, sıkıntılardan kurtulma çareleri aramak, çözüm bulmaya çalışmaktır. 


Allah'ın insana teklif ettiği bütün ibadetler, bunun yanında karşılaştığı musibetler, dünyevi sıkıntıların hepsi bir imtihan gereğidir. Bu imtihanı geçmenin en güzel yolu ise sabırdır. Sabır, insanı her türlü sıkıntılardan koruyan bir kalkandır. İnsan, hem sıkıntılardan kurtulmak hem de imtihanı başarmak istiyorsa sabır sığınağına sarılmalı ve bu konuda gayret sari etmelidir. 
Zira Hz. Peygamber (s.a.s.), “Bir kimse sabretmek isterse Allah ona sabır ihsan eder.” (Ahmed b. Hanbel, Müsned, V, 437), “Sabır; ışıktır, aydınlıktır.” buyurur. (Tir- 


mizi, Deavat, 85.) m 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İSTİKLAL 
ŞAİRİMİZİN 


VATAN 
SEVGİSİ 


| Musa TEKTAŞ 


üyük dava ve mücadele adamlarının en belirgin özelliği, hayatı bütün cephesiyle kavrayan bir utuk göstermeleridir. Mehmet Akif Ersoy da bu adamlardan biridir. Vatan ve insan tutkusu, onu, ideali realite- nin önüne almaya zorlamış ve kendini ıstırapla dolu bir isyan çığlığı içinde bulmuştur. Bunu yaparken de istediği tek şey daha ilerilere gitmek ve diğer ülkelerden geri kalmamaktır. 


Akif, vatanı sadece bir toprak parçası olarak görmez, bütün mukaddes değerlerimizin temsil edildiği, milli varlığımızın hayatiyetinin devam ettiği, şanlı geçmişimizin ve kutlu gelecegimizin sembolü olarak kabul eder. 


Şühedalar yurdu aziz vatanın bazı gölgelerce işsal edilmiş olması bütün vatanseverler sibi Mehmet Akif'i de Anadolu 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yollarına düşürmüş, milli mücadeleye teşvik etmiştir. Bu 
sebepledir ki şairimiz 1920 
yılından itibaren bütün mesaisini milli mücadele hareketine hasretmiş, il il dolaşmıştır. Kurtuluş Savaşı günlerinde kalbi vatan için atan ve Anadolu'da bulunan Akif, Ekim 1920 tarihinde “Üsküdar-Âlemdağı”ndan hareketle deniz yoluyla 
İnebolu'ya vasıl olmuştur. 19 
Ekim 1920 tarihinde Kastamonu Nasrullah Camii'nde vermiş olduğu meşhur vaazı vatanın birliği için çok büyük bir önem arz etmektedir. 


Bu vaazında Akif, devletimizin düştüğü durumları açıkça izah etmiş, Sevr Anlaşması'nın devleti yok saymak gibi bir anlama geldiğini, yapılacak tek şeyin medeniyet maskesi altına gizlenmiş olan Batı sömürgecilerinin karşısına inançla silahlanarak dikilmek olduğunu 





söylemiştir. Bu savunmanın gerekliğini heyecanlı bir şekilde dinleyenlere zaman zaman şiirsel bir dille anlatmıştır. Bu vaazın metni, o günlerde Ankara'da basımı yapılan “Sebilü'r-Reşat” mecmuasında yayımlanmış ve yurdun en ücra köşesine kadar ulaşmıştır. Komutanlar, küçük risaleler olarak askerlere ve halka dağıtımını yapmış, birçok caminin minberinde ve kürsülerinde yeniden, hem de birkaç kez okutulmuştur. 


Akif şöyle diyor: “Mademki vatanın müdafaası farz-ı ayndır, bu farzın mütevakkıt olduğu esbabı elde etmek farzdır. O hâlde onların kuvvet namına neleri varsa hepsini elde etmek için çalışmak hepimize farz-ı ayndır.” (Mehmet Akif Ersoy, Tefsir Yazıları ve Vaazlar, (haz: M. Ertuğrul Düzdağ) Ankara, 2012, DİB Yayınları.) 


Kurtuluş mücadelesinde milli birlik ruhunun dirilişinde, hal- 


kin askerlerle birlikte hareket etmesinde ve gönüllerin butünleşmesinde Akif'in vatan hissiyatı dolu vaazları ve şiirleri önemli rol oynamıştır. 


Akif, vatan, millet ve inanmış olduğu kutsal değerler için bütün varlığıyla kendini teda edebilecek bir dava adamıdır. 
Muhakkak ki Akif'in aksiyon tarafı, vatan, millet, din, diyanet gibi hususlarda en üst seviyeye çıkar. 


İstiklal oMarşı'nın tamamına baktığımızda aziz vatan topragının kutsallık destanının hürriyet sedasıyla dile getirildiği görülür: 

“Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; 


Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. 


O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; 


O benimdir, o benim milletimindir ancak.” 


Akif, aziz Türk milletini cesaretlendirmek gayesiyle bir duygu hareketi maksadıyla şiire korkma lafzıyla başlangıç yapar. 
Adeta “La tahzen” ifadesindeki sırları kulaklara fısıldar. Bayrak kutlu bir değer olarak milletin istiklalinin ve istikbaldeki bagımsızlığının sembolü olarak zikredilir. Bayrağın yere düşmesi Türk milletinin istiklalini kaybetmesi anlamına gelecektir. Akif, vatan topraklarında tek bir ocak kalana değin bu aziz yurdu savunacağımızı ifade eder. O hâlde bu topraklar- da tek bir Türk vatandaşı bile kalsa, o Son nefesini verinceye kadar, Türk istiklali için savaşacaktır. Şanlı Türk bayrağının ay yıldızı semalardan inmeye- 


cektir. Çünkü bayrağımız Türk milletinin hürriyet abidesidir. 
Bayrağımızın kaderi, milletimizin kaderi demektir. Bayrak dalgalandıkça hürriyetimizi elimizden hiç kimse alamayacaktır. Türk milletinin bütün fertleri şehit olmadıkça vatanın bağımsızlığının sembolü olan bayrağımız inmeyecektir. (Ebülfez Amanoğlu “Mehmet Akif'in Milli Mücadele Dönemindeki Edebi Faaliyetleri Üzerine Bir İnceleme”, (Ed. Gökay Yıldız, M. Zeki Yıldırım, Şevkiye Kazan, Hülya Yazıcı Okuyan), I. Uluslararası Mehmet Akif Ersoy Sempozyumu (19-21 Kasım 2008), C.1, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Yayınları, Ankara, 2009, s.183-186.) 
Yine İstiklal Marşı'nın bir başka dörtlüğü aynı hakikati haykırmaktadır: 


Akif, vatan, millet ve inanmış olduğu kutsal değerler için bütün varlığıyla kendini feda edebilecek bir dava adamıdır. 
Muhakkak ki 
Akif'in aksiyon tarafı, vatan, millet, din, diyanet gibi hususlarda en üst seviyeye çıkar. 
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“Bastığın yerleri toprak" diyerek geçme, tanı: 

Düşün altında binlerce kefensiz yatanı. 


Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı: 


Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı.” 


Bu dörtlükte de Türk ordusu- nun, vatanı kutsal yapan değerler hususunda dikkat etmesi gerekenler işaret ediliyor. Vatan derken, onu koruma mücadelesi için yapılan fedakârlıklar, verilen şehitler, toprağın altında yatan şahitler göz önüne getirilmelidir. Vatan sıradan bir toprak değil, şehadete ermiş atalarımızın kanlarıyla suladığı, onların bize kutsal emanetidir. 
Vatan için can vermenin kutsiyetini ifade eden Akif, vatansız kalmaktansa ölmeyi hatta her şeyini kaybetmeyi yeğler: 


“Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki teda? 


Şüheda fışkıracak toprağı sıksan, şüheda! 


Canı, cananı, bütün varımı alsın da Hüda, 


Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.” 


Cennete benzeyen yurdumuz bizim için çok kıymetlidir. Şehitlerin ruhları cennete gittiğine göre, biz her karışında şüheda kanı olan toprakların yani cennetin üzerinde yaşıyoruz. İnsan vatanı için sevdiklerini, ailesini, malını mülkünü her şeyini kaybeder ama vatanını kazanırsa hür ve kutsalını korumuş insan olarak hayatını devam ettirir. 
Akif'in “Cenab-ı Allah bu aziz millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın ve vatansız bırakmasın.” sözü tüm yaşanılanların özeti gibidir. m 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ütüphaneler geçmişin kültür birikimini, medeniyet mirasını günümüze taşıyan ve geleceğe taşıyacak olan kurumlardır. Kütuphane, bireyin ve toplumun bilgiye olan ihtiyacını, erişimini karşılamaya yönelik bilgi kaynaklarını, belirlenmiş usullerle düzenleyen, onlardan yararlanılması için kültüre ve topluma hizmet veren önemli bir müessesedir. Kütüphaneler kültür mirası bilgi kaynaklarıni, bu bağlamdaki materyalleri muhafaza etme, araştırmacı ve okuyucuların hizmetine sunma misyonunu üstlenmiştir. Mart ayının son pazartesi günü kutlanan Kütüphaneler Haftası münasebetiyle bu yazımızda geçmişten bugüne kütüphaneleri ele aldık. 





Kütüphaneler, yazının bulunması ve kayıtlı bilginin oluşma- ya başlamasıyla birlikte tarihî ve toplumsal bir ihtiyaç, bir zorunluluk sonucu ortaya çıkmış ve kurumsallaşmıştır. Bu kurumun temel işlevi ise üretilen bilgiyi kayıt altına alıp kamuya, araştırmacı ve okuyuculara açık hâlde erişilebilir duruma getirmek ve kayıtlı bilgiyi gelecek nesillere aktarmaktır. Dolayısıyla kütüphanelerin medeniyetlerin şekillenmesinde güçlü tesirleri olmuştur. 


Kütüphanelerin tarihi, medeniyet ve kültür tarihi kadar eskidir denilebilir. İnsanlar yazıyı kullanmaları ile birlikte dönemleri- ne ait bilgileri, anlaşmaları, toplumsal kuralları her dönemin imkânları çerçevesinde papirüs bitkisine, deri üzerine, ağaçlara, kil tabletlere yazmışlar, çoğaltmışlar ve uygun mekânlarda muhafaza etmişlerdir. 
Yazılı materyallerin korunması zorunluluğu kütüphanelerin teşekkülünü ve kurumsallaşmasını zorunlu kılmış, kütüphanelerin tarihi seyri de bu şekilde başlamıştır. 


Tarihte tespit edilebilen en eski kütüphane Asur Krallığı'na başkentlik yapan Nineva'da (Ninova), Kral Asurbanipal Sardanapal döneminde (M.Ö. 667-626) kurulmuştur. (Birsel Küçüksipahioğlu, Ninevâ, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, TDV Yayınları, Ankara, 2007, c. 33: 136-137) Tarihte en büyük kütüphane olarak bilinen İskenderiye Kütüphanesi ise M.Ö. III. yüzyılda inşa edilmiştir. Kütüphanedeki kitap sayıları hakkında farklı kaynaklarda 200.000 ile 700.000'e kadar çeşitli sayılar geçmektedir. O dönemlerde kitaplar kütüphanelerde papirus tomarları hâlinde muhafaza edilmekteydi. 
(Adnan Ötüken, Bibliyotekçinin El Kitabı, Milli Eğitim Basımevi, Ankara, 1947, s. 14.) 
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İslam medeniyetinde kütüphaneler 


islam medeniyetinde ilk kütüphanelerin Emeviler döneminde (661-750) aynı zamanda birer ilim kurumu olarak da işlev sören camilerde ortaya çıkmış olabileceği tahmin edilmektedir. Emeviler döneminde ilk kütüphanenin Dımaşk'ta kurulduğu ve isminin Beytülhikme olduğu anlaşılmaktadır. 


Abbasiler döneminde  (750- 1258) ilim merkezi ve kütüphane denildiğinde akla gelen ilk kurum, başşehir Bağdat'ta kurulan Beytülhikme'dir. 


İlk medreselerin H. IV. (X) asırda Maveraünnehir bölgesinde kurulduğu tahmin edilse de hakkında en sağlıklı bilgiyi edinmenin mümkün olduğu ve büyük bir şöhrete erişen medreseler Selçuklu veziri Nizamülmülk tarafından kurulan Nizamiye Medreseleridir. Nizamiye Medreselerinin en meşhuru da 
459 (1067) yılında Bağdat'ta 
kurulan Bağdat Nizamiye Medresesidir. Bu medrese bünyesinde bir kütüphane de inşa edilmiş ve medreselere kütüphane inşa etme geleneği sonraki asırlar boyunca İslam dünyasının çeşitli ilim havzalarında sürdürülmüştür. (Abdülkerim Özaydın, Nizâmiye Medresesi, Türkiye Diyanet 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Vakfı İslam Ansiklopedisi TDV Yayınları, Ankara, 2007, c. 33: 188-191.) 


Islam medeniyetinin en zengin koleksiyonlu kütüphanelerinin Fatimiler döneminde (909- 1171) teşekkül ettiği tahmin edilmektedir. Kitaplara düşkünlügüyle bilinen Fatımi halifesi Aziz Billah'ın (975-996) Kahire'deki saray kütüphanesinde 600.000 civarında kitap bulunduğu kaynaklarda geçmektedir. 
(ismail E. Erünsal, Ortaçağ İslam Dünyasında Kitap ve Kütüphane, Timaş Yay., istanbul, 2018, s. 352-457.) 


Islam tarihinin erken klasik döneminde Ağlebiler (800-909), Samaniler (819-1005), Hamdaniler (905-1004), Büveyhiler (932-1062) gibi hanedanlıkların hâkimiyetindeki bölgelerde, Buhara, Halep, Şiraz, Rey, Merv, Herat ve Belh gibi ilim merkezlerinde sayısız kütüphane kurulmuştur. İslam tarihinin ikinci klasik dönemi olan ve H. 
7. (13.) asırdan günümüze dek devam eden süreçte de İslam dünyasındaki muhtelif yerleşim merkezlerinde çok sayıda kütüphane tesis edilmiştir. Selçuklular (1040-1308), Anadolu Selçukluları, Eyyubiler (1171- 1462), Memlükler (1258- 1517), İlhanlılar (1256-1353), Timurlular (1370-1507), Babürlüler (1526-1858) ve Osmanlılar (1300-1922) bu süreçte hüküm süren en önemli devletlerdir. Bu devletlerin hâkimiyetinde ve sultanlar başta olmak üzere devlet adamları, zenginler ve âlimlerin gayretleriyle medrese, cami ve sufi kurumlarının bünyesindekiler ile vakıflarla desteklenen çok sayıda kütüphane oluşturulmuştur. 


Selçuklular döneminde Bağdat, Buhara, Belh, Serahs, Nişabur, 


Merv, İsfahan, Hemedan, Herat ve Rey gibi şehirlerde inşa edilen medreselerin hemen hemen tamamında zengin kütüphaneler bulunmaktaydı. 
Özellikle Merv şehri, bazıları 10.000'i aşan kitap koleksiyonlarına sahip olan kütüphanelere ev sahipliği yapan bir kütüphaneler şehriydi. Anadolu Selçukluları döneminde de Sivas'ta Gök Medrese'de, Konya'da Karatay Medresesi'nde ve Anadolu'nun çeşitli şehirlerin- de çok sayıda kütüphane tesis edilmiştir. 


Zengiler (1127-1233) ve Eyyübiler (1171-1260) döneminde Mısır ve Şam bölgesinde, içerisinde kütüphaneler olan çok sayıda medrese inşa edilmiş, onların takipçisi olan Memlükler (1258-1517) döneminde de bu ilim havzasında yer alan Kahire, Dımaşk, Halep ve Kudüs gibi şehirlerde çok sayıda medrese, cami ve hankâh gibi ilim kurumları inşa ettirerek bu kurumların bünyesinde vakıflarla da desteklenen kütüphaneler kurmuşlardır. . 


Osmanlılar döneminde ise kütüphaneler daha çok medrese ve mescitlerin içerisinde yer almıştır. Bu kütüphaneler çogunlukla medrese öğrencileri- ne hizmet etmek için kurulmuş, bu sebeple de koleksiyonları medreselerde okutulan dersler şekillendirmiştir. o İstanbul'un fethini takip eden yıllarda şehirde saray kütüphanesi tesis edilmiş ve bu kütüphanede islami yazmalar başta olmak üzere Latince, Grekçe, Ermenice, Süryanice ve İtalyanca gibi dillerde kaleme alınmış çeşitli ilimlere dair çok sayıda eser seçilerek bir araya getirilmiştir. Bu kütüphane daha sonra II. Baye- 


zid, I. Selim ve onların takipçisi 


olan sultanlar tarafından geliştiriimeye devam etmiştir. Ayrıca Il. Mehmed tarafından inşa ettirilen Fatih Külliyesinde, II. 
Bayezid'in Edirne'de kurduğu külliyede ve Süleymaniye Külliyesinde kütüphanelerin oluşturulmasına önem verilmiştir. 
Bunların yanında Balkanlar'dan Anadolu'ya, Şam-Mısır bölgesinden Irak'a kadar Osmanlıların hâkimiyetinde bulunan bölgelerin hemen hemen tamamında irili ufaklı çok sayıda vakıf kütüphanesi kurulmuştur. 
XVII. yüzyılın sonlarından itibaren ise Köprülü Kütüphanesi, Feyzullah Efendi Kütüphanesi, Şehid Ali Paşa Kütüphanesi, Damad İbrahim Paşa Kütüphanesi, Atıf Efendi Kütüphanesi ve Râgıb Paşa Kütüphanesi gibi müstakil ve önemli kütüphaneler inşa edilmiştir. (ismail E. Erünsal, Osmanlılarda Kütüphaneler ve Kütüphanecilik: Tarihsel Gelişimi ve Organizasyonu, Timaş Yay. İstanbul, 2015, s. 160-263) Bu dönemlere ait eserlerin bugün bir kısmı Diyanet İşleri Başkanlığı Merkez Kütüphanesi nadir eserler koleksiyonunda, çoğunluğu Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığına bağlı Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesinde bulunmaktadır. 


Genel olarak tarihsel süreçte özelde ise İslam tarihi ve medeniyetindeki kütüphaneler kültür mirasını geçmişten bugüne, bugünden geleceğe taşımada önemli bir sorumluluk üstlenmeye devam edecektir. Diyanet İşleri Başkanlığı Merkez Kütüphanesi de Türkiye'nin önemli bir ilmi araştırma merkezi ve seçkin kütüphanelerinden biri olarak büyük bir hassasiyetle bu sorumluluğu paylaşmaktadır. m 








Hocam! Kafama takıldı, yeniden diriliş nasıl olacak? 
Doğuyoruz, yaşıyoruz ve ölüyoruz. Öncesine ve sonrasına dair hiçbir bilgimiz yok. Mezara konduktan sonra da cesedimiz çürüyüp yok oluyor. 
Bu şekilde yok olan cesedin tekrar diriltilmesi pek akla yatkın görünmüyor? 

Olayı böyle kurgularsanız tabii ki sonuç ona göre çıkar. “Ben, dudağını büzüşünden leblebi diyeceğini anlamıştım.” demiş ya adam. Aynen öyle bir şey. Dünyayı ve insanı bu şekilde tasavvur ederseniz kaçınılmaz olarak dediğiniz sonuca ulaşırsınız. 


Hocam, ben ahiret diyorum siz olayı leblebiye bağladınız. 


Peki öyleyse leblebiden devam edelim. Leblebinin ana maddesi nohut. Nohut tanesi aslında cansız bir nesne. O cansız nesneyi toprağa atarsanız su ve güneşle buluşturursanız tohum olur; birden canlanır ve yemyeşil bir bitki olarak ortaya çıkar. Aynı nohutu kavurursanız leblebi olur; yersiniz, size besin olur. Demek ki her bir olgu ve olay öyle gözle göründüğü gibi değil. Cansız ve kupkuru nohut toprağa attığınızda canlanıyor, yediğinizde sizin canlılığınıza destek olan besine dönüşüyor. 
Bu örneği çoğaltabilirsiniz. 
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Bu örnek bitkiler için geçerli. 
Ya hareket eden canlılar? 

Bakın orada da benzer durum var. Söz gelimi insan, ana rahminde birçok evreden geçtikten sonra dünyaya gelmekte. Rahimdeki ilk evresi sperm ile yumurtanın buluşmasıyladır. Ardından diğer evreler gerçekleşir ve zamanı geldiğinde bebek olarak doğar. Sperm de yumurta da tek başlarına bir anlam ifade etmezler. Hatta bunlar dışarı atıldığında, insanlar ona dokunmak bile istemezler. Öte yandan bir tavuk yumurtası aynen nohut tanesi gibi tek başına düşünüldüğünde cansızdır. Bir kuluçka işlemine tabi tutuldugunda canlı bir yavru meydana gelir. Aynı yumurta haşlandığın- da veya kırılıp pişirildiğinde besin maddesi işlevi görür. Bütün bunlar düşünenler için yeniden dirilişe en güzel örneklerdir. 


Hocam olayı biraz büyütmediniz mi? Ben sadece yeniden dirilişi sormuştum. 

İşte sorun burada. Siz kurgunuza göre bir sonuç çıksın istiyorsunuz. İnsanı doğumla başlatıyorsunuz, doğum öncesi geçirilen evreleri göz ardı ediyorsunuz. Ölüm için de aynı durum söz konusu. Hâlbuki canlıların oluşumundaki evreleri dikkate alsak heran bir oluş 


YENİDEN 
DİRİLİŞ NASIL 
OLACAK? 


ve bozuluş sürecinin yaşandığını görürüz. Bundan dolayıdır ki Yüce Allah Kur'an'da hem insanın ana rahmindeki süreçlerine hem de bitkilerin toprakta suyla buluşup yeşermesine sıkça dikkat çekmektedir. 


Bu biraz ruh göçü anlamında reenkarnasyon olmaz mı? 


İşte insanın düştüğü ikinci fasit daire bu. Aslında reenkarnasyon deizmin bir başka adı. Bu düşünceye göre Tanrı dairesel bir sistem kurmuş, dönüp durmakta. Ruh bir nesneden ötekine intikal etmekte, deyim yerindeyse ortada gezinip durmakta, hangi bedene girerse onun şeklini ve işlevini almakta. Sanki ruhlar her kapıyı açan maymuncuk gibi bir şeye dönüşmekte. Bu düşünce, hem ruhu hem de bedeni değersizleştirmiş ve deyim yerindeyse kılıktan kılığa giren bukalemun hâline dönüştürmüştür. Bizim düşüncemizde, ne ruhun bir bedenden ötekine intikali söz konusudur ne de dairesellik. 
Sürekli ileriye giden bir gelişme söz konusudur. Sonuçta ahiret vardır. Bu da cennet veya cehennem şeklinde ileriye doğru giden bir hayattır. 


Ama hayatta bir daireselliğin olduğu görülmekte? 

Bu görüntü, bakışımızı dar alana hapsetmekten kaynaklanmak- 


ta. Bunu anlatmak için şöyle bir misal vereyim: Hareket hâlinde bir araba düşünün. Bu arabanın hareketi tekerlerinin dönmesiyledir. Bakışınızı sadece tekerlere odaklanırsanız bütün hareketin dönmekten ibaret olduğu düşüncesine kapılırsınız. Hâlbuki bir bütün olarak arabaya baktığınızda tekerlerin dönmesiyle arabanın ileriye doğru, düz istikamette gittiğini görürsünüz. İşte reenkarnasyoncular, sadece tekere odaklanıp oradan düşünce üretiyorlar. Yani mevsimlere ve mevsimlere göre oluşan canlılara bakarak döngüsellik yanılgısına düşüyorlar. Hâlbuki hayatın tamamina baksalar; süreklilik içinde bir değişim olduğunu görürler. 
Onlar tekerin dönmesine odaklandıkları gibi sadece değişime odaklanıyorlar ve ileriye doğru düz istikamette akan sürekliliği görmüyorlar. 


Şimdi kafama yattı. Demek ki bakış açımız, düşüncemizi doğrudan etkilemekte. 

Benim de tam olarak anlatmak istediğim bu. İnsan etrafına geniş açılı bakmış olsa kaçırdığı birçok şeyi görme fırsatına kavuşur. Bakın düne kadar felsefecilerin de içinde bulundugu bazı kesimler, gökyüzünde bulunan yıldız ve gezegenlerin canlı ve ruhani varlıklar oldugunu düşünüyorlardı. Buraya “ayüstü âlem” diyorlardı. Ahiretin de burada ruhani olarak gerçekleşeceğini iddia ediyorlardı. Uzaydaki keşiflerle bütün bu düşünce çöktü. Ama bu düşünceyi hâlâ yıldız falcıları sürdürmekte. Canlı ve ruhani demeyi bıraktılar onun yerine ne olduğu belli olmayan “kozmik enerji” diye bir şey koydular. 
Bu belirsizlikten yararlanarak 


insanları yönlendiriyorlar. Ellerinde ne dini ne de bilimsel bir veri bulunmakta. 


O zaman insanların çoğunlugu yeniden dirilişi mümkün görmekte. 

İster tarihteki milletlere isterse günümüzde geleneksel hayatlarını sürdüren kavimlere bakın her birinde öte dünya inancının var olduğunu açıkça görürsünüz. Bunu mezarlara önem vermelerinden ve ölünün yanına türlü eşyalar koymalarından anlayabilirsiniz. Bedenlerin mumyalanarak korunması da aynı düşüncenin ürünü. Demek ki putperestler dâhil tarih boyunca bütün toplumlarda öte dünya inancı var. Onlardaki yanlışlık, ahiretin bu dünyada ve toprak altında olduğu şeklinde algılanması. İlahi dinler, ilk insan Hz. Âdem'den itibaren gönderilen her peygamber ve indirilen her kitapla, Allah'ın iradesine bağlı bir ahiret inancı olduğu gerçeğini her zaman dile getirmiştir. Bazıları bu gerçeği görmüşler, bazıları katalarına göre gitmişler. 


Peki, bizim inancımıza göre nasıl olacak yeniden diriliş? 


Evreni ve insanı yaratan Yüce Allah bu dünyanın bir imtihan alanı olmasını dilemiş ve bu imtihanın sonucunun öte dünyada alınacağını bildirmiştir. 
Bunun anlamı, insanın ölmesiyle varlığının tamamen sona ermeyeceği, bu dünyadaki yaşantısına göre öte dünyada bir kıymetlendirme  yapılacağıdır. 
İyi, faydalı ve güzel hayat sürenler mükafatı hak edecek; isyankâr, zararlı ve çirkin hayat yaşamış olanlar ise cezaya çarptırılacaklardır. Bütün bunların olabilmesi için yeniden 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dirilişin olması kaçınılmazdır. 
Yeniden diriliş asli bedenin yeniden yaratılması ve asli ruhun ona iade edilmesiyle gerçekleşecektir. Böylece herkesin kendi ruhu kendi bedeniyle buluşmuş olacaktır. 


İyi de asli beden ve ruh nasıl yeniden diriltilecek? 

Dünyaya ilk gelme nasıl gerçekleştiyse öyle. Birinciyi gerçekleştiren Yaratıcı Kudret bunu da yapmaya kadirdir. Nitekim bazı hadislerde yeniden dirilişin insanın kuyruk sokumunda bulunan acbü'z-zeneb denilen yaratılış özünden olacağı ifade edilmektedir. (Buhari, Tefsir, 39/3; Müslim, Fiten, 141.) Acbü'z-zeneb hiç yok olmayan insanın yaratılış özü veya çekirdeğidir, yeniden yaratılış bunun üzerinden gerçekleşecektir. (Y.Şevki Yavuz, Acbü'z-zeneb, DİA.) 


Ancak Yaratıcı Kudreti kabul etmeyenler var. 


Sorun da burada zaten. Yeniden diriliş ve ahireti kabul etmeme, aslında Allah'ı inkârın bir sonucudur. Bunun tersi de doğru. 
Ahireti inkâr eden ya kismen ya da tamamen Allah'ı inkâr etmektedir. Tamamen inkâr edenler ateistler, kısmen inkâr edenler ise deistlerdir. Yüce Allah'ın Kur'an'da Allah inancıyla birlikte ahiret inancını sürekli birlikte anması da bundan olsa gerektir. (Bakara, 2/62, 126, 177, Âl-i İmran, 3/114; Nisa, 4/39, 59.) Öyleyse temel sorun, Allah'ı inkârdır. Şayet adalet ve rahmet sahibi Allah'a inanç tam olsa ahiret hakkında bir şüphe olmaz. Böyle inanan bilir ki bu dünyada yapılan hiçbir kötülük yapanın yanına kar kalmayacak, yapılan her iyilik de mutlaka mükâfat olarak karşılı-Sını bulacaktır. m 
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RUSYA MÜSLÜMANLARININ MÜDAFİİ: ABDÜRREŞİD İBRAHİM 


Koray ŞERBETÇİ 































1 Haziran 921 tarihinde Sevsen er-Ressi 
adlı Abbasi elçisinin başkanlığında Bağdat'tan yola çıkan heyette daha sonraki yüzyıllarda kaleme aldığı seyahatnamesi ile Türk ve Íslam kültür tarihinde önemli yer tutacak olan Ahmed ibn Fadlan yer alıyordu. Bu heyet, Bağdat'tan ayrıldıktan sonra Rey, Nişabur, Merv, Buhara ve Harizm üzerinden 12 Mayıs 922'de Bulgar hanının İdil (Volga) boyundaki karargâhına ulaşmış ve tahmin edildiğine göre yaz mevsimini orada geçirerek kıştan önce geri dönmüştür. Heyetin görevi Islamiyet'i kabul etmiş İdil boyundaki Türklere dini anlamda rehberlik etmek ve Abbasi halifesinin İdil Bulgar hanını si- 








yasi olarak tanıdığını bildirmekti. İşte bu seyahatin yapıldığı zaman diliminde atılan İslamiyet'in hidayet tohumları yaklaşık bin yıl sonra tıpkı İbn Fadlan gibi bu bölgeden de önemli bir Müslüman yazar ve seyyahın insanlığa kazandırılmasına vesile olacaktır. Bu kişi Abdürresid İbrahim Efendi'dir. 


Abdürreşid Ibrahim Efendi, 3 
Nisan 1857'de Sibirya'da Tobolsk ilinin Tara kasabasında dünyaya gözlerini açtı. Soyu Buharalı bir Özbek aileden gelmekteydi. Yazılarında kendini “aslen ve neslen Türk” olarak tanımlayan Abdürreşid İbrahim'in babası Ömer Efendi devrin siyasi hadiselerine karışmış vatanperver Sibirya Türklerindendi. Annesi ise Başkurt Türklerinden Afife Hanım'dı. XIX. 


asrın ikinci yarısında dünyaya selen Abdürreşid İbrahim'in yaşam öyküsü de bu devrin kabiliyetli tüm Müslüman aydınları gibi çile ve mücadele dolu olacaktı. 





Abdürreşid İbrahim'in tahsil macerası yedi yaşındayken başlar. Ama bu zorlu bir başlangıç olacaktır. O, ilk eğitimini almak için doğduğu yer olan Tara'ya seksen km uzaklıktaki Avvuş köyündeki yatılı bir medreseye gönderilir. Ancak burada tutunamaz ve bir yılı tamamlamadan memleketine geri döner. 
Bu dönüşün üzerinden yaklaşık üç yıl geçtikten sonra ikinci kez yola düşer. Bu sefer Orenburg vilayeti Çelyabinsk (Çelebi) nahiyesindeki bir Başkurt köyü 


olan Elmen’e gönderilir. Burada tahsiline devam ederken hem annesini hem de babasını kaybettiği ve on iki yaşındaki küçük kardesinin halasi tarafindan yanina gönderildiği haberini alır. 
Artık hem ailesi hem de parası olmayan bir gençtir kendisi. 
Hayatının ilk adımlarında derin bir boşluğa düşmüştür. 





Yeni bir ufuk arayışı 


Fakat onun başına gelenler henüz sona ermemiştir. Tam bu dönemde Osmanlı-Rus Savaşı ortamında denetimler sikilas- 


tirılmıştır. Ailesinden yoksun kalmanın acısını yaşarken bu kez de pasaportsuz yakalandığı için hapse düşer. Bir yıl boyunca Tara ve Kazan hapishanelerinde kalır. Fakat hapiste kaldığı bu dönem kendisi için yepyeni bir ufkun kapısını açar. 
Hapishanede Rusya'nın çok çeşitli bölgelerinden gelmiş olan Müslüman Türklerle tanışması ve sohbet etmesi ona farklı bir bakış kazandırır. Abdurresid İbrahim burada tanışıp görüştüğü insanlardan edindiği yeni bir bakis sonucu tahsiline Medine'de devam etme arzusu duymaya başlar. Ama bu arzu sadece fikirde kalmaz. O arzusunu gerçekleştirmek için harekete geçer. 


Hapis hayatindan sonra bir sure özel öğretmenlik ve imamlık yapar. Takvimler 1879'u gösterdiğinde önce İstanbul'a gelir. Ardından hac farizasını yerine getirmek için Hicaz’a doğru yola koyulur. Ama hacdan geri dönmeyerek Medine'ye yerleşir. Artık arzusunu gerçekleştirebilecektir. Eğitimine burada devam eder. Beş yılda fıkıh, tefsir hadis, kıraat gibi dini derslerinin yanında Arapça ve Farsça da okur ve diplomasını alır. Önemli şahsiyetlerle tanışıp görüşür. Artık dönüş zamanı gelmiştir. Abdürreşid Ibrahim, 
1884 yılı sonlarına doğru İskenderiye üzerinden Istanbul'a, oradan da memleketi Tara ya döner. Burada bir medresede ders vermeye başlar. 


“Esaret eğitimle bitecektir.” 


Abdürreşid İbrahim, hacdan döndükten sonra ders verdi-Ši medreselerin durumundan rahatsız olmaya başlar. Çünkü medreselerin eğitim programları etrafındaki gelişmeleri takip edecek yenilikte değildir. Kendisi bu duruma bir hayli kafa yorar. En sonunda o dönemde Sultan II. Abdülhamid'in bütün Müslümanların dayanışmasını ve birleşmesini amaçlayan politikasından da güç alarak Istanbul ile Tara arasında bir manevi hat insa eder. Böylece Rusya Müslümanlarının durumu güçlendirilecek, kurumları ıslah edilecek ve Rusya'nın siyasi ve kültürel saldırıları karşısında Müslümanlar da dik durabileceklerdir. 





Abdürreşid İbrahim ikinci kez hacca gittikten sonra dönüşte medreselerin ıslahı çalışmalarını başlattı. O dönemde usul-i cedit adı verilen ve yeni eğitm yöntemini izleyen bir okul açtı. Bu faaliyetinde en büyük desteği Kırım'da ders kitapları hazırlayan ve Türk dünyası için “dilde, fikirde, işte birlik” fikrini 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ortaya koyan İsmail Gaspıralı'dan aldı. Bunları yaparken bir yandan da İslam dünyasındaki pek çok alimle mektuplaşarak hem bakış açısını geliştirdi hem de Rusya Müslümanlarından ve sorunlarından herkesi haberdar etti. 


Fakat zaman XIX. asırdı ve bütün İslam dünyası Batı'nın askeri, ekonomik ve kültürel saldırısı altında ağır bir bunalım seçirmekteydi. Bu tabloyu iyi okuyan Abdürreşid İbrahim, o dönemde Batı saldırganlığına karşı İslam dünyasının yegâne kalesi olan Osmanlı Devleti'ne yöneldi. 


Bu konuda somut adımlar atmak isteyen Abdürreşid İbrahim, 1890 yılında memleketi Tara'dan yanına aldığı on talebeyle İstanbul'a geldi. Talebeleri Darüşşafaka ve Darü t-tedris okullarına yerleştirdi. Rusya Müslümanlarının bu hareketi hemen resmi anlamda da karşılıSını buldu ve talebelerin bütün masrafları, Osmanlı Devleti tarafından karşılandı. 


Fakat bu basit bir hareket değildi. Özellikle bu adımın yansıması Rusya Müslümanları arasında çok büyük yankı buldu. 
Onun İstanbul'a talebe yollaması Rusya Müslümanları ara- 


sında sevinçle karşılanıp kendisine Rusya'nın her bölgesinden müracaatlar başladı. Elbette dönemin Rus hükümeti bundan çok rahatsız oldu ve bu faaliyetlere sıkı denetim getirdi. Gelgelelim Çarlık rejiminin sarsıldığı 1910'da denetim gevşedikten sonra İstanbul'a öğrenci gelişi yeniden başladı. 


Abdürreşid İbrahim hayatı boyunca yaptığı her seyahatte ilk önce, gittiği ülkenin eğitim sistemine bakmak âdetinde olmuştur. İbrahim'e göre, cehalet, en önemli İslam dünyası problemidir. Rusya Müslümanlarının eğitimde geri kalmış olmasından dolayı esaret altına girmiş olduklarını her fırsatta ifade etmiştir. Bundan dolayı ona göre: “Esaret, eğitimle bitecektir.” 


Siyasi mücadele başlıyor 


Eğitimdeki çabaları sonucu hızla yükselen Abdürreşid İbrahim, 1892'de Ufa şehrinde Orenburg Şer'i Mahkemesine üye seçilerek kadılık yapmaya başladı. Ama bir süre sonra buranın müftüsü ile arasında ayrılık çıkınca görevinden istifa etti ve İstanbul'a giderek siyasi mücadelesine burada devam etti. Bu sırada Rus Çarlığının 





Abdürreşid İbrahim'e göre, cehalet, en 


önemli İslam dünyası problemidir. Rusya 


Müslümanlarının eğitimde geri kalmış 


olmasından dolayı esaret altına girmiş 


olduklarını her fırsatta ifade etmiştir. 
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Türklere yaptığı baskı ve haksızlıklar gitgide artmaktaydı. Bu duruma karşı sesini yükseltme- ye karar veren Abdürreşid İbrahim, Çolpan (Çoban) Yıldızı adlı kitabını yayımladı. Kitap gizlice Rusya'ya sokuldu ve Rusya Müslümanları arasında yayıldı. 


Tam bu dönemlerde kendisi dünyayı tanımak ve incelemek, aynı zamanda Rusya Müslümanlarının çektiği sıkıntıları anlatmak için İstanbul'dan başlayarak üç yıl süren bir seyahate çıktı. Seyahat rotası bir hayli genişti. Mısır, Hicaz, Filistin, İtalya, Avusturya, Fransa, Bulgaristan, Sırbistan, Batı Rusya üzerinden Çin Türkistanı'na kadar erişti. 
Buradan da Sibirya üzerinden memleketi Tara'ya döndü. 


Ama artık siyasi mücadelesine başlamıştı. Eğitim alanında verdiği ve bir hayli yol aldığı mücadelesi şimdi siyasi zemi- ne taşınmıştı. Bu doğrultuda 1902'de Petersburg'da yayımlamaya başladığı Mir'ât adlı dergi ile Rusya'daki Müslümanların dertlerini ele aldı. Bu Taaliyetleri yakından izleyen Çarlık hükümeti kendisinden rahatsızdı. Bu nedenle tutuklandı ve Odesa'ya gönderildi. Fakat o Rusya Müslümanları arasında o kadar seviliyor ve saygı görüyordu ki Müslüman kamuoyu- nun baskıları sonucunda serbest bırakıldı. 


Abdürreşid İbrahim, somut adımların insanıydı. Müslümanların durumları için sadece hayıflanmıyor, ne yapılması gerekirse yapmaya çalışıyordu. 
Bu amaçla attığı adımlardan birisi de 1905'te Ulfet adlı bir 


dergi çıkarmasıydı. Ülfet dergisi Rusya'daki bütün Müslümanlar tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı. Hatta uzandığı Türkis- tan'da gördüğü aşırı ilgi yüzünden Rusya tarafından “zararlı yayın” olarak geçti. 


Derginin temel hedefi, Osmanlı Türkleri ile o dönemde topluca Rusya Müslümanları olarak isimlendirilen Türk boyları arasında bir dil bağını kurmaktı. 
Aynı zamanda dini konulara da ağırlık verdiği için medrese talebeleri tarafından da büyük bir ilgiyle takip edilen dergi, kısa bir süre sonra Rus hükümeti tarafından kapatıldı. Ama Abdürreşid İbrahim yılmadı. Ülfetin ardından Tilmiz, Sirket, Necat gibi dergileri de çıkardı. 
O Rusya Müslümanlarını bilinçlendirecek adımlar attıkça Rus hükümeti hemen ardından geliyor ve dergilerini kapatıyordu. 


Son demler 


I. Dünya Savaşı fırtınasında da Abdürreşid İbrahim yine durmadı. Hayatını adadığı Müslüman dünyasının yükselişi için gayret etti. İstanbul'da kurulan Rusya Müslüman Türk Kavimlerini Himaye Cemiyeti üyesi olarak çalıştı. Cemiyet üyeleriyle birlikte Budapeşte, Viyana, Zürih, Berlin ve Sofya'yı ziyaret ederek Rusya'da yaşayan Türk topluluklarının dertlerini ve uğradıkları baskıları dile getirdi. 
Bu sırada Teşkilat-ı Mahsusa'da görevli olarak Almanya'ya gitti. 
Bilhassa Müslüman Rus esirleriyle konuşup onlardan halifelik saflarında çarpışacak bir birlik kurmak için çalıştı. 


Savaşın Osmanlı aleyhine bit- 


Abdürreşid 
İbrahim, somut adımların insanıydı. 
Müslümanların durumları 

için sadece hayıflanmıyor, ne yapılması gerekirse yapmaya çalışıyordu. 


mesiyle o yine yollara düştü. 
Ömrünün son durağı çok sevdiği Japonya oldu. 1934'te ailesiyle birlikte Japonya'ya giderek oraya yerleşti ve ölümüne kadar İslamiyet'in burada yayılması için çalıştı. Tokyo'da bir cami inşa ettirilmesine ön ayak oldu ve bu caminin imamlığını yaptı. Japonya'da İslam dininin 
resmen tanınmasını sağladı. 17 
Ağustos 1944 günü Tokyo'da vefat etti. Ölümü Japon radyosu ile ilan edilerek cenazeye katılmak isteyenlerin gelmesi için dört gün beklendikten sonra büyük bir törenle aynı yerde defnedildi. 


Abdürreşid İbrahim, iyi bir eğitimci olduğu kadar kalemi güçlu de bir yazardı. O, farklı alanlarda pek çok eser kaleme aldı. 
Fikirleri sadece entelektüel bir çevrede dolaşan teoriler değildi. O Rusya Müslümanlarının içinde yaşadı, yazdıkları kadar somut adımlarıyla da hem kültürel hem de siyasi anlamda Rusya Müslümanlarını ilerletmek için çabaladı. Bu güçlü eserlerinin bir kısmı kitap ve kitapçık hâlinde yayımlanmış, bir kısmı da gazete ve dergilerde yer almış ve diğer bir kısmı ise müsvedde hâlinde kalmıştı. 


Onun fikir ufku, Rusya Müslümanlarının hakkını aramakla başlamış ama bu bölgeyle sınırlı kalmayarak Asya'nın en doğu ucundaki Japonları İslamiyet'le tanıştırmasına kadar uzanmıştır. 


Kendisinin gayret ve samimiyeti o kadar etkileyicidir ki Mehmet Akif Ersoy, “Süleymaniye Kürsüsünde” şiirinin dizelerinde ondan şöyle bahseder: 


“Kimdi kürsüdeki? Bir bilmedi-Šim pir amma, 


Hiç de bigâne değil kalbe o câ-Zip simâ. 

Bembeyaz lihye-i pâkiyle, beyaz destârı, 


O mehib alnı, o pek münis olan didârı 

Her taraftan kuşatıp bedri saran hâle gibi, 


Ne şehâmet, ne melâhat veriyor, ya Rabbi!” 


İşte o devrin her anlamda özeti niteliğindeki hayatı ile örnek bir fikir ve aksiyon insanı olan bu pir, Abdürreşid İbrahim Efendi'den başkası değildir. m 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NADAN ILE SOHBET 





ZORDUR! 


mer Seyfettin kendini 

bilmez, cahil insanlarla birlikte yaşamanın 

ne kadar zor olduğunu, “Nadan” isimli hikâyesinde anlatır. Yeniçerilerin kazan devirdiği, sipahilerin payitahtı yagğmalamaya hazırlandığı çalkantılı günlerde ordunun hâli de oldukça perişandır. Tecrübeli vezirler vefat etmiş, fedakâr beyler ise er meydanında can vermişlerdir. Bu korkunç buhranın önünü alacak bir adam da olmayınca son ümit padişahın aklına “Köse Vezir” gelir. 


Padişah mührünü vermek üzere Köse Vezir'i çağırır. Vezir ise artık yaşının ilerlediğini, günlerini mesuliyetsiz, çoluk çocuk, ibadet ve dua ile geçireceğini söyleyerek affını ister. Padişah ülkenin içinde bulunduğu zor durumda onun sorumsuz tavrı- na hiddetlenir. Yanına kitap kalem vermeden hapsetmelerini söyler hemen görevlilere. 


Fakat padişah bilir bu cezanın onu kararından vazgeçirmeyeceğini. Köse Vezir servet, ihtişam, saltanat gibi şeylere tenezzül etmeyen orta hâlli bir 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molladır. Kalın kaşlarını çatar ve “Ölümden daha beter bir ceza! Ne olabilir ki?” diye düşünür. Uyku ile uyanıklık arasında lalasının sözleri düşer hafızasına: 'Nadanla sohbet etmek akile cehennem ateşinden beterdir!” Hemen emri verir: “Çabuk bir nadan bulunsun ve onun yanına kapatılsın! Bir haf- ta kadar bütün şehri, civar köyleri, kasabaları, dağları, kırları dolaşan görevliler nihâyet terbiye, hürmet ve niyazdan uzak sayet cahil, inatçı, nadan bir çoban bulurlar ve vezirin yanına koyarlar. Koyunlarının yanından ayrılan Çoban Hasan günlerce bağırır, hakaretler ederek vezirin huzurunu bozar. 


Bir sabah Köse Vezir, çobanın hüngür hüngür ağladığını görür. Çocuk gibi hıçkırması içine dokunur. Gayriihtiyari sorar: “Ne ağlıyorsun oğlum?” “Darılırsın baba” diye yanıtlar çoban. 
“Darılmam söyle.” der. “Benim sürümde bir kösemenim vardı. 
Senin yüzüne baktıkça o hatırıma geliyor da. İşte onun için ağlıyorum.” der. Derdini söyleyen Çoban Hasan, birdenbire ağlarken gülmeğe, hıçkırıklara kahkaha karıştırmağa başlar. 
“Tıpkı sakalı seninkine benziyordu.” diye tafsilata bile girişir. 
Köse Vezir hiç cevap vermez. 
Kalkar. Kapıyı vurur. Başını içeri 


uzatan sivri kavuklu nöbetçiye: “Efendimize arz edin. Mühr-i hümayunlarını kabul ettim.” 


Nadan ile sohbet zordur bilene/ Çünkü nadan ne gelirse söyler diline! 

Nadan “kaba, bilgisiz, görgüsüz” anlamına gelen Farsça bir kelimedir. Edebi metinlerde sık kullanılsa da günlük konuşmalarımızda bu kişileri “cahil” olarak tanımlarız. Arapçadan dilimize geçen cahil kelimesi, Islami literatürde ilmin zıddı olan “bilgisizlik” anlamına gelir, “öfke, şiddet, serkeşlik” gibi olumsuz ahlaki özellikleri de ifade eder. 


Pek çok araştırmacı İslam öncesi cahiliye dönemindeki kullanımına bakarak cehaleti azgınlık, serserilik, arzuların etkisinde kalma, içgüdülere boyun eğme olarak açıklar. Kelimenin tarihçesi üzerinde kısa bir okuma yaptığımızda cahil kelimesinin bilgisizlikle beraber, edep, terbiye eksikliği, nerede nasıl davranacağını bilmeme anlamına geldiğini görürüz. 
Cehlin zıddının ağırbaşlı, ahlakı bütün anlamına gelen “hilm” olması da cehaletin doğrudan ilimle değil aynı zamanda davranışsal problemlerle ilgili olduğunu gösterir. 


Cahillerden yüz çevir! 


Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz kendini bilmeyen, kendini bilmediği için yaratıcısını da unu- 











tan, ilim, hikmet, edep ve terbiyeden nasibini almamış kişilere karşı almamız gereken tavrı çok net ifade eder: “Cahillerden yüz çevir!” (Araf, 7/199.) 


Ahlaki hayatımızın güzelleşebilmesi için gerekli en temel esaslardan biridir bu ayet. Cahil kişinin her konuda bilgisi, her söze itirazı, her soruya bir cevabı muhakkak vardır. Karşısındaki kişiyi manipüle etmek ve kendi seviyesine getirmek için elinden geleni yapar. İmam Gazali “Cahillerle tartışmaya girmeyin ben hiç kazanamadım.” sözü ile hatırlatır bu gerçeği. Anadolu irfanı, bilmeyen ama bilmediğinin de farkına var(a)mayan kişilerde mevcut olan bu özelliği “cahil cesareti” sözleriyle tanımlar. 


Cahil kişilerin ortaya koyduğu bu özgüven iki psikiyatrist tarafından da bilimsel bir araştırmayla tespit edilmiştir. LiteratüreDunning-Kruger Sendromu olarak giren bu tanım cahil insanların nasıl bu kadar cesur ve özgüven sahibi olduklarını açıklar. Araştırmacılar, cahil cesareti tanımının bilimsel bir gerçekliği ifade ettiğini, cahil kişilerin olaylara sadece kendi perspektiflerinden bakarak, alsılarındaki yanlılık ve psikolojilerindeki özgüven ile bunu gerçekleştirdiklerini ifade ederler. 


Dunning ve Kruger'in fizyolojik ve zihinsel alanda yaptıkları çalışmalar sonucunda ulaştıkları bilgi şudur: Cehalet, gerçek bilginin aksine bireyin kendine olan güvenini arttırır. 


Niteliksiz insanların bariz özelliši niteliksiz olduklarını fark etmemeleridir. Kendilerine ait özellikleri abartırken başkalarında olan güzel özellikleri görmemekte ısrar ederler. 


İnsanlar başaklara benzer. 
içleri boşken başları havadadır, doldukça eğilir. 


Terbiye ve güzel ahlaktan yoksun bencil, hırslı ve cahil insanların önemli bir özelliği erdemlerle o dolduramadıkları boşlukları çıkardıkları gürültü ile kapatmaya çalışmalarıdır. 
Rabbimiz bu insanlardan olmamamız için bizi ilim ve hikmet sahibi olmaya teşvik eder, kendini bilmez insanlarla karşılaştıgımızda ise pratik çözümleri tavsiye eder. Örnek gösterdiği ahlaki tavrı hayatımıza geçirebilmemiz için de bizi motive eder. Furkan suresi 63. ayette “Rahmanın has kulları” olarak tanımlar bu ahlaka sahip kişileri. Yeryüzünde vakarla yürüyen kişiler cahillerle karşılaştığında onlara “selam” der ve geçerler. 


Mevlana Mesnevi'de “Cahil insanların yanında kitap gibi sessiz ol.” tavsiyesi ile dile getirir 


bu ilkeyi. Ağırbaşlılığı ve hilmi ile örnek gösterilen Hz. Osman, cehaletin bir binek olduğunu, üzerine binenin zelil olacağını, arkadaşlık edenin ise yolunu kaybedeceğini ifade eder. 


Suskunluğum asaletimdendir! 


Ahlak bir kişinin yalnız başına ortaya koyabileceği “güzel davranış” değildir. Ahlaki davranışın en önemli göstergesi kaba ve terbiyeden yoksun kişilerin hareketleri ile karşılaştığımızda sergilediğimiz  tepkilerimizdir. 
Etrafımızda söz ve davranışları ile bizi zor durumda bırakacak kişilerle her zaman karşılaşma ihtimalimiz vardır. Hayat sahnemizde cahil kişilerin varlığı bazen bizim görmek istemedigimiz bir yanımızı, farkına var(a) madığımız bir zaafımızı ortaya çıkaran aynamız olabilir. Bunu sözlemlediğimizde hemen kendimize çekidüzen vermek ve hatalarımızı telafi etmeye çalışmak güzel ahlaka doğru yol almanın ilk adımlarıdır. Bazen de Rabbimiz olumsuzluklar karşısında nasıl davranacagımızı sınamak için karşımıza çıkarabilir bu kişileri. İşte tam burada uyarı levhası gibi işlev sören ayetleri günlük hayatımıza aksettirebilmek, Peygamberimizin davranış modellerini hatırlayarak kendimize yakışan erdemleri sergileyebilmek bizi “Rahmanın has kulları” sınıfına terfi ettirir. 


Eline geleni yiyen, diline geleni söyleyen nasıl Rahman'ın has kulu olabilir ki? m 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MİSVAK KULLANMANIN 

HÜKMÜ NEDİR? DİŞLERİN FIRÇALANMASI MİSVAK KULLANMAK YERİNE GEÇER Mİ? 


EJ 
DI í AN ETE Abdest alırken misvak ve benzeri bir şeyle ağız ve diş temizliğini yapmak sünnettir. 
SO RA [| M (Mevsıli, el-İhtiyâr, I, 44.) Zira bu temizlik fıtrattan 


sayılmaktadır. (Müslim, Taharet, 56; Ebu Davud, Taharet, 29.) Allah Resulü (s.a.s.) bir hadislerinde “Ümmetime ağır gelmesinden (meşakkat) endişe etmeseydim, onlara her namaz vaktinde dişlerini misvakla temizlemelerini emrederdim.” (ibn Mace, Taharet, 7) buyurmuştur. 
Hz. Peygamber'in (s.a.s.) uygulamasında ağız ve diş temizliği asıl olup o dönemde diş temizliğinde misvak kullanılmakta idi. Bugün 





66 misvak yerine diş fırçası kullanılmaktadır. 

Ağız ve diş sağlığı için uygun olan herhangi 

AĞIZ VEYA BURUN AMELİYATI bir ürünün veya yöntemin kullanılmasıyla bu OLAN BİR KİMSE NASIL ABDEST sünnet yerine getirilmiş olur, 


ALIR? 


99 


Abdestte mazmaza ve istinşâkın (ağza ve burna su vermenin) hükmü âlimler arasında 


tartışmalıdır. Bunun sebebi, ağız ve burnun, 66 

yıkanması farz olan yüzden olup olmadığı 

konusundaki ihtilaftır. Hanefi, Şâfii ve Mâ- HANEFİ MEZHEBİNE MENSUP BİR iikilerin içerisinde bulunduğu cumhura göre, KİMSENİN BİR YERİ KANARSA ağza ve burna su vermek abdestin sünnetle- ABDEST KONUSUNDA ŞÂFİİ 


rindendir. (Merğinâni, el-Hidâye, I, 16; Nevevi, el-Mecmü“ I, 465; Hattâb, Mevâhib, I, 245.) Hanbelilerde ise hem abdest hem de gusülde ağza ve burna su vermek farzdır. (İbn Kudâme, el-Muğni, 1, 88.) Bu konuda cumhurun delilleri daha kuvvetli ve isabetlidir. Buna göre abdestte ağzın ve burnun yıkanması sünnet olduğundan, abdest esnasında bir hastalıktan veya ameliyattan 


dolayı veya sebepsiz olarak ağza ve buruna da, belli bir mezhebe bağlı kalmak zorunlu 


a vermeyi terk eden kimsenin bu davranışı olmayıp mazerete binaen başka bir mezheabdestin EE heel olmaz. bin görüşü ile de amel edilebilir. ibn Âbidin, 


Reddü'l-muhtâr, I, 177.) 
99 


MEZHEBİNİ TAKLİT EDEBİLİR Mİ? 


Herhangi bir yeri kanayan Hanefi mezhebi- ne mensup bir kişinin, abdest almada zorluk yaşama, cuma, cenaze ve bayram namazlarına yetişememe gibi endişelerle Şâfii mezhebini taklit etmesinde bir sakınca yoktur. 
Zira mezhepler arasında ihtilaf olan konular- 


99 
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SUNNETE UYGUN GUSUL ABDESTI NASIL ALINIR? 


Gusül; cünüplük, hayız ve nifas gibi hükmi kirlilik hâllerinden kurtulmak için yapılması gereken dini temizlik demektir. Kur'an-ı Kerim'de “Eğer cünüp iseniz iyice temizlenin (yıkanın).” (Nisa, 4/43; Maide, 5/6.) buyrulmaktadır. Hz. 
Peygamber'in (s.a.s.) sünnetinde de ihtilam olma veya cinsel ilişki sonucu cünüplük hâlinde veya hayız ve nifas sonrasında gusletmek emredilmiştir. 
(Buhari, Gusül, 22, 28; Müslim, Hayız, 87, 88; Ebu Davud, Taharet, 127.) Gusül abdesti ağza su alıp boğaza kadar çalkalamak, burna su çekmek ve bütün vücudu hiç kuru yer bırakmayacak şekilde yıkamak suretiyle yapılır. Burada sayılan işlemler Hanefilere göre guslün farzlarıdır. Birinin eksik bırakılması hâlinde gusül geçersiz olur. Guslün bu farzlarından başka bir de sünnetleri vardır. 
Sünnetleri de yerine getirilerek gusül şöyle yapılır: Gusletmek isteyen kimse niyet ederek besmele çeker. Ellerini yıkar, vücudunda bir necaset/maddi kirlilik var ise onu temizler, avret yerlerini yıkar. Sonra sağ eli ile üç defa ağzına su vererek iyice çalkalar, daha sonra üç defa burnuna su çekerek temizler ve namaz abdesti gibi abdestini tamamlar. Sonra da vücudunun her tarafını iyice yıkar. Guslettiği yerde su birikiyorsa son olarak ayaklarını yıkayıp guslünü tamamlar. 


99 
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ABDEST ALAN KİMSEYE SELAM VERİLEBİLİR Mİ? 


Selam dinimizin çok önem verdiği simgelerden birisidir. Hz. Peysamber selamlaşmanın, Müslümanlar arasında sevginin yayılmasına vesile olacağını bildirmiştir. (Ebu Davud, Edeb, 143.) Ancak selam verildiği takdirde selama karşılık veremeyecek durumda olan kimselere selam vermek uygun değildir. Mesela, ezan, Kur'an-ı Kerim ve hutbe okuyana, hutbe dinleyenlere selam vermek mekruh kabul edilmiştir. Abdest de ibadete hazırlık ve bir yönü ile ibadet sayıldığından abdestle meşgul olan kimseye selam vermemek daha uygundur. 


99 
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MAVERAÜNNEHİR UFKUNDA BİR YILDIZ SEMERKANI 


muderya ve Siriderya nehirlerinin hayat verdiği Maveraünnehir'in en kadim şehirlerinden biridir Semerkant. Pamir dağlarının o batısında, Zerelşan ırmağına hâkim yüksekçe bir mevkide M.Ö. VI. yüzyılda Persler tarafından kurulmuştur. Kalıntıları bugüne ulaşan 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F. Hilâl FERŞATOĞLU İstanbul Kadıköy Vaizi 


ilk yerleşim yeri efsanevi Türk hükümdarı o Efrasiyab'ın (Alp Er Tunga) adıyla anılır. Zaman içinde önce Greklerin, sonra İran ve Türk kökenli hanedanların hâkimiyetine giren ve yönetim merkezi olan güzel şehir. Bir tarafı çöl bir tarafı dağlık arazi olmasına rağmen Zerefşan'ın yeşeritiği toprağı, yumuşattığı 


m 
| 


iklimi sayesinde bereketli bu vaha İpek ve Baharat yollarının kesiştiği mühim bir konaktır. 


Divanu Lügati't-Türk'te ve Babürname'de büyüklüğü ve zenginliği sebebiyle Türk halkları- nın Semizkent adını verdikleri belirtilen şehir Emeviler zamanında İslam orduları tarafından fethedilir (711). Abbasi hilafeti sırasında Sâmânilerin yönetimine bırakılır, bu devirde İslam coğrafyasının önemli ilim merkezlerinden biri olur. Ebü'l-Leys es-Semerkandi, Darimi, İmam Maturidi Semerkant'ta yetişen çok sayıda ilim adamının en meşhurlarındandır. 


X. yüzyılda yaşayan ünlü seyyah ve coğrafya âlimi İbn Havkal, uzak ülkelerden gelen kervanlarla daima canlı ve renkli bir ticaret merkezi olan Semerkant'tan “Maveraünnehir'in limanı” diye bahseder. Yazık ki bu güzel şehir 1220 yılında Cengiz Han'ın orduları tarafından taş üstünde taş kalmayacak şekilde harabeye çevrilir. 


Emir Timur efsanesi 


Özbeklerin “atam, dedem” dedikleri Timur, Çağatay Hanlıgına bağlı Barlas boy beyinin oğlu olarak Semerkant'ta do-Sar. Moğol istilasından 150 yıl sonra, tüm Maveraünnehir'i hâkimiyeti altına alan Timur, Semerkant'ın yıldızını yeniden parlatır (1369). Büyük ülkesinin dört bir yanından ilim ve sanat erbabını Efrasiyab'ın yanı başında kurduğu payitahtında toplar. Su yolları ile donattığı şehrinin etrafına bağlar, bahçeler, köşkler, kasırlar yaptırırken, sur içinde mescitler, medreseler, bedestenler, imaretler inşa ettirir. Timur ve torunları sayesinde Semerkant yeniden İs- 


Registan Meydanı 
Uluğbey Medresesi 
Şir-Dor Medresesi Tilla-Karı Medresesi 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lam dünyasının en önemli ilim ve kültür merkezlerinden biri hâline gelir. 


Girdiği hiçbir savaşı kaybetmeyen Timur bugün Hindistan dan Rusya'ya Ortadoğu'dan Anadoluya Uzanan coğrafyanın tamamına hükmetmiş bir hükümdardır. 1405 yılında Çin seferine çıktığı sırada vefat eder. 
Timur neslinden Uluğ Bey, Hüseyin Baykara, Babür gibi buyük hükümdarlar yetişmişse de Timur ülkesi XV. yüzyılda dağılmaktan kurtulamamıştır. 

Gür-ı Emir 

Maveraünnehir'i Türk Islam kültürünün nadide eserleriyle donatan Timur'un, Ruhâbâd Meydanı'ndaki türbesi İslam türbe mimarisinin en güzel örneklerinden biri kabul edilir. 
Türbe avlusuna bitkisel motifli çinilerle ve celi sülüs ayetlerle 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tezyin edilmiş yüksek ve mukarnaslı bir taç kapıdan girilir. 
Toprak renkli türbe, lacivert, turkuaz, sarı renkli çinilerle kaplı muhteşem dilimli kubbesi ve kufi “Allahu ekber” ile sarmalanan iki minaresiyle yerle göğün, bedenle ruhun ahengini kuşanmış gibidir. Timur Anadolu seferinde ölen çok sevdiği torunu Muhammed Sultan için yaptırır bu türbeyi ancak vefatından sonra kendisi de buraya defnedilir. İç tezyinatı da şaha- ne olan türbede, Timur'un koyu renkli yeşim lahdinden başka hocası Mir Seyyid Bereke'nin, oğulları Miranşah ve Şahruh'un ve torunu Uluğ Bey'in de mermer lahitleri bulunur. 


Timur'un kabri 1941'de Stalinin emriyle açılıp kemikleri incelenmek üzere Moskova'ya götürülmek istenir. Özbek büyükleri mezar taşında “Kim ki mezara saygısızlık eder, Allah'ın lanetinden kurtulamaz.” yazan kitabeyi hatırlatarak mani olmak isteseler de sözleri kale alınmaz. Kemiklerin taşınmasından üç gün sonra Hitler'in, Moskova'ya saldırması ve peşinden gelen zor yıllar beddua- nın tuttuğuna yorulur. 


Bibi Hatun Camii 


Orta Asya'nın en büyük camilerinden ve Timurlu mimarisinin Semerkant'taki en önemli eserlerinden birisidir. İsmini Timur'a “han damadı” (küresen/gürkan) lakabını kazandıran gözde eşi Bibi Hatun'dan alır. Timur'un cuma camii olarak yaptırdığı bu mabet, deva- sa cümle kapısı, bugün sadece ikisi ayakta kalabilen 8 minaresi, firuze sırlı tuğlalarla kaplı, yüksek kasnaklı, sivri dilimli göz alıcı kubbesi ile muhteşemdir. 
Dört eyvanlı geniş avlusu ise Hz. 
Osman mushafının sergilendiği taş rahle ile dikkat çekicidir. 


Şah-ı Zinde Mecmuası 


Orta Asya'nın en etkileyici ziyaretgaâhlarından biri şüphesiz Şah-ı Zinde'dir. Makbere, ilk İslam fethi esnasında şehit düşen Hz. Peygamber'in amcasının 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oğlu Kusam b. Abbas'ın (r.a.) 
türbesi ve onun etrafında zamanla inşa edilen türbelerden oluşur. Kusam b. Abbas'ın “yaşayan sultan” anlamında “Şah-ı Zinde” olarak anılması hem sahabe hem şehit olmasındandır. 
İstanbul'un Eyüp Sultan'ı ne ise Semerkant'ın Şah-ı Zinde'si odur. 


Moğol saldırısında yerle bir edilen türbe, sonrasında yeniden imar edilir. Timur ve Uluğ Bey dönemlerinde mescit, medrese, dersâh ve başka türbeler ilave edilir. Uluğ Bey'in yaptırdığı dervazeden girilen, ara 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ara merdivenlerle yükselerek devam eden dar sokağın iki tarafına dizilmiş türbelerin içi dışı masmavi mozaik çinilerle işlidir. Şah-ı Zinde makberesindeki türbelerden biri de Bursalı Kadızâde-i Rümi'ye aittir. 


Uluğ Bey Medresesi 


Uluğ Bey, Maveraünnehir'e hükümdar olduktan sonra Semerkantta medrese merkezli büyük bir külliye inşa ettirir (1417). 
Eğitiminin kalitesiyle | İslam dünyasına nam salan Uluğ Bey Medresesi'nin ilk baş müderrisi Timur'un Anadolu'dan getirttiği ve “Zamanın Eflatunu” denilen Bursalı Kadızade-i Rümi'dir. 
Gıyaseddin Cemşid  el-Kâşı, Ebu'l-Leys es-Semerkandi, Ali Kuşçu, Abdurrahman Câmi gibi meşhur müderrislerin ders verdiği medrese, 55 hücresiyle aynı anda 100'den fazla talebe alan, dini ilimlerle birlikte matematik, astronomi, felsefe ve edebiyat da okutulan bir ilim yuvasıdır. 


Uluğ Bey Medresesi'nin mimarisi muhteşemdir. Gök kubbeyi tasvir eden yıldızlarla bezeli abidevi cümle kapısı ve giriş eyvanı mavinin her tonundan çinilerle bezelidir. Firuze sırlı tuğlalarla örülen yüksek cephe duvarları ma'kıli hatla yazılan tekbir, tahmid ve salavat kelimeleriyle donatılmıştır. Minareleri ise “Ya Hü”, “Ya Hay”, “Ya Kerim”, “Ya Allah” zikirlerini kuşanarak kıyama durmuş gibidir. 


Semerkant'ın kalbi sayılan Registan Meydanı bugün kendisini görenleri hayran bırakan masalsı bir güzelliğe sahiptir. Maveraünnehir'in Özbek hanlarca yönetildiği dönemde Yalangtuş Bahadır Han, Uluğ Bey medresesinden ilham ile meydanın 


doğusuna Şirdâr ve kuzeyine de Tillekâri medreselerini yaptırmıştır (XVII. yy). Başlangıçta pazarların kurulduğu kumluk bir alan olan bu meydan üç tarafı, üç muhteşem medresenin ihtişamlı taç kapıları, geniş cephelerin köşelerinde yükselen çifte minareleri, turkuaz kubbeleriyle çevrelenmiş dünyanın en güzel meydanlarından biridir. 


Uluğ Bey Medresesi'nin, Osmanlı medreseleri üzerinde tesiri büyüktür. Bursalı Kadızade'nin talebesi olan Ali Kuşçu, Uluğ Bey'in vefatından sonra Fatih Sultan Mehmet'in davetini kabul ederek İstanbul'a gelecek Ayasofya Medresesi'ne müderris olacaktır. 


Semerkant Rasathanesi 


Astronomi ve matematik ilmi- ne vakıf, danişmenit bir yönetici olan Uluğ Bey, cihangir dedesi Timur'un aksine göklerin fethi- ne talip olmuştur. İnşa ettirdiği rasathane tabii ilimler alanında İslam medeniyetinin geldi-Si seviyenin bir delilidir. İslam dünyasının bu en büyük ve en meşhur rasathanesinde pek çok astronom ve matematikçi görev alır. Uluğ Bey, rasathanede gözlem işlerinin başına “Mühendislerin Sultanı” unvanına sahip ondalık kesir sisteminin kâşifi Gıyaseddin Cemşid el Kâşi'yi getirir. Onun vefatı üzerine görevi, Uluğ Bey Medresesinin baş müderrisi Bursalı 


Kadızâde-i Rümi devralacak, onun da vefatıyla görev “Devrinin Batlamyus'u” lakabıyla 


anılacak olan Ali Kuşçu'ya tevdi edilecektir. 


Babürname'de Kühek tepesinde çinili tuğlalardan yapılmış üç katlı muazzam bir yapı olarak anlatılır Semerkant Rasathanesi. Çapı 46, yüksekliği 30 
metre olan silindirik bir binadır. 
Dış mimarisi kadar iç dizaynı da hususidir. Rasathanenin bir parçası olan ve sayesinde detaylı ve doğru ölçümler yapılan çeyrek daire şeklindeki meridyen yayı (sekstant) astronomi tarihinin en büyüğüdür. Toplam uzunluğu 64 metre olan sekstant düzeneğinin sadece toprak altında kalan 31 metrelik kısmı günümüze ulaşabilmiştir. 


Uluğ Bey'in başkanlığında yürütülen düzenli rasat çalışmalarının semeresi olan Zic-i Uluğ Bey (Zic-i Gürgâni), Batlamyustan sonra bilim tarihinin ikinci büyük yıldız kataloğudur. 
Bu eser 48 takımyıldızın içinde bulunan bütün yıldızların koordinatlarını vermiş, evvelce kaydedilen astronomik bulgulardaki yanlışları düzeltip eksikleri tamamlamış, uzun seneler boyunca hem İslam dünyasında hem Batı'da astronominin en temel kaynağı olarak kullanılmış ve okutulmuştur. 


Timurlulardan sonra üç buçuk asır Özbek hanlarca idare edilen Semerkant, 1868 yılında Ruslar tarafından ilhak edilir. Ezanlar susar, medreseler, mescitler boşaltılır, can suyu kesilir. 1924'te Özbekistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetinin başşehri olsa da istiklaline kavuşması 1991'de SSC-B'nin dağılmasıyla gerçekleşir. 


islam medeniyetinin en gözde şehirlerinden olan Semerkant ümmetin yıldızlarından Kusam b. Abbas'ı, İmam Maturidi, Imam Buhari gibi nice peygamber varisini bağrında taşır. Derin yaralar için zamana ihtiyacı varsa da görünen yaralarını büyük oranda sarmış gibidir. m 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“Hikmet Aynasından Yansımalar” 





etsin kötü huylarının 

terbiye edilmesini ve 

İslam'ın güzel ahlakıyla bezendirilmesini öğütleyen tasavvufun ve sufi şiirinin bir adı da hikmettir. Sözlüklere müracaat ettiğimizde, hikmet kelimesinin felsefe, tefekkür, sezgi gücü, itidalli düşünce, uygulama ve tecrübeyle edinilen doğru bilgi, hakka uysun düşen söz, iş ve sözlerde isabetli olma, düşünce planın- da kalmayıp eyleme dönüşen yararlı ve derin bilgi vb. manaları karşımıza çıkmaktadır. 
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Mustafa Mirza DEMİR 





Kur'an'da ise bu kelime muhtelif ayetlerde öğüt, anlama, bilgi ve akli deliller, Kur'an'ın yorumu, sünnet ve peygamberlik gibi anlamlarıyla kullanılmıştır. 


Mevlana Celalettin Rumi'nin Mesnevi'si, Hoca Ahmet Yesevinin Divan-ı Hikmet'i gibi tasavvuf edebiyatımızın klasikleri diyebileceğimiz eserler var. İbn Ataullah İskenderi'ye ait Hikem-i Ataiyye de bu irfan yüklü bulutlardan... Asırlar önce yazıldığı andan itibaren büyük bir teveccühle kabul görmüş, üzerine şerhlerin yazılması ve başka dillere tercüme edilmesiyle de geniş bir coğrafyada hak ettiği şöhreti yakalamış bu eser günümüze kadar evlerde, tekkelerde, sohbet meclislerinde okunmasıyla da bir gelenek hâlini almıştır. Hikem okuma geleneğini devam ettirme gayretin- de olan güzel bir eser Diyanet İşleri Başkanlığı yayınları arasında yerini aldı. Âyine -Hikmet Aynasından Yansımalar- adlı bu kitap Dr. Lamia Levent Abul'un, Diyanet Aylık Dergisi'nin aynı adlı köşesinde iki yıl süreyle kaleme aldığı 23 yazıdan müteşekkil. Tasavvufi hikmetlerin akıcı bir üslupla açıklandığı kitapta; Kalp Aynası, Hakikat Yolculuğu, Dostluk Makamı Namaz, Kahrın da Hoş Lütfun da Hoş, Mihnetle Gelen Rahmet, Korku ve Ümit Kanatların Olsun, İnsanın Aldanışı, Yalnız Al- 


lah'tan İste, Hataları Ört Güzeli Aşikâr Et, Amelleri Erteleme, En Hayırlı İstek, Ameline Değil Allah'a Güvenmek gibi başlıklar yer alıyor. Hakikat yolcusunun gönlüne hitap eden mektup tadında tasavvufi yazılar... 


Sayılı Nefesler başlığı altında; “Her insanın bu dünyadaki nefesleri sayılıdır derler ey sâlik! 
Elhak doğrudur. Ecel vakti gelip de ölüm vaki olduğunda ömür sermayesini tüketmiş her fani gibi son nefesini verirsin. Artk dönüşü yoktur, ne bir nefes önce ne de sonra... Ömrün sermayesi olan nefesler bizlere verilmiş olan emanetlerdir. Her nefeste Cenab-ı Hakk'ın bizim için takdir ettiği nimet, bela, masiyyet ve taatten biri sâdır olur. Nimettakdir ettiğinde nasıl şükrü dilimize virt ediniyorsak bela ve sıkıntı isabet ettiğinde de neteslerimizi sabır ve rıza ile bezemeli değil miyiz?...” cümleleriyle soluduğumuz nefteslerin dahi muhasebesini ve hakikatini bizlere hatırlatan kitabın ön sözünde yazarın dile getirdiği temennilere katılarak biz de son sözümüzü söylemiş olalım: “Kemalat yolundaki sâliklere iyi bir yol arkadaşı olacağını düşündüğümüz hikmetlerin, kalplerin tenvir ve tasfiyesine vesile olması temennisiyle siz değerli okurlarımızın istifadesine sunuyoruz.” m 
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“Allah, gökleri ve yeri yaratan, gökten yağmur indiren ve onunla size rızık olarak türlü meyveler çıkaran, emri sereğince denizde yüzmek üzere gemileri emrinize veren, nehirleri de hizmetinize sunandır.” 


(İbrahim, 14/32.) 
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